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Winston Churchill - İstiklâl Savaşında 


Birinci Bölüm 


Canlanan Türkiye 


“Dilediğiniz gibi oy verin. İşin bu şekilde 


halledildiğini (o görmektense, kanlarını son damlasına kadar akıtacak bir zavallı insan topluluğu var.” 


Oliver Cromwell 


Harpten Once Tiirkiye 


Dünya Harbine hiç bir devlet Türkiye kadar istekle dalmadı. 
1914'te Osmanlı İmparatorluğu zâten can çekişmekte idi. İtalya, deniz kuvvetlerini kullanarak, 1909'da Trablusgarbı istilâ ve ilhak etmişti. Balkan Devletleri 1912'de eski gaddar galiplerine karşı silâha sarıldıklarında, Trablusgarbın iç kısımlarında dağınık çarpışmalar hâlâ devam ediyordu. Londra Muahedesi ile Osmanlı İmparatorluğu birçok önemli eyâlet ve adadan çekilmişti ve bu artıkların bölüşülmesi, muzaffer Balkan Devletleri arasında kan dökülmesi için yeni bir sebep teşkil etti. Türkiye'nin Avrupa kısmında Romanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan'ın ihtiraslarını kamçılayacak veya isteklerini tatmin edecek daha birçok zengin ikramiye duruyordu ve İstanbul hepsinin en büyük hedefi idi. Balkan Devletlerinin intikam duyguları ve istekleri Osmanlı İmparatorluğu için her ne kadar yakın bir tehlike arz etmekte idiyse de, Türklerin kalplerindeki Rus korkusunu hiç bir şey bastıramazdı. Karadeniz'in batı sahillerinden Hazar Denizine kadar bin millik bir cephe boyunca Rusya'nın Türkiye ile karadan ve denizden teması vardı. Kırım Harbinde Fransa ve İtalya 


(Sardinya) ve bilhassa 1878'de Disraeli. yonetimindeki İngiltere'nin fevkalâde kuvveti, Osmanlı imparatorluğunu yıkılmaktan ve İstanbul'u işgalden kurtarmıştı. 

Her ne kadar Balkanlı müttefikler kendi aralarında bozuşmadan önce, Bulgarlar batıdan İstanbul kapılarına yürümüşlerse de, Türklerin gözünde, Kuzeyden gelecek bir tehlike hepsinden ağır basıyordu. 

Buna Yemen, Hicaz, Filistin, Suriye, Musul ve Irak'taki Arap ırkının husumeti de eklenmişti. Kürdistan halkı ve memlekete çok yayılmış Ermeni ırkı Türklükten uzaklaşmışlardı. 
Memleketin her köşesinde beş veya altı asırdan beri Osmanlı İmparatorluğu ile harp halinde olan veya Türk esaretini (!) 
çekmiş bulunan milletler ve ırklar, bunca zaman kendilerine çektiren İmparatorluğun ölümünü ölçüsüz bir nefret ve istekle gözlüyorlardı. Hesapların ödenmesi ve yıkılanların yapılması 


zamani gelmisti; simdi tek diisiince, Avrupa ve bilhassa Ingiliz politikasının acele ördüğü ağların, son hesaplaşmayı ne kadar zaman erteleyebileceği idi, İnsan üstü kuvvetlerin etkisiyle, Osmanlı İmparatorluğunun yaklaşan çöküşü ve Avusturya İmparatorluğunun gittikçe zayıflama ve bozulma yolunda oluşu, 
bütün Doğu ve Güney Doğu Avrupa'nın temellerini sarsmıştı. 120 
milyon insanın aile ocağı ve iş yerinin üstüne, şiddetli, büyük, hesapsız fakat kaçınılmaz ve yakın bir değişikliğin gölgesi düşmüştü. 

Almanya tam bu sırada ve bu şartlar içinde ordularını Belçika üzerinden Fransa'yı işgale şevketmiş ve bu büyük tehlike karşısında diğer bütün kavgaların tekrar ayarlanması gerekmişti. 
Bu depremde, parçalanmakta olan zayıf ve parasız pulsuz Tür-|...| 


Müttefiklerin Teklifi 


Türkiye bu sırada, İngilizlerin kanaatince tarihte hiç bir devlete yapılmamış güzellikte bir teklif aldı. Sadece tarafsız kalması şartiyle, tüm topraklarının bütünlüğü garanti ediliyordu. 
Kendisine bu garanti, sadece dostları Fransa ve İngiltere tarafından değil, düşmanı Rusya tarafından da veriliyordu. Fransa ve İngiltere'nin garantisi Türkiye'yi Balkan Devletlerinden ve bilhassa Yunanistan'dan koruyacaktı; Rusya'nın garantisi ise Kuzey'in tehdidini belirsiz bir süre için ertelemiş oluyordu. 
İngiltere'nin etkisi, çoktan başlamış bulunan Arap harekâtını oldukça yatıştırabilir ve şüphesiz erteleyebilirdi. Müttefikler, şimdiye kadar, bu derece zayıf ve tehlikede olan bir devlete bundan daha âdil bir teklifin yapılmamış olduğu fikrindeydiler. 


Pan-Türkler * 


Fakat madalyonun bir de öteki yüzü vardı. Osmanlı imparatorluğunun çürümekte olan bünyesinin ve politik sorunlarının altında, kendi insanları ve bunların düşüncelerinde önemli ve zorlu bir güç yatıyordu. Balkan harbi felâketi, bu unsurlardan, Boğaziçi sahillerindeki — biri hariç— hiç bir sefarethane tarafından kavranamayan saklı, için için yanan, oldukça kuvvetli bir ateş meydana getirdi. Son derece bilgili bir 


Türk a 1915'te şöyle yazmıştı: 


«Bu devrede (dünya harbinden önceki yıllarda) Türk milletinin geleceği komiteler tarafından en ince ayrıntılarına kadar incelenmisti. 


«Pan-Türkler Komitesi, 1907 Anglo-Rus Kongresini Türkiye'nin en kuvvetli ve tarafsız destekleyicisi ve dostu ile eski ve amansız düşmanı arasındaki kesin bir anlaşma olarak kabul ediyordu. Bu bakımdan, yaklaşmakta olduğundan emin oldukları bir Avrupa harbinde, kendilerine yardım için başka taraflara baktılar. 1913'te sadece bir hayal gibi görünen planları, Türkiye'yi, yalnız Türk milletine (yani Anadolu Türk köylülerine) dayanarak yeniden kurmak esasına dayanıyordu. Milli ülkü olarak Kafkasya'daki müslümanların bulunduğu sahaları, İran'ın bir eyaleti olan Azerbeycan'ı ve Rusya'daki Hazar Denizi ötesindeki Türklerin bulunduğu yerleri (ki burası Türk ırkının ana vatanıdır), Anadolu yarımadasındaki Türklerle birleştirmeyi ve Türkiye'yi Hazar havzasına kadar uzatmayı öngörüyordu. Bu planda şeriatçı bir devlet reddediliyordu ki bu, din ile devlet işleri arasındaki ilişkilerde köklü bir değişikliğin yapılmasını, dini kuruluşlar için toplanan teberruların devletin dünya işlerine aktarılması ve profesyonel dini sınıfların sıkı bir disipline sokulması demekti. 
Diğer taraftan, Türkiye'de son yıllarda başarılmış olan ekonomik, sosyal ve edebi değişikliklerin de daha o zaman başlatılmasını öngörüyordu. Gerçekten Mustafa Kemal, on beş yıl önce 


tasarlanan ve muhtemelen kendisinin de hazirlanisinda rol oynadığı, bu planı uygulamıştır. Pan-Türklerin projelerinin esası Türkiye'yi Rus tehlikesinden kurtarmak üzere Almanya'yı kullanmaktı. İstanbul'da uzun yıllar Alman Sefirliğini yapmış olan Mareşal von Bieberstein da büyük bir ustalıkla bu gizli ateşi körüklemişti. 


Enver 


Tarihi önemi olan bu devrede Türkiye'nin başında sayılabilecek bir mevkide bir hareket adamı bulunmasaydı, Pan-Türklerin projeleri hayal olmaktan ileri gidemiyebilirdi. Damarlarında cengaver kanı dolaşan bir sözde Türk-Napolyonunun kendi arzu, gurur ve dolandırıcılığıyla, Osmanlı İmparatorluğunu en cür'etli serüvenine sürüklemesi yazılı imiş. Alman eğitimi görmüş fakat yürekten Türk olan üsteğmen Enver, 1909'daki Jön-Türk İhtilâline bir işaret olmak üzere (kendi deyimiyle) şapkasını çitin öbür yanına fırlatmıştır. İttihat ve Terakki Fırkasını kuran genç Türk arkadaşları ile birlikte toplanmakta olan bütün düşmanlarına göğüs gerdi. İtalya Trablusgarbı aldığında, Trablusgarbın çöllerinde çarpışan Enver'di; Balkan müttefikleri Çatalca hattına dayandıklarında ümitsizliğe kapılmayan Enverdi. 1912'de 


Başbakan olan Mr. Asguith r «Edirne hiç bir zaman Türkiye tarafından tekrar ele geçirilemeyecektir» demişti. Fakat Enver bir ay içinde Edirne’ye girdi ve Edirne bugün Türktür. Büyük harp patladığında, Türk sorunlarının kontrolü, yardımcısı Talât ve becerikli Maliye Bakanı Cavit'le birlikte Enverin elinde idi. 
Bunların üstünde Sultan ve Sadrazam olmakla beraber, bu adamlar ve taraftarları devletin mutlak yöneticileriydiler ve bunların içinde Enver bütün hareketlerde parlayıcı kuvveti temsil 


ediyordu. 


Alman-Türk Planları 


Türkler, Rusya'nın böyle büyük bir harp içindeki kuvvetini, Çarın batılı müttefiklerine nazaran, çok daha küçümsediler. Alman birliklerinin harbi karada kazanacağına ve Rusya'nın feci şekilde yenilgiye uğrayacağına ve bundan sonra bir ihtilâlin patlak vereceğine inanıyorlardı. Alman zaferi sırasında, Türkiye de Kafkasya'da bir miktar toprak ve nüfus elde edecek ve bu şekilde Rus tehlikesi hiç olmazsa bir kaç kuşak öteye kadar uzaklaştırılacaktı. Uzun süren başlangıç görüşmelerinde, Almanya, Mihver Kuvvetlerinin zaferi halinde, Türkiye'ye Kafkasya'da toprak vaad etti. Bu söz Türk politikasına yön verdi. 

Pan-Türklerin bütün Türk çevrelerindeki politikası ve yeni topraklar hırsı, kat'i bir harp planında toplanmıştı. Karadeniz'in Türklerin hâkimiyetine geçmesi, bu planın esasını teşkil ediyordu. Büyük harp başladığında —ki başlayacağından emindiler— ve Rusya, Almanya ve Avusturya ile kapıştığında. 
Pan-Türkler Kafkasya'yı istilâ ve zapt etmeyi tasarlıyorlardı. 
Trabzon'dan Erzurum üzerine yürüyebilmek için, İstanbul'dan, Trabzon'a deniz yolunu kontrolları altında tutmaları gerekiyordu. Bunun için de Türkiye'nin bir donanmaya ihtiyacı vardı. 1911 ve 1912'de bütün Anadoluda ve hatta bütün İslâm dünyasında açılan halk kampanyalarıyla Türkiye'nin İngiltere'de iki dretnot yaptırması için gerekli para toplandı. Bu savaş gemilerinden hiç değilse birinin İstanbul'a varması, bütün Türk harp planının dayandığı nokta idi. 1914 Temmuzunda Türk liderler arasındaki en önemli soru şuydu: Gemiler zamanında gelecek miydi? Muhakkak ki vakit azdı, ilk Türk dretnotu Reşadiye Temmuzda bitecekti; İkincisi de birkaç hafta sonra. 


Türk ajanları şimdiden Rus mıntıkasındaki Ordu, Ardahan ve Kars dolaylarında nüfusun çoğunluğunu teşkil eden Müslüman çiftçilerin, Türk birlikleri Çoruh vadisinden aşağı Rusların gerisine geçebilmelerini kolaylaştırmak üzere, mısır ürününü biriktirmelerini düzenliyorlardı. 27 Temmuzda Rusya'ya karşı Almanya ile Türkiye arasında gizli bir savunma ve taarruz sözleşmesi Türkiye tarafından teklif edildi, Almanya tarafından 
derhal kabul edildi ve 2 Ağustos tarihinde imzalandı. 31 
Temmuzda da Türk ordularına seferberlik emri verilmişti. 


Türk Harp Gemilerinin Istenilmesi 


Fakat onları bir sürpriz bekliyordu. İngiltere ani olarak Almanya'ya karşı kat'i bir cephe aldı. İngiliz donanması harp nizamında denize açılmıştı. 28 Temmuzda Türk dretnotlarının her ikisini de Kraliyet Donanması için istedim. Tyne Nehrinde demirlemiş bir Türk nakliye gemisi, beş yüz gemici ile birinci dretnotu almak üzere bekliyordu. Türk kaptan geminin teslimini istiyor ve gemiye binip Türk bayrağını çekeceğini söyleyerek göz dağı veriyordu. Bu müthiş günlerde (31 Temmuz), kendi sorumluluğum altında buna engel olunmasını ve Türkler tarafından gemiye el konulma teşebbüsünün gerekirse silâh kullanılarak önlenmesini emrettim. Bu yola sadece İngiliz bahriyesinin çıkarları için başvurdum. İki Türk dretnotunun İngiliz donanmasına katılması milli güvenliğimiz için gerekli görünüyordu. Bahriye Nezaretinde veya bildiğim kadar İngiltere'de hiç kimse Türkiye'nin niyetlerinden ve bu gemilerin ne gibi bir rol oynayacağından haberdar değildi. Tahminimizden daha iyi bir iş yapmıştık. O yılın sonlarına doğru bazı çevrelerde Türk gemilerine el koyduğum için eleştirildim. Bu hareketimden 


dolayı bütün Türkiye'de meydana gelen hiddet ve hayal kırıklığının onların eğilimlerini değiştirdiğini ve bize karşı harbe girmesine sebebiyet verdiğini söylediler. Artık bu hayat kırıklığının esas sebeplerini biliyoruz. Bu gemilere el konulması Türkiye'yi bize düşman edeceğine nerdeyse müttefik yapıyordu. 


Goeben 


Fakat Türkler için hâlâ bir ümit vardı: Goeben. Bu Alman harp kruvazörü, sulh zamanında aldığı emre uygun olarak onarıma gönderildiği Adriyatik'teki Pula'ya doğru batı Akdeniz'de yol almaktaydı. Tek başına Karadeniz'deki Rus filosunu alt edebilmeğe yeterliydi. Almanlar Goeben'i İstanbul'a gönderirler miydi? Gelebilir miydi? Tam bu sırada İngilizlerin, Almanlara harp ilân eden ültimatomunun haberleri İstanbul'a geldi. Türk realistleri böyle bir durumu hesab etmemişlerdi. Bu hadise Akdeniz'deki donanma vaziyetini tamamen değiştirdi. Acaba Goeben, Pula ile kendi arasındaki denizlerde dolaşan bir sürü İngiliz filotillalarından, kruvazör filolarından ve bunlardan daha kuvvetli fakat daha yavaş üç İngiliz kruvazöründen kaçabilecek miydi? 3 Ağustos gecesi Enver, Goeben'i Adriyatik'te Pula'ya kaçması için emir almış olduğunu öğrenince, son derece endişelenmişti. Derhal Rus askeri ataşesi General Leontev'i arayarak, Almanya ile bir gün önce imzalamış olduğu sözleşme dâhil olmak üzere, bundan önceki bütün projeleri bir kenara itip, hayretler içinde kalan ataşeye, bazı şartlarla (bunların arasında Batı Trakya'daki Türk menfaatleri de vardı) Türkiye ile Rusya arasında ittifak teklif etti. Almanlar, ya Goeben'in İstanbul'a varması için gayret sarf edilmediği takdirde Pan-Türkler tarafından hiç bir zaman affedilmeyeceklerini anladıkları için, ya 


da zaten harp planlarina uygun oldugundan o anda (3 Agustos) Messina'da kömür almak üzere olan Goeben'e İstanbul'a gitmesi 


için Amiral Tirpitz vasıtasıyla yeni emir gönderiyorlardı ve Goeben, bilinen olaylardan sonra 10 Ağustos'ta Çanakkale Boğazına vardı; bazı görüşmelerden sonra da Marmara Denizine 


kabul edildi. 


Enver'in Hükümet Darbesi - Son Darbe 


Enverin güveni yerine gelmişti, çünkü artık Karadeniz'de hâkimiyet Türklere geçmiş sayılırdı. Fakat İngiltere'nin düşmanlığı, donanmasının üstünlüğü ve Çanakkale Boğazının savunmasız durumu dolayısiyle, ciddi bir tehlike idi. Ayrıca İtalya da umulmadık bir şekilde Üçlü İttifaktan çekilmişti. Bundan dolayı, önce beklenen büyük kara savaşlarının, bilhassa Rus cephesinde nasıl gelişeceğini görmek belki de Türkiye için daha akıllıca olacaktı. Bu arada Türk Ordusunun seferberliği gösterişsizce devam edebilir ve bir tedbir o olarak nitelendirilebilirdi. Böylece, Türkler, tam bir iki yüzlülük (!) 
etkisi bırakan, üç aylık bir kararsızlık ve erteleme dönemine girdiler. İngiliz Hükümetinin, Türk politikasından başka, bu kadar az bilgi edinebildiği hiç bir büyük politik cephe hatırlamıyorum. Bu devre içinde İstanbul'daki çeşitli kanallardan aldığımız telgrafları bugünkü bilgimizin ışığında okumak garip geliyor. Sadrazam ve Meclisin iktidardan düşürülmüş saygıdeğer azalarının dostça teminatı ile kâh umutlandırılan, kâh Goeben'in enterne edilmesi ve silahsızlandırılması taleplerinin reddi ile kızdırılan ve genellikle birbirinin aksini söyleyen insanlar tarafından şaşkına çevrilen bütün Müttefikler, Türklerin hiç bir politikası olmadığını ve hâlâ kazanılabilip kaybedilebileceğini 


düşünüyorlardı. Bu devre, Kasim ayında Enver'in bütün Pan-Türk kuvvetlerinin temsilcisi olarak Goeben ve Türk filosu ile Rusların Karadeniz limanlarına —hiç bir tahrik olmaksızın— hücuma geçmesi ve böylece Türkiye'yi gaddarca harbe sürüklemesi ile son buldu, Türkiye bütün savaş boyunca, dört yıl, Alman askeri ve bilimsel gücü ile canlandırılmış, yol gösterilmiş ve ayakta tutulmuştu. Kafkasya'da Ruslara karşı değişen zaferlerle yetinmiş fakat İngiltere en büyük düşmanı olmuştu. Türk ordusunun esas gücü, Gelibolu yarımadasında İngiliz ve Avustralya kuvvetleri tarafından kırılmıştı. İngilizlerin Mezopotamya'yı istilâları, arada Türklerin dikkate değer zaferleri olmakla beraber, Dicle boyunca yukarı doğru insafsızca ilerliyordu. Lawrence çöldeki Arap 


ayaklanmasını başlattı ve yönetti Allenby çeyrek milyonluk bir İngiliz-Arap Ordusu ile Filistin'i işgal edip Suriye'ye girdi. Selanik cephesinde Fransızlar hâkim olduğu ve İstanbul'a doğru batıdan ilerlemeyi bir Fransız Generali yönettiği halde, Mütarekede, Türkler kendilerini İngiltere'nin mahvettiği kanısındaydılar. 
Tabii ki Dünya harbinde ölen Türklerin dörtte üçü Britanya İmparatorluğunun kurşun ve süngülerine hedef olmuştu ve kendileri de bu eski dost ve yanlış anlaşılmış hasma, onun düşmanca gücünü azaltamadan, döktürdükleri kanı pek iyi biliyorlardı. 


Mütarekeden Sonra 


Hindenburg hattı ve Almanya çökünce, bütün Türk direnci kırıldı. «Büyük hata yaptık; yanlış tarafı seçtik; bizi buna Enver ve Talât sürükledi ama şimdi onlar kaçtılar. Olanlardan son derece üzgünüz. Amerika'nın Almanya'ya harp açacağını ve Büyük Britanya'nın birinci sınıf askeri bir kuvvet olacağını nasıl 


bilebilirdik? Bu gibi mucizeleri insanlar önceden nasıl sezebilir? 
Bu şekilde yanılmış olduğumuzdan ötürü kimse bizi kınamamalı. 
Tabii ki cezalandırılmalıyız, ama eski dostumuz İngiltere 
tarafından cezalandırılalım». Doğuda Dünya Harbini bitiren 30 
Ekim Mondros Mütarekesinden sonraki iki üç ay Türkiye'nin ruh hâli işte böyleydi. 


Lord Curzon'un i kelimeleri ile: 


«Sulh Konferansı toplandığında, yılgın değilse bile itaatkâr bir Türk Hükümetinin bulunduğu İstanbul, Müttefik Kuvvetlerinin elindeydi. Asya'daki işgal edilmiş Türk kesimlerinde bulunan askerî kuvvetimiz, sadece Mütarekede kararlaştırılan şartların değil, gerekli görülebilecek ek şartların da kabulünü zorlamağa yeterliydi. İngilizler (Musul'a kadar ve Musul dâhil Mezopotamya'yı emin bir şekilde ellerinde bulunduruyorlardı... 
İngilizlerin İran'daki durumu gerek askeri, gerek politik anlamda son derece kuvvetliydi. Hala Hazar havzasındaydık ama hedefe ulaşılmış olduğundan derhal çekilmeyi düşünüyorduk. Hazar Denizi elimizdeydi ve Bolşevik Kuvvetlerine karşı deniz harekâtı için üs haline getiriliyordu. İngiliz birlikleri, Karadeniz'den Hazar Denizine kadar bütün Kafkasları işgal etmişti ve Gürcüler, Ermeniler, Tatarlar, Dağıstanlılar ve Ruslardan meydana gelen bütün rakip memleketler arasında sulh için tek garantiyi sağlıyordu... Küçük Asya'da İngiliz askeri işgali altındaki yerler hariç, hiç bir Müttefik kuvveti görülmemişti. Ermenilerin hepsi de memleketlerinden kaçmış mülteciler olduklarından, kaderleri kararlaştırılmamıştı. Ermenistan veya belki Kilikya'dan başka, Küçük Asya'nın taksimi düşünülmemişti. Fransızların istekleri ile Arapların durumundaki katı hakikatleri bağdaştırmanın güçlüğü ve Fransızların talihsiz Sykes-Picot anlaşmasının harfi harfine uygulanmasında diretmesi yüzünden, Suriye'de daha kritik bir durum vardı. Filistin'de Arap milleti ile Siyonist mültecilerinin çıkarları bağdaşabileceklermiş gibi görünüyor ve her şey, her iki 


milletin de kabulüyle Büyük Britanya için yeni bir manda kurulması ihtimaline işaret ediyordu. Mısır hâlâ sessizdi.» 


Böyle bir durumda geniş, açık ve hepsinden önemlisi çabuk kararlar gerekliydi. Bu, gevşek bağlarla birbirine bağlı fakat her an parlamağa elverişli topluluklar hakkında verilecek kararda gecikilen her gün tehlike doluydu. Zaten iki aylık bir gecikme olmuştu; ve bir zamanlar eski zenginlik ve medeniyet yatağı olmuş, şimdi çoğu silahlanmış, ateşli ve fanatik milletlerle dolu bütün bu geniş sahada herkes, «Ne oldu, ne yapmamız gerekiyor?» diye soruyordu. Fakat Paris'teki galip devlet adamları bunlara cevap bulamıyorlardı, önce birbirleriyle yakınlaşmaları ve anlaşmaları gerekliydi. Avrupa'da neler olduğunu, bildikleri kadar Amerika'ya açıklamaları lâzımdı. Fransa'nın, orduları Ren kıyılarına kadar ilerledikten sonra tekrar o topraklardan çekilmemek hususundaki hararetli isteklerini göz önüne almaları icap ediyordu Almanya için âdil ve mantıklı bir kararın ne olacağını tartmaları ve tavsiyelerini kabul ettirebilmek üzere orduları ile nöbet tutmaları gerekiyordu. Ve etraflarında karışıklıklar seli kaynıyor ve yükseliyordu. 


Amerika'nın Tenkidi 


Başkan Wilson ve Amerikan Sulh Delegasyonu ve Memurları gizli anlaşmaların tesiri altındaydılar ve tarafsızlıklarının verdiği üstün durumun farkındaydılar. Orta Doğuda gerçekten «tek tarafsız kuvvet» idiler. Bu nitelikleri şüphesiz çok yararlıydı, çünkü daha önce anlatıldığı gibi, harp sızıları içinde yapılmış gizli anlaşmaların çoğunun bir kenara itilmesi gerekiyordu. 
Başkan Wilson ve Birleşik Amerika'nın tâviz vermeyen ve aynı 


zamanda son derece agir basan tutumu, olaylarin olumlu ve pratik bir şekilde gözden geçirilmesi ve halledilmesi için gereken unsuru sağlıyordu. Başkan Wilson'un çalışmalarında realitelere daha yakından değinmemiş olması çok üzücüdür. Değerli işler yapmıştır fakat değer biçilemeyecek hizmetler yapmak elinde idi. 
Ve Başkan Wilson açıkladı: 

«İlgili milletler kabul ettikleri takdirde, İngiltere ve Fransa'nın bu milletlerden talep edecekleri hususlar Amerika Birleşik Devletlerini ilgilendirmez. Amerika Birleşik Devletlerinin bağlı olduğu temel prensiplerden biri, idare edilenin uygun görmesidir. Bu, Amerika Birleşik Devletlerinin zihniyetinde kökleşmiştir. Bu bakımdan... Amerika, Fransa'nın Suriyeliler için sempatik olup olmadığım bilmek istemektedir. İngiltere'nin Mezopotamya sakinleri tarafından istenip istenmediği sorunu da aynı çerçeve içindedir. Belki bu onun işi olmayabilir ama. 
Konferans masasına getirilmiş bir mesele olması dolayısiyle, mademki onun işi haline getirilmiştir, bu problemi halletmek için tek çıkar yol, bu kesimlerde yaşayan halkların isteklerini öğrenmektir». 


Başkan Wilson'un Komisyonu 
Bu bakımdan, Başkan Wilson, Türkiye'de bir Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif ve yapacakları iş hakkında 


görüşünü izah etti. " 


«Bu Komisyonun vazifesi, kamu oyunu anlamak ve mandaterlerden herhangi birinin çalışacağı zemini aydınlatmak olacaktı. Geri gelip Konferans heyetine bu konuda elde ettikleri 


bilgileri anlatmalari istenecekti... Bu... Konferans heyetinin en ilmi hal çaresini bulmaya çalıştığına dünyayı inandıracaktı... 
Komisyon eşit sayıda Fransız, İngiliz, İtalyan ve Amerikan temsilcilerinden kurulacaktı. Olayları gördükleri gibi anlatmak özgürlüğüne sahip olacaklardı». 


«Başkan», diyordu Mr. Baker, «Bu fikrin uygulanmasına hararetle taraftardır ve acele edilmesini istemektedir». 


Doğrusu bundan daha akla yakın bir teklif olamazdı. Gerçekten, iç politika tecrübelerimizden de biliyorduk ki, olaylar karışınca ve hava gerginleşince, bunun çaresi bir komite veya Kraliyet Komisyonu kurmaktır. Ve bu çare çok kere etkilidir. Her ne kadar problem komisyon tarafından çözümlenemez, her ne kadar komisyon problemin çözümü işinde ilgili Bakanlıktan daha az yeterli olursa da, olayların çoğunda uzun bir erteleme, delilin sabırlı aranışı ve sonunda ortaya çıkan, düşüne taşma yazılmış Mavi Kitap, problemin değişik ve daha hafif bir şekilde ifadesini mümkün kılabilir. Başkan Wiison'un bu tedbiri teklif etmesi normal, kesinlikle ayrılmış kuvvetlerin de kabulü kaçınılmazdı. 
Tabiidir ki, kimse bundan dolayı kınanamaz. 

Fakat ilgili uluslar kararsız kuvvetin ayağı dibinde pek uzun bir zaman bekleyemiyeceklerdi ve sabırlarını o taşırabilecek gelişmelerin içinde hiç biri, bir ellerinde bir not defteri, diğerinde yanar bir sigara ile Orta Doğunun barut mağazalarında hakikati arama turuna çıkan gezginci Araştırma Komisyonu kadar uygun değildi. Başkan Wilson'un ne kadar haklı ve mantıklı olduğunu ye yaptığı teklifin Amerika'da veya İngiltere'deki politik bir zorluğu çözümlemekte ne kadar isabetli olabileceğini herkes görebilirdi Ne var ki, o şartlar ve atmosfer içinde, sadece bir patlamayı hazırlayacak nitelikteydi. Bir kriz ânında devlet adamları, general, ya da amirallerin harpte yaptıkları gibi, genellikle temel olayların çok geniş bir kısmını bilmeden, mukadderatı tâyin eden kararlar vermek mecburiyetindedirler. 
Bunu yapmak zordur, fakat hiç bir karar vermemektense 


herhangi bir karar vermek daha iyidir. Basibozuk, kizdirilmis insan kitleleri arasında dolaşıp ne düşündüklerini ve ne istediklerini sormak, olay çıkartmak için en emin ve sağlam yoldur. Bir kimse anlamadığı ve hemen hemen hiç ilgilenmediği konularda yardım ediyorsa, bir üstünlük ve havai dalgınlık hissi, aklı selimine galebe çalar. «Karar vermeden önce bütün gerçekleri araştıralım. Durumumuzu bilelim. Halkın isteklerini öğrenelim». Bunlar insana ne kadar akıllıca ve doğru görünüyor! 
Fakat, sonunda sadece Amerika'nın temsil edildiği Komisyon çalışmalarının daha üçte birini tamamlamadan, hemen hemen bütün uluslar silahlı bir ayaklanma haline gelmişlerdi ve bütün Müttefik birlikleri kendi memleketlerine dönmüşlerdi. 


İsyan ve Felç 


Bununla beraber, komisyonun seçildiği tarihten itibaren bütün Orta Doğu belirsiz bir kararsızlık ve araştırma devresine girmişti. 
Hepsi kanlı bıçaklı cinsinden her gün bir sürü sert ve kırıcı mahalli olaylar ilgili İngiliz Dairelerine geldikçe, her hangi bir vazifeli memurun tuttuğu zabıt ancak şöyle olabiliyordu: «Bu olaylar, Müttefikler arası Komisyonun soruşturması bitene kadar beklemelidir». Böylece uzlaştırıcı unsurlar sorgu sualle vakit geçirirken, düşman unsurlar da silâhlarını dolduruyor ve planlar kuruyorlardı. 

Fakat direkt, saldırgan ve devlet idareciliği standartları bakımından tamamen yanlış bir tutum olmasaydı, bütün bunlar gene de yatıştırılabilir ve kontrol altına alınabilirdi. İtalya'nın Osmanlı İmparatorluğuna el atmak hususundaki istek ve hırsı her türlü tahmin ve tasavvuru aşmıştı. Ve İtalya gayesini hareketleriyle destekleyeceğini ispat ederek Paris'i şaşırtmakta gecikmedi. Doğuya gönderilecek komisyonda İtalyanların da 


temsil edilmeleri kararı henüz alınmıştı ki, İtalya, mahalli bir ayaklanmayı öne sürerek Antalya'yı istilâ etti ve aynı zamanda, Yunanlıların İzmir'e Çıkma hazırlığı yaptığını resmen şikâyet konusu yaptı: Yunanlılar ise, İtalyanların Antalya'yı zapt etmelerinin Yunanistan'ın hayat sahasına tecavüz için sadece bir başlangıç olduğunu iddia ediyorlardı. Nisan sonuna doğru İtalyanların Bodrum, Marmaris ve Alanya'ya ufak birlikler çıkardıkları rapor edildi. O sıralarda Venizelos'un prestiji ve 


şahsiyetinin tesiri altında kalan Triumvira > İzmir ve Aydın bölgesini Yunanlılara vermek yolunda sağlam bir çalışma yapıyordu. Yunanlılar İzmir ve sahillerinin bazı kısımlarında binlerce yıldır ikamet ediyorlardı. Bölgenin zenginliği büyük ölçüce onların zekâlarına ve endüstri ve ziraatteki kabiliyetlerine hamlediliyordu. Daha 19ı5te Mr. Asguithin hükümeti Yunanistan'ın, şayet harbe katılırsa, Türkiye'nin taksimi halinde, İzmir'i alması icap ettiğine karar vermişti. Sulh Konferansında, Yunanistan'la ilgili Bölge Komisyonu, İngiliz, Fransız ve Amerikan azalarının da dâhil olduğu büyük bir ekseriyet tarafından Yunanistan'ın talebi lehinde daha yeni karar vermişti. 
Başkan Wilson bu neticeyi kat'iyetle kabul etmişti. Fakat, bu niyetin söylentileri, İzmir'in Avrupa Kolonisinin itirazlarına sebebiyet verdi ve İzmirdeki Amerikan misyonerleri ile İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komisyon Azası, böyle bir adımın getireceği tehlikelere karşı, aynı zamanda ayrı ayrı uyarmalarda bulundular. 


Kesin Tedbir 


Tam bu sırada Başkan Wilson ile İtalyan delegasyonu arağındaki kat'i anlaşmazlık, İtalyanların geçici olarak konferanstan 


ayrılmalarına sebebiyet vermişti. Sinyor Orlando ile görüşmesinin kızgınlığı içinde, Wilson'un Yunanistan'a meyletmesi normaldi. İngiliz Başbakanının şahsında son derece istekli bir sempatizan buldu. Zihni Fransa'nın geleceği ve Ren ile fazlaca meşgul bulunan Clemanceau da dostça bu ikisini destekledi. Artık olaylar hareketleri hızlandırmaya başlamıştı. 
İtalyanların İzmir'i zor kullanarak işgal edecekleri hakkında alınan haberler, Türklerin, Yunanlılara kötü davrandıklarına dair hikâyelerle karışınca, kesin bir tedbir gerekti. 5 Mayıs'ta Triumvira, oradaki ırkdaşlarını korumaları amacıyla Yunanlıların İzmir'i derhal işgal etmelerine müsaade edilmesi hususunda bir proje sundu. Mr. Lloyd George, İzmir Körfezinde gemilerde bekletilecek ve gerektiğinde karaya çıkmaya hazır birlikler göndermek üzere Venizelos'a yetki verilmesi hususunda bir karar alınmasını istedi. Başkan Wilson, askerlerin gemilerde uygun şartlarda kalamıyacakları gerekçesiyle, doğrudan doğruya karaya çıkarılmamaları için ne sebep olduğunu sordu. Mr. Lloyd George bu fikre karşı koymadı. 


Yunanlıların İzmir'e İnişi 


Konu 10 Mayısta tekrar ele alındı. Yunanlıların karaya çıkmalarının Oo esasları halledilmiş Oo sayılıyordu; Oo sadece uygulamadaki ayrıntılar görüşülüyordu. Sir Henry Wilson her iki görüşmede de hazır bulundu fakat sadece teknik sorunlarla meşgul oldu. Ayın 12'sinde üçüncü bir toplantı yapıldı. Sinyor Orlando tekrar Konferansa dönmüştü. İzmirin ilerdeki durumunun, bir Yunan işgalinden zarar görmeyeceği hususunda ikna edildi. Bu, oradaki Yunanlıların korunması için alınan âcil bir tedbirdi. Mütareke şartlarına uygun olarak İzmir limanını 


İngiliz, Fransız ve İtalyan birliklerine teslim etmesi için Türkiye'ye bir nota verilmeliydi. Sinyor Orlando durumu gözden geçirdikten sonra, prensip olarak, karaya çıkılmasına karşı koymadı; fakat İngiliz, Fransız ve İtalyan birliklerinin, kesin hâl yolu bulunmadan çekilmemeleri gerektiği konusunda ısrar etti. 
Dörtler Konseyinde alınan karar şöyleydi: Yunan kuvvetleri, hazır olur olmaz, Kavala'dan hareket edecekler ve İtalyan birlikleri de müttefik kuvvetlerinin harekâtına iştirak edeceklerdi. 
“Venizelos'un, İzmir'e en büyük dört kuvvetin vekili sıfatıyla gittiğini söyleyerek kendini savunmağa hakkı olabilir, ama muhakkak ki yüzmeğe giden bir kaz kadar hevesle gitmişti. 
Dörtlerin, daha doğrusu Triumvira'nın (çünkü esas yürütücü kuvvet ondaydı) sorumlulukları ne olursa olsun, Venizelos'unkiler silinemez. Bir tek onun hareket olanakları vardı. Sembolik müfrezeler dışında İngiliz, Fransız veya Amerikan birliklerini, böyle bir vazife ile göndermek bahis konusu dahi olamazdı. Fakat Yunan tümenleri süratli ve kolay vuruş mesafesi içindeydiler; bu işe de son derece gönüllüydüler. 
İngiliz Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının ciddi ihtar ve protestolarına rağmen, harp gemilerinin ateşi ile korunan yirmi bin Yunan askeri İzmir'de karaya çıktı. Bunlar çok sayıda Türk'ü öldürdüler, şehri işgal ettiler, acele İzmir-Aydın demiryoluna ilerlediler; Türk askerleri, çetecileri ve Aydın ın sivil halkı ile kanlı çarpışmalar yaptılar ve Anadolu'da istilâ ve işgal standartlarını uyguladılar. 

Paris'te nefis bir öğleden sonra bu feci olayı duyduğum andaki şaşkınlık ve dehşet hissimi gayet iyi hatırlıyorum. Muhakkak ki şahsi fikirlerime, bu olayın İngiliz Genelkurmayında yarattığı üzüntü de tesir etmiştir. İngilizlerin askeri şuurunda Türklere karşı sempatik bir eğilim olduğunu kabul etsek dahi, kuvvetlerimizin tükenmekte olduğu bir devrede daha nice yeni tehlikelere yol açacak bu vahşi hareketin basiretsizliğini bağışlamak imkânsızdı. Genelkurmayda bunun neticelerini hissetmekte gecikmedik. Bütün Anadolu'da, subaylarımız ikişer üçer kişilik gruplar halinde, mütareke şartlarına uygun olarak, orduların ve cephanelerin teslim edilmesine nezaret ediyorlardı. 


Bir yerden bir yere rahatça, silahsiz olarak gidiyor, ne yapılması icap ettiğim parmaklarıyla işaret ediyorlardı. Hemen hemen mihaniki olarak kendilerine itaat ediliyordu. Türk askerleri, seslerini çıkarmadan, çok miktarda tüfek, makineli tüfek, top ve mermileri yığınlar halinde teslim ediyorlardı; Türkiye yenilginin ve hak ettiği bir yenilginin etkisi altındaydı. «Bizi İngiliz dostlarımız cezalandırsın». Bu durum, düşen topraklarının ve imzalanan mütareke şartlarının kaçınılmaz neticesi olarak kabul edildiğinden silahlar kümeleniyor, tüfekler çatılıyor ve mermiler diziliyordu. 


Canlanan Türkiye 


Fakat Türk Ulusu —her ne kadar Paris bunun farkında değilmiş gibi görünüyorsa da, bir ulus mevcuttu— tahammül etmek ve şimdilik boyun eğmek mecburiyetinde olduğu kimsenin Ingiltere Ve Hindistan ve Allenby olmayıp, nesiller boyunca nefret ettiği ye hor gördüğü düşmanı Yunanistan (ki onların gözünde Yunanistan ayaklanmış bir eyaletti, çünkü hakikaten pek sık yendikleri bir hasım idi) olduğunu anladığı anda, kontrol edilemez hâle geldi. Mütareke şartlarının yerine getirilmesine nezaret eden İngiliz subayları önceleri hiçe sayıldılar, sonra kendilerine hakaret edildi, sonra öldürülmek üzere kovalandılar veya korkunç bir esarete atıldılar. Büyük sayıda orduların silahlarının yığılmış olduğu kümeler bir hafta içinde İngilizlerden, Türklerin kontrolüne geçti ve o zamana kadar İstanbul'daki Türk Hükümetine karşı hemen hemen âsi durumunda olan Mustafa Kemal, zaten gerekli yeteneklere sahip olduğundan, bir Cengâver Prens kuvveti kazandı. 


Hak Karşı Tarafa Geçiyor 


Fakat Mustafa Kemal'in davası için, silâh ve cephanelerin geri alınmasından daha önemli olan husus, kazandığı manevi destek olmuştur. Dünya Savaşında Türk politikasının ne kadar soğukkanlı ve hınçlı olduğunu ve müttefiklerin Türklere karşı besledikleri kinde ne derece haklı olduklarını daha önce izah ettik. Ermenilerin korkunç kaderleri henüz anlatılmadı. Buna rağmen, Sulh Konferansının Türkiye'ye karşı tutumu o derece sert olmuştu ki, hak karşı tarafa geçmişti. Adalet — galipler konseyinin bu ezeli kaçağı — taraf değiştirmişti. Türkler, yenilginin kabul edilip neticelerine katlanılması gerektiğini düşünüyorlardı, fakat tam Türkiye'nin silahsızlandırıldığı anda. 
Yunan ordusunun Anadolu'ya salınışı, Türk milletinin yok edilmesi ve bir ırk olarak boyunduruk altına alınması demek olacaktı. g Haziran'da Sivasta Mustafa Kemal, Türkiye'nin kurtarılması ile ilgili planlarını halka açıkladı. Pan-Türklüğün yarı yarıya küllenen ateşi tekrar canlandı Yunanlıların, Türkiye'yi fethi, hiç bir Türk'ün kabul edemiyeceği bir kader çizgisiydi. 
Divaneliklerle dolu, cinayetlerle kirlenmiş, kötü yönetimle çürütülmüş, savaşla yıpranmış, felâketlere dolu uzun harplerle aşınmış, etrafındaki imparatorluk parçalanmış bulunan Türkiye hâlâ yaşıyordu. Türk'ün göğsünde, dünyaya meydan okumuş ve asırlar boyunca tüm düşmanlarına başarı ile karşı koymuş bir ırkın kalbi atıyordu. Elinde yeniden modern bir ordunun silâhları ve başında, dünyadaki büyük ihtilallerin yetiştirdiği dört, bes önemli şahıs ile boy ölçüşebilecek niteliklere sahip bir lider vardı. Paris'in halılarla döşeli, yaldızlı salonlarında dünyanın yargıçları toplanmıştı. İstanbul'da ise müttefik donanmasının toplarının gölgesinde bir kukla Türk Hükümet mevcuttu. Fakat Anadolu'nun sert tepeleri ve vadilerinde «İşin bu şekilde halledildiğini» görmeği kabul etmeyecek «Bir zavallı insan topluluğu» vardı. Paris'te toplanmış olan ve zekâları, basiretleri ve hitabetleri ile en güç sınavları başarıyla vererek hemcinsleri arasında bu derece yükselmiş olan Wilson, Lloyd George, 


Clemanceau ve Venizelos gibi devlet adamlarinin, bu kadar cür'etkâr ve yanlış bir adım atabilmeleri için, nasıl yanıltılmış olduklarını hâlâ anlıyamıyorum. 

Müttefiklerin emriyle Yunanlıların İzmir'i işgali hadisesine verdiğim öneme birçokları hayret edeceklerdir. Bu kitapta, kaderin basamaklarını göstermeye gayret ettim. Anlaşılmaz bir şekilde peşpeşe ortaya çıkan şiddetli ve enteresan olaylar dizisinden en önemlilerim seçmeğe çalıştım, işte burada Orta Doğu insanlarının tarihinde bir dönüm noktasına geldik. 


Manşetler 


Buna rağmen İzmir'in anlamı kamuoyunda belirsiz kalmıştır. 
Hakkında konuşulacak o kadar çok şey, yapılacak o kadar heyecan verici ve önemli işler, kaydedilecek o kadar kaba ve can sıkıcı olaylar, uğrunda gayret sarf edilecek o kadar yüksek idealler vardı ki, İzmir'e birkaç Yunan tümeninin çıkması ve karaya çıkarken birkaç yüz Türk'ün öldürülmesi, müttefik memleketlerin kamuoyunda pek büyük bir etki yapmadı. 
Konferans mahallinin civarında yerleşen beş yüz kadar son derece yetenekli muhabir ve yazar gecede seksen bin kelime yazıyor ve en büyük tirajlı gazetelerin manşetleri için her zaman yeter derecede haber bulunuyordu. Muhakkak ki bunların arasında şöyle bir manşet de yerini almıştır: «YUNAN ASKERLERİ İZMİR'E ÇIKTILAR: Türklerin direnci kırılıyor». Fakat ertesi gün başka bir haber çıkıyordu. Her gün için bir manşet bulmak gerekliydi. Bu ne gazetecilerin, ne de halkın suçuydu. Artık heyecana doymuşları ve halk, gazeteleri okumakla beraber, yeniden yuvasını ve iş yerim düzenlemekle meşguldü. «Acil şahsi işleri dolayısiyle izin» almak haklarıydı. 


Ferit 


Burada, tarih sırasına göre bazı olayları kaydetmeliyiz. 1910 
İhtilalinden Dünya Harbinin sonuna kadar Türkiye'yi yönetmiş olan genç Türk liderler dağılmış ve sürgündeydiler. Enver, Türkistan'da korkunç serüvenlerden ve yiğitliklerden sonra, harp sahasında öldü. Talât, intikam için yeter derecede sebebi olan bir Ermeni tarafından Berlin'de vurulmuştu. Cavit, muzaffer Mustafa Kemal tarafından, 1926'da idam edilecek ve sehpaya, «Eski bir Türk şiirini okuyarak» çıkacaktı. Bu sırada Türk politikasında geçici fakat tanınır yeni bir sima belirdi. Sultanla yakın bağları olan ve itaatkâr bir politika güden Ferit Paşa, 4 Mart 1919’da görevi başına geçti. İstanbul'da, etrafını müttefiklerin harp gemileri ve süngüleri çevirmişti. Lidersiz İttihat ve Terakki Fırkasından arta kalan kimseler, sıkıntılı duygular içinde yarı yarıya isyankâr bir tavır takınmış olarak Anadolu'ya geçmişlerdi. 
Bu iki grup arasında Ferit Paşa dengesini bulmaya çalışıyordu. Bir yandan müttefiklerin önünde eğiliyor, diğer yandan Milliyetçilerle dostâne ilişkilerini devam ettiriyordu. İzmir'in işgalini protesto amacıyla görevinden çekildi; aynı gün tekrar işbaşına döndü. 7 Haziran tarihinde, Türkiye'ye daha yumuşak davranılmasını istemek üzere bir sulh delegasyonunu Paris'e götürdü. Konferanstan acı bir cevap aldı. ı Temmuzda Mustafa Kemal'i Kuzey Anadolu'ya müfettiş general olarak atadı. Mustafa Kemal, Ağustos ve Eylül aylarında Erzurum ve Sivas'ta Doğu delegelerini konferanslara çağırdı. ıı Eylül'de Sivas Kongresi, sonradan Milli Birliğin esaslarını teşkil etmiş olan Türk haklarına dair bir tebliğ yayınladı. Eylül sonlarında, İstanbul'un otoritesi, artık Boğaz ve Marmara sahillerinden öteye gidemiyordu. 


Marmara sahilinden trenle bir saat içerde olan Bursa dahi Ekim ayında Ankara Hükümetini tanıdı. Müttefiklerin avucu içindeki Sultan ile Mustafa Kemal ve Ankara'daki Milli Birliğin arasını bulabilecek yeni bir hükümetin kurulabilmesi için Ferit tekrar istifa etti. 


Orduların Eriyişi 


Bu arada ordularımız eriyordu. Ocak 1gıgda Savunma Bakanlığımızın emriyle hâlâ üç milyon askerimiz memleket haricindeydi. Mart'ta iki milyon askerimiz kalmıştı ve bunlar da acele silahsızlandırılıyorlardı. 191ı9'un yaz ortalarında. Ren mıntıkasındakiler haricinde, hemen hemen hiç bir tümenimiz kalmamıştı. Muvazzaf ve gönüllü askerlerimizin memlekete geri gönderilmeleri gerekiyordu; yeni muvazzaf ordumuz kuruluyordu; paralı askerlik için pek az gönüllü geliyordu. Daha önceleri on beş veya yirmi bin kişilik birliklerimizin bulunduğu yerlerde, mütarekeden bir yıl sonra, beş veya altı yüz kişilik taburlarımız kalmıştı. Her tarafta tehlike ve düşmanlık artarken, 
askeri gücümüzün gittikçe zayıfladığını görmek çok garipti. 1919 
Aralığında, gücümüzün ne kadar azaldığını Kabineye izah eden ve politikamız ile gücümüz arasındaki orantısızlığı gösteren, Genelkurmayın bir bildirisini sundum: 


Paragraf 3: 1) «31 Ekim 1918'deki Türk Mütarekesinden bu yana, gerek Majestelerinin Hükümetinin askeri gücü, gerek harpten önceki Türk İmparatorluğunun politik durumu ile ilgili olarak vaziyetin ne derece değişmiş olduğunu belirtmek faydasızdır. 
Filistin ve Mezopotamya'nın dışında, sulh şartlarının tatbik ettirilmesi için hazır bulundurulan İngiliz askeri gücü aşağıda 


gosterilmistir: 

13.000 İngiliz askeri; 18.000 Hintli asker; toplam olarak 31.000 
askerden meydana gelmiş bir tümen ve ordu bölükleri (Batum garnizonu dâhil olmak üzere). 

Bu ordunun vurma gücü hemen hemen sadece tren yoluna bağlı kalmaktadır. Burada Genelkurmay belirtmek ister ki, yeni bölükler teşkil etmek üzere kur a ile veya herhangi bir başka çare ile asker toplanmadığı takdirde. Türkiye'deki İngiliz birliklerini takviye etmemize imkân yoktur». Genelkurmay, Majestelerinin Hükümeti tarafından sadece, eldeki olanaklar veya elde edilmesi düşünülen olanaklarla uygulanması mümkün olan şartların ciddi olarak göz önüne alınacağını ümid eder. 

Çeşitli problemlerin ayrıntılarına girmeden, birçok nedenle salık verilebilecek tedbirlerin bir listesini aşağıda sunuyoruz; yalnız bunların uygulanabilmesi için Karadeniz'deki ordunun, ya müttefikler tarafından, ya da İngiliz askerleri ile takviye edilmesi gerekmektedir: 


1. Kilikya'yı Erivan Cumhuriyeti ile birleştirmek suretiyle daha büyük bir Ermenistan kurulması; 
2. Hür bir Kürdistan kurulması; 
3. Karadeniz bölgesinin herhangi bir kısmının Yunanlılar tarafından alınması; 
4. Aydın ilinin herhangi bir kısmının Yunanlılar tarafından devamlı işgali; 
5. Güney Anadolu'nun herhangi bir kısmının veya Konya'nın İtalyanlar tarafından devamlı olarak işgali. 
Bu maddenin Türkleri, yukarda sayılan tedbirlerin herhangi birinden daha fazla gücendireceğini sanmıyoruz. 
Derhal takviye kuvvetler gerektirecek yukardaki tedbirlere ilâve olarak, aşağıdaki iki tedbirden herhangi birinin uygulanması halinde, devamlı bir garnizonun belirsiz bir süre için emre hazır tutulması gerekmektedir. 
6. Doğu Trakya'nın Yunanlılar tarafından alınması; 


7. Türklerin İstanbul'dan çıkarılması. 


Kısıtlamalar ve Hayaller 


Fakat müttefikler herhangi bir karara varacakları yerde, görüş ayrılıkları yüzünden işi oluruna bırakmakla yetiniyorlardı. 
Amerikan Komisyonu, Orta-Doğu'da etrafı tedirgin ederek dolaşadursun, Türkiye'yi parçalamak için en acaip planlar yapılmakta idi. İlhaklar bahis konusu değildi, sadece esas kuvvetlere mandalar verilecekti ve bu onların kontrolü ellerine almaları için yeterli bir mazeret olacaktı. Fransa, Suriye ve Kilikya'yı alacaktı; İtalya, tüm Kafkasya'yı ve Güney Anadolu'da Antalya bölgesini işgal etmeyi zevkle kabullendi; İngiltere, zaten askerlerimizin elinde bulunan Mezopotamya ve Filistin'i almak hevesindeydi ve Amerika'nın da Ermenistan mandasını alacağı ümit ediliyordu. Ocak 1920'de mali, askeri ve politik kararsızlıkların sıkıntısını çeken Yunanistan, yorulma emareleri göstermeğe başladı. 


İstanbul Hakkında Konuşmalar 


1919 yılı bu aldatıcı kuruntularla geçti. Orta Doğu'nun geleceği 
Paris'te ağır ağır, kesik kesik, zahmetle ve sık sık tartışmalar ve yorucu görüşmelerle harita üstünde tesbite çalışılıyor ve Türkiye 


ile bir sulh anlaşması hazırlanıyordu. Birçok problem, muhtelif hükümetlerin kararını bekliyordu. Aralık 1919 ve Ocak 1920'de İngiliz Kabinesi, Sultanın Halife yetenekleriyle ve birçok tahditler altında İstanbul'da bırakılıp bırakılmaması, ya da Türklerin pil pırtıları toplattırılıp İstanbul'dan kovulup kovulmaması hususunda karar vermeye çalışıyordu, ikinci derecedeki bir husus da Ayasofya Camiinin tekrar bir Hıristiyan Kilisesi haline çevrilip çevrilmemesiydi. Dışişleri Bakanlığını yapmakta olan Lord Curzon, bu kararsızlıklar arasında Hindistan'ın kamuoyu, İslâm Dünyasının o hassasiyeti. 
Muhafazakâr Parti'nin Türkler lehindeki eğilimi ve Hindistan Dairesinin ayrıntılı bildirisi ile desteklenen Mr. Edwin Montagu'ya karşı çıktı. 

Mücadele uzun sürdü. Mr. Montagu'ye göre, Türklerin ve Halifenin, İngilizlerin kabulü veya göz yumması ile İstanbul'dan kovulmaları halinde, Hindistan yarımadasındaki iki veya üç yüz kadar cemaat ve dini mezhep mensuplarının zaten azalmakta olan bağlılığına korkunç bir darbe indirilmiş olacaktı. Lord Curzon'a göre ise buna aldırış etmeyeceklerdi. Bazıları hatta bundan hoşlanacaktı; birçokları tarafsız kalacaktı; diğer yandan yegâne ilgilenecek grup olan Müslümanlar ise, şimdiye kadar Halifenin ordularına karşı, harbin muhtelif safhalarında, enerji ve cesaretle çarpışmakta tereddüt etmemişlerdi. Ayasofya'nın tekrar kilise haline getirilmesi konusunda, Mr. Montagu, burasının Müslümanlar için 469 yıldan beri son derece mukaddes bir cami olduğunda ısrar etti. Hepimiz bu savunmanın etkisi altında kalmıştık ki, Lord Curzon, aynı yerin, daha önceleri 915 yıl boyunca bir Hristiyan Küsesi olmuş olduğunu hatırlattı. Tartışma burada gayet güzel bir denge bulmuştu. Bu, herhangi bir memlekette, üniversite talebeleri arasında doğru ve eğriliği rahatlıkla tartışılabilecek bir konu idi. 

İstanbul hakkındaki esas konularda Mr. Lloyd George, bütün kalbiyle Lord Curzon'u destekliyordu. Zaten kendisi bu konuda esas yönetici idi. Sözcülüğünü Feld-Mareşal Wilson ile benim yaptığım Kurmay Başkanlığı, araya girip, hep aynı hazin tekerlemelerle, askerimiz olmadığını ve Türkleri, asker olmadan 


İstanbul'dan çıkarıp, dışarda tutabilmenin imkânsızlığını belirtmeye çalışıyordu. Hindistan Dairesi ile birlikte, Türkiye'de sulhun tesisi için gerçek, nihai ve hepsinden önemlisi çabuk bir karar alınması gereğini tekrarlıyorduk. Çanakkale Boğazının, bütün devletlerin, harp gemileri dâhil, tüm gemilerine açık tutulması bizim için yeterli idi. Bu, Boğazların her iki yakasının devamlı olarak uluslararası kuvvetler tarafından işgalini gerektirecek ve bu durumda biz de, kısıtlı imkânlarımız içinde, kendi payımıza düşeni sağlıyabilecektik. Birkaç yıl içinde böyle bir tertip, değiştirilemeyen bir formalite haline gelebilirdi. 


Kabine Kararı 


Bu meselelerin İngiliz Kabinesindeki münakaşaları, «Lord 


Curzon'un Hayatı» “adlı kitapta, uygun görüldüğü kadariyle açıklanmıştı. Burada bu konuları daha fazla deşmek gereksizdir. 
ıgıg Noeli'nde Londra'da, Dışişleri Bakanlığında, Türk ve Arap meselelerine dair Fransız ve İngiliz hükümetleri arasındaki dikenli müşkülleri halletmek üzere bir Anglo-Fransız Konferansı yapıldı. Gayet sabırlı ve iyi huylu bir Başkan olan Lloyd George, kendi görüşlerine yatkın bir çalışanlar kadrosu temin etmek için, herhangi bir ön görüşmede, mesai arkadaşlarını seçme huyu vardı. Bir mevzuun bir kısmı için bir kadro, tamamlayıcı kısmı için bir başka kadro! Bu, belki esasta kötü bir davranıştı; fakat o kritik devrelerde işlerin yürüyebilmesi için, belki gene de tek çıkar yoldu. Buna rağmen, tamamlanan çalışmalar g Ocak'ta, her Bakanın hazır bulunmaya yetkili olduğu Kabineye getirildiğinde, Avam Kamarasında duyulmasına alışılmış olandan çok daha ateşli tartışmalar sonunda, şaşırtıcı bir çoğunluk, Türklerin İstanbul'da kalmaları gerektiği hususunda karar verdi. Başbakan çalışma arkadaşlarının kararım nezaketle kabul etti ve ertesi gün 


inandırıcı bir kuvvetle parlâmentoya bildirdi. 

Sevr Muahedesi de, buna paralel olarak, İstanbul un Türkiye'nin başşehri olarak kalmasına karar verdi. Aynı zamanda İstanbul Boğazı, Marmara ve Çanakkale Boğazı uluslararası kontrol altında, bütün gemiler için bir açık deniz yolu olacaktı. 
Yunanistan Batı Trakya ve Doğu Trakya'nın hemen hemen Çatalca'ya kadar olan kısmından başka, Gelibolu yarımadasını, Ege'deki adaların çoğunu alacak ve İzmir ve hinterlandını, oralarda bir plebisit yapılıncaya kadar idare edecekti. Türkiye kapitülâsyonları yeniden kabullenecek ve silâh ve teçhizatı ile maliyesini müttefiklerin sıkı kontrolü altına verecekti. Irki ve din; azınlıkların güvenliklerini toplumsal adetlere uygun olarak sağlamayı taahhüt edecekti. Fransızlar, o tarihte delice bir kaynaşma içinde olan Suriye'yi alacaklardı; İngiltere, Filistin ve Mezopotamya'nın pahalı ve dertli mandasını yükümlenecekti; ve Ermeniler, Amerika'nın himayesinde yaşamağa bırakılacaklardı. 
Sevr Muahedesinin imzalanması ile aynı zamanda ve resmen tasdiki şartıyla, İngiltere, Fransa ve İtalya, Sykes-Picot mukavelesinde ve St. Jean de Maurienne konferansında bu üç kuvvetin her birine tahsis edilmiş bulunan mıntıkaları kendilerine nüfuz bölgesi olarak tâyin eden bir üçlü anlaşmaya isimlerini koydular. 


Olaylar Kervanı 


Her ne kadar bütün bu maddeler açıklanmamış idiyseler de olayların gidişatını izlememiz gerekmektedir. Olaylar kervanı, bıkkın ve suratı asık, taşlı yollar üstünden, dikenli ve kayalık tepelerdeki patikalar arasından, güneşte kavrulan san çöllerden geçerek inat ve sabırla ağır ağır ilerliyordu. Bir an için onlara dönelim. 


12 Ocak 1920'de yeni Türkiye Mebusan Meclisi, İstanbul'da 
toplandı. Müttefikler temsilci hükümet prensibini kabul ediyorlardı; buna uygun olarak, Türkler oy verdiler. Maalesef, hemen hepsi oylarını yanlış yönde kullandılar. Yeni Meclis büyük bir çoğunlukla Milliyetçi idi, ya da Kemalistti denilebilir. Bu öylesine can sıkıcı bir durumdu ki, günlük pratik bir güvenlik tedbiri olarak, müttefikler 21 Ocak'ta Türk Harbiye Nazırı ve Erkânıharbiye Reisinin istifasını istediler. Ayın 28'inde yeni Meclis «Milli Misak»ı kabul ve imza etti. İstanbul içinde pek yakın bir ayaklanma ve ürpertici bir katliam ihtimali karşısında Avrupalı Müttefikler müşterek hareket etmeğe mecbur kaldılar. 
Martta İstanbul; İngiliz, Fransız ve İtalyan kuvvetleri taralından işgal edildi. Damat Ferit bir kere daha, şimdiye kadar kurmaya teşebbüs ettiği hükümetlerin" en zayıfını kurmaya teşvik edildi. 
Nisanın sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, müttefik orduları ve donanmalarının tesir sahasının çok dışında, Ankara'da toplandı 13 Mayısta, — uğursuz bir tarih— Venizelos Atina'da Sevr Muahedesinin şartlarını kamuoyuna açıkladı. Haziranda İngiliz uç birlikleri, İzmit yarımadasının karşısında Kemalist kuvvetlerin hücumuna uğradı. Hücum ciddi değildi. Birliklere, tereddütsüz ateş etmeleri emredildi. Donanma, Marmara denizinden top ateşi açtı ve mütecavizler menzil dışına çekildiler. Fakat orada yerleştiler ve biz, bir defa daha, bu sefer çok az bir kuvvetle «düşmanla karşı karşıya» kaldık. Aynı zamanda, Şam'da Emir Faysal'ı tahtından indirdikten sonra Kilikya'da (ve Sevr Muahedesinin gelecekteki şartlarının Atina'da açıklandığı aynı günde) şiddetli bir mücadeleyle karşılaşan Fransızlar, yerli Türklerle bir mütareke yapmayı uygun buldular. 


İzmit Yarımadasına Taarruz 


Bu durumda Venizelos kendini koruyucu melek olarak ortaya çıkardı. Yunan Ordusu imdada gelecekti. Hâlen İzmir'de bulunan beş tümenden ikisi, kuzeye doğru yürüyecekler ve engebeli araziyi (ki bu tip arazinin yabancısı olmadıklarını açıkladılar) aşarak Marmara'nın doğusuna geçip, İzmit yarımadasını tehdit eden Türklerin üzerine düşecekler ve onları kovacaklardı. İngiliz Kurmay Dairesinin fikrini açıklayan Mareşal Foch, hareketin tehlikeli olduğunu ve muhtemelen muvaffak olamayacağını bildirdi. Buna rağmen, Mr. Lloyd George teklifi kabul etti ve Yunan yürüyüşü 22 Haziranda başladı. Harekât derhal muvaffak oldu. Yunan birlikleri köy yollarından ve kötü patikalardan ağır ağır derlediler ve onlar yaklaşınca, kudretli ve ileri görüşlü komutanların liderliğindeki Türkler, Anadolu'nun kuytuluklarında gözden kayboldular. Aynı ay içinde, başka bir Yunan birliği sür'atle Doğu Trakya'yı geçti, hafif bir Türk mukavemetini kırdı ve Edirne'yi istilâ etti. 

Yunan kuvvetlerinin dikkate değer ve beklenmedik gösterisi müttefik devlet adamlar tarafından alkışlandı; müttefik generalleri gözlerini oğuşturdular; Mr. Lloyd George heveslendi. 
Görünüşe göre gene o haklı çıkmıştı; askeri şahıslar, çoğu zaman olduğu gibi, yanılmışlardı. 

Bu olaylar Sevr Muahedesini mühürledi. Ferit, vazifeşinas bir 
tutumla, kuklalardan meydana gelmiş bir hükümet kurdu ve 10 
Ağustos 1920'de Türkiye ile barış anlaşması Sevr'de imzalandı, Hazırlanması on sekiz ay süren bu âletin, daha tamamlanmadan modası geçmişti. Bütün maddeleri, tatbikat için, bir tek noktaya dayanıyordu: Yunan Ordusu. Venizelos ve askerleri durumu düzeltebilir ve Mustafa Kemal'i hizaya sokabilirse, her şey yoluna girecekti. Aksi halde, hakiki duruma daha uygun kelime dizisi bulmak gerekecekti. Nihayet Türkiye ile barış: Ve bunun resmen tasdiki için Türkiye'ye Harp İlânı! Buna rağmen Büyük Müttefikler bundan pek rahatsız olmadılar, çünkü harp bir temsilci tarafından yapılacaktı ve büyük milletlerce bu şekilde yapılan harpler, çoğu zaman temsilci için tehlikelidir. 

Bu bölümde sadece Türk sorunları ele alındığı halde, Avrupa'nın genel durumu ile ilgisi de belirtilmelidir. Bunu da en iyi şekilde, 


Fransa'da gecirecegim kisa bir Paskalya tatiline giderken Mr. 
Lloyd George'a yazmis oldugum mektubu asagida nesretmekle halledebilirim. 


24 Mart Tarihli Mektubum 


Mr. Churchill'den, Başbakana. 24 Mart 1920 

Size bu mektubu, Manş'ı geçerken, aklımda olan hususları belirtmek için yazıyorum. Mütarekeden beri benim politikam «Almanlarla sulh, Bolşevik gaddarları ile harp» olacaktı. İsteyerek veya kaçınılmaz sebeplerden ötürü, siz hemen hemen tam aksi politikayı yürüttünüz, korlukları ve (benimkinden çok üstün olan) büyük kabiliyet ve şahsi etkinizi bildiğimden, politikanızı ve hareket tarzınızı, sanki ben daha iyisini yapabilirmişim, ya da herhangi bir başkası daha iyi yapabilirmiş düşüncesiyle eleştirmiyorum. Fakat şu anda neticelerle karşı karşıyayız. 
Neticeler vahim. Bütün Avrupa ve Asya'da genel bir çöküntü ve anarşiden pek uzak sayılmayız. Rusya perişan oldu. Ondan geri kalan, bu öldürücü yılanların gücündedir. Fakat Almanya belki de hâlâ kurtarılabilir. Büyük bir ferahlık duyarak, Almanya hakkında beraberce aynı tarzda düşünüp hareket etmemizin mümkün olabileceğini his settim: Almanya'yı, korkunç akibetinden —ki bu akıbet onu yakalarsa, rahatlıkla başka devletleri de yakalıyabilir— kurtarmak üzere gayret sarfetmeğe meyilli olduğunuzu hissediyorum. Eğer bu hissiyatımda yanılmamışsam, vaktimiz kısadır ve hareket tarzımız basit olmalıdır. Fransa'ya, eğer ve sadece eğer, Almanya'ya kaışı hareket tarzını değiştirir ve İngiltere'nin, Almanya'ya yardım ve dostluk politikasını sadakatle benimserse, onlarla Almanya'ya karşı bir müdafaa ittifakı yapabileceğimizi bildirmelisiniz. İkinci 


olarak da, anti-Spartacist © ve anti-Ludendorff > unsurların kuvvetli bir sol merkez blokunda birleşmesine yardım etmek üzere, kuvvetli bir adamınızı Berlin'e göndermelisiniz. Bu vazife için iki vasıtanız mevcut: Birincisi, zorluklarımıza rağmen, bol miktarda yiyecek ve kredi verilmelidir (aksi halde bizim güçlüklerimiz artacaktır); İkincisi de, Yeni Almanya'nın, Avrupa'nın tekrardan bina edilmesi hususunda eşit bir ortak olarak çağırılacağı bir konferans ile sulh anlaşmasının tashihi. Bu vasıtaları kullanmak suretiyle, Alman milletinin bütün iyi ve sarsılmaz vasıflarım canlandırmak mümkün olabilecektir. 
Almanya'nın ve Avrupa'nın kurtarılması yolunda «çok geç» kalmamış olduğumuzu ümit ederim. 

Muhakkak ki, bu konu, memleket içindeki parti kavgalarına (onlar da önemli olmakla beraber) nazaran, politik hayata atılmış olmanıza çok daha değecek bir meseledir. Yine muhakkak ki, bu konu bir defa canlandırıldığında, gerek memleket dâhilinde, gerek dışarda, bütün dünya durumuna hâkim olacak niteliktedir. 
Sizin rehberliğinizde ve gerekirse bağımsız çalışmanızla, İngiltere'nin açık, kararlı bir hareket tarzı uygulamasını salık veririm. Bu hareket tarzında, politik bir şanssızlığı sizinle birlikte yüklenmeğe memnuniyetle hazırım. Fakat böyle bir şanssızlığın olmayacağına inanıyorum; İngiltere daha birkaç ay için Avrupa'nın esas hareketlerini elinde tutmaktadır. 

Bu tarz politikanın bir kısmı olarak, genel durumu yatıştırmak ve bu arada Sovyet Rusya tarafından zehirlenmemizi önlemek üzere, mevcut olan en iyi şartlar içinde onlarla anlaşma fikrine iştirak ederim. Buna rağmen, Bolsevizm'le bugünkü medeniyetin gerçekten bağdaşabileceğine, tabii ki, inanmıyorum. Fakat mevcut gerçekler karşısında, çarpışmaların durdurulması ve mali refahın tesisi şarttır; ve bu çirkin zulüm ve tehlikenin ortadan kaldırılabilmesi için, iyi veya kötü, neticesi ne olursa olsun sulh yoluna başvurulması gerektiğine inanıyorum. 

Almanya ile kıyaslanınca, Rusya önemsizdir. Rusya ile kıyaslanınca, Türkiye daha da önemsizdir. Fakat Türkiye ile ilgili politikanız da beni son derece endişelendiriyor. Kabinenin en 


kuvvetsiz ve cılız ölçülere düşürdüğü askeri gücümüzle, Türkiye ye zorla sulhu kabul ettirmeğe çalışan müttefiklerin önderliğini yapıyoruz; oysa bu iş için büyük ve kuvvetli ordulara ve uzun ve pahalı harekât ve işgale ihtiyaç vardır. Uğraşlar ile bu derece yıpranmış dünyada Yunan ordusunu salıvermeniz beni ürkütüyor — hem herkes hesabına, hem onların hesabına. Buna rağmen, Yunan orduları sizin etkili çarpışan tek kuvvetiniz. Demiryolları kapanır ve Anadolu'dan ikmal yapılamazsa, İstanbul'u nasıl doyuracaksınız? Kim ödeyecek? Yiyecek hangi çıplak pazardan temin edilecek? Korkarım ki, İstanbul'un çevresi çetecilerle abluka edildiğinde, bu koca şehri elinizde halsiz ve bitap bulacaksınız. Burada da basiret ve sükünet tavsiye ederim. 
Gerçekten Türkiye'yi temsil eden bir yönetici otorite bulmaya ve onunla anlaşmaya çalışınız. Şu anda uyutulmuş olan Türk anlaşması, sadece sonsuz kargaşalığa sebebiyet verecektir. 


İkinci Bölüm 


Yunan Trajedisi 


Gecmise Bakis 


Bu hikâye bizi geriye, klâsik zamanlara götürür. Bu, talihin, kadere devamlı hizmet ettiği hakiki bir Yunan trajedisidir. Yunan ırkı, kan ve nitelik bakımından her ne kadar değişmişse de, 


Alcibiades * zamanından beri karakteristiklerinde değişiklik olmamıştır. Uyuşmazlığı eskiden beri diğer bütün meraklarından üstün tutmuşlardır ve gene eskiden beri, kritik devrelerinde daima başlarında büyük adamlar bulunmuştur. Hareket tarzlarının izahını, Yunanlıların Parti Politikasına olan sevgileri ile Venizelos'un kuvvetli etkisi arasında aramak icap eder. Sahne ve ışıklar Büyük Harptir; ve piyesin konusu, «Yunanistan, rüyalarının imparatorluğunu kendilerine rağmen nasıl kazandı ve uyandığı zaman, onu nasıl kaybetti». Piyese, geçmişe bakış şeklinde bir önsöz gerekmektedir. 

1908'de Yunan Krallığı korkunç bir dar geçitteydi. 1897'de Türkiye'ye karşı harbi kral ve prensler yönettiğinden beri, durum tatsızdı. Yunan Ordusunun subayları tarafından acı tenkitlere hedef oldular. Kraliyet aleyhinde kuvvetli bir akım vardı. Balkan devletleri ile Türkiye arasında bir harp çıktığı takdirde, kraliyet an leşinin askeri kumandayı ellerinde tutmalarına müsaade edilmemesi teklif ediliyordu. Kraliyet ailesine, buna benzer daha nice haysiyet kırıcı davranışlar yöneltilmişti. 


Venizelos'un Yükselişi 


Fakat bu arada Girit'te, klâsik ölçü ve modelde yoğrulmuş dikkate değer bir adam peyda oldu. Giritin Türkiye'den kopmasını, Büyük Kuvvetlerin de desteklediği bir ayaklanma ile başardı. 


Onun enerjisi ve öbürlerinin yardımıyla Girit Türk boyunduruğunu attı ve Yunanistan'la birleşmesinde bir atlama taşı olmak üzere, bir Yunan Prensinin idaresinde muhtariyetini kazandı. Venizelos 1909'da Girit'ten Yunanistan'a geçti; 1910'da da Başbakan oldu. İdareyi bütün yönleri ile temizledi ve yeniden kurdu. Donanmayı İngilizlerin, orduyu Fransızların yol göstericiliğiyle tekrar organize etti. 

Yanında bu büyük idareci ile, hükümdar, halkın gözündeki itibarini sür'atle tekrar kazandı. Yunanistan birkaç yıl, küçük bir memleket için düşünülebilecek politik terkiplerin en kuvvetlisinin tadını çıkardı: Her biri kendi çerçevesi içinde çalışan ve birbirlerine sadakat ve itibar sağlayan, anayasaya bağlı bir kral ile bir milli lider. Venizelos Balkan Birliğini kurdu ve 1912'de Türklere karşı açılan savaşı hazırladı ve ilham etti. 
Yunanlılar, Sırplar ve Bulgarlar, bu sonuncunun savaş kabiliyetinin büyük yardımiyle Türkiye'yi yendiler, Edirne ve Selanik'i aldılar; nerdeyse İstanbul'u da alıyorlardı. Bu müttefikler, daha şimdiden büyük arazi genişlemeleri elde etmişlerdi. Fakat daima en fazlasını isteyen ve saldırgan Bulgarlar, bir taraftan kendi müttefiklerinin, diğer taraftan Romanya'nın hücumuna uğradılar. Birleşen bu kuvvetler onları hızla istilâ etti ve yalnız kazandıkları topraklan kaybetmekle kalmadılar, anayurtlarının bir parçası olan Dobruca eydleti de ellerinden gitti. İki yıl içinde Yunan krallığı, genişlik ve nüfus bakımından, aşağı yukarı iki misline çıktı. Girit anavatanla birleştirildi ve yalnız Selânik değil, Kavala da Yunan topraklarına katıldı. Böylece Konstantin, kendisini ve krallığını, Yunanların imparatorluk rüyasına doğru dev adımlarla ilerler durumda 


gördü. Bu noktada Armageddon i başladı. 


Büyük Harpte Yunanistan 


Bundan önceki bölümde, Yunanistan'ın Büyük Harp esnasındaki tutumu anlatılmıştı. Buna rağmen, müttefiklerin sadakatine güvenerek, Venizelos'un ileri sürdüğü istekleri açıklayabiliriz. 
Kayzer'in kız kardeşiyle evli ve Alman askeri prestij ve ehliyetinin büyük ölçüde etkisi altında bulunan Konstantin, baştan sona kadar, Almanların kazanacağına inanmıştı. Yunan kurmay heyeti de onun inançlarını paylaşıyordu. Fakat Venizelos işi başka ölçülerle tartıyordu. Hakkın müttefiklerle beraber olduğunu iddia ediyordu; onların gelecekteki zaferlerini sezinlemişti. 
«İngiltere, bütün girdiği savaşlarda» demişti müşkül günlerden birinde, «bir muharebeyi daima kazanmıştır sonuncuyu!». Bu inançla hareket etti. 1914 Ağustosunun sonlarına doğru, Fransızlar Hudut Savaşlarını kaybettikten sonra ve Marne zaferi henüz kazanılmadan evvel, Almanların Partisi zaptetmek üzere, karşı konulmaz bir şekilde ilerledikleri sırada — böylesine kritik bir devrede—, İngiltere lüzum gösterdiği andan itibaren Yunanistan'ın Kara ve Deniz Kuvvetlerini müttefiklerin emrine vermek hususunda Konstantin ve generallerini fazlasiyle ikna etti. Bu adımı, Balkan Harbi dolayısiyle Bulgaristan'ın unutamadığı kızgınlığa rağmen ve Türkiye Müttefiklere hücum etmeden evvel attı. Tecrübeli ve oturmuş bir devlet adamı tarafından, büyük bir tehlikenin önünde güvenle ve düşünülerek alınmış böyle bir karar, uzak görüşlülüğün kıyas kabul etmez bir ispatıdır. 

Çanakkale hikâyesi Venizelos'un, Gelibolu Yarımadasına karadan ve denizden yapılacak, iyi planlanmış bir taarruza katılmaya daima hazır olduğunu göstermiştir. Bir dereceye kadar Rus şüphesinin etkisi altında kalan İngiliz diplomasisi geçen sonbaharda Yunanistan'ın yaptığı yardım teklifini reddetti ve Konstantin Almanya'ya karşı savaşmaya kat'i olarak taahhüt etmediği takdirde. Yunan Hükümetini planlarımızın bir kısmına dâhil etmek imkânsız görünüyordu. Çanakkale olaylarının acıklı gelişmesi ve bu mevzuda gösterdikleri kabiliyetsizlik, 


Venizelos'un müttefiklere olan sadakatini zayiflatmadi. 1915 
yazında Sırbistan'ın Bulgaristan tarafından işgali tehlikesi yaklaşınca, Yunanistan'ı Sırbistan'a yardım taahhüdü ile bağlayan anlaşmaya başvurmak suretiyle, umumi harbe katılmak istedi. 
Konstantin karşı koydu. Venizelos istifa etti. Haziran'da yapılan bir genel seçim sonunda, 23 Ağustos'ta gene iş başına getirildi. 
Kraldan, genel bir seferberlik ilânı için yetki aldı. Konstantin bundan ileri gitmiyordu; savaşa katılmayı kesinlikle reddetti. 


Konstantin'in İlâhi Hakkı 


Venizelos'a göre, ulusal bir vekâletle durumu daha yenilerde kuvvetlenmiş olan Başbakanını çiğnemesini şöyle izah ediyordu: «Bir iç olay söz konusu olduğu takdirde halkın kararına uymak zorunda bulunduğumu takdir ederim; fakat bir dış olay söz konusu olunca, görüşüm odur ki, bir şeyi doğru, ya da yanlış diye düşünüyorsam, yapılması, ya da yapılmaması hususunda ısrar etmeliyim, çünkü Tanrı önünde kendimi sorumlu hissetmekteyim.» Bu tuhaf bir Anayasa doktriniydi ve Tanrı'nın iç ve dışişleri arasında böyle bir ayırım yaptığı da şüpheliydi. Kralın reddi karşısında Venizelos istifa etmek istedi, fakat gene kralın ısrariyle istifasını geri aldı ve aynı zamanda müttefiklerden, Sırbistan'ın kurtarılması için, Selanik yoluyla askeri birlikler göndermelerini talep etti. Sonradan Venizelos, daima, buna Konstantin'in razı olduğuna, Konstantin de daima, aksine yemini billâh ettiler. Müttefik kuvvetleri Selânik'e geldiler ve kralla mücadelesi içinde Venizelos, karaya çıkmalarını protesto etmeğe mecbur bırakıldı. Buna rağmen, derhal Mecliste bir konuşma yaparak. Yunan-Sırp Muahedesinin Yunanistan'a, Bulgaristan ve Türkiye'ye savas açmak hususunda kesin zorunluklar 


yükümlediğini ilk defa kamuoyuna açıkladı. Mecliste hala büyük çoğunluk tarafından desteklenmesine rağmen, kral tarafından vazifesine son verildi. 

Kralla, Başbakanın fikir ayrılığının üçüncü safhası silahlı isyandı. 
1916 Eylülünde Venizelos Yunanistan'dan ayrılıp Girit'e gitti ve bir 
Geçici Hükümet kurdu. Oradan, daha önce bir ihtilâl Hükümeti kurulmuş bulunan Selânik'e indi. Burada, müttefiklere yardım edecek bir Yunan Ordusu tesis etti. Birleşik Amerika'nın müttefiklerin gayesine katılışı, Yunan kamuoyunda büyük etki yapmıştı. Kraliyet çevrelerinde bile, harbin sonunda, galip ve amansız bir Almanya ile intikam dolu bir Bulgaristan'ın karşısında ve yenik bir İngiltere'nin yanında bırakılmaktan duyulan korku azalmıştı. 1917 Haziranında, herkes ümitsizlik içindeyken ve Yunanistan'ın durumu artan bir hızla iyiye doğru giderken, Fransızlar, İngiltere'nin kışkırtıcı rızasıyle, Atina'yı işgal ettiler ve Konstantin'i sürgüne yolladılar. Bu andan itibaren Venizelos gene Yunanistan'ın servetini kontrolü altına aldı ve Yunanistan da, bu andan itibaren, müttefiklerin elindeki nimetleri paylaştı. 


Genel Zafer 


Yunan tümenleri Selânik cephesinde çarpıştı; Yunan harp gemileri müttefik donanmasına katıldı; müttefik harp levazımatı ve kredisi harp boyunca Yunanistan'a aktı ve Venizelos, mütarekeden sonra memleketini galiplerin Konsey Masasına getirdi. Şahsi meziyetleri, prestiji, müttefiklere yaptığı büyük hizmetler, kendisine hemen hemen en büyük galip devletlerin başkanlarıyla eşit bir pozisyon sağladı; onun sayesinde memleketi baş döndürücü yüksekliklere çıktı ve önünde göz 


kamaştırıcı ufuklar açıldı. 

Bu arada Konstantin sürgünde derin düşünceler içinde otururken, kendi fikirlerine uygun hareket edilmiş olsaydı, memleketlerini bütün bu zafer nimetlerinden mahrum edecek, hatta yenilgiye sürükleyecek oten politikacılar, asık suratla intikam saatini beklemeye başladılar. 

Paris'te, İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletlerinin politikasının, Yunanistan'ın kuvvetini oldukça arttırmak ve sınırlarını genişletmek olduğu görülüyordu. Muhakkak ki Yunanistan'ı kullanmaya hazırdılar. Trakya'yı istilâ ve işgal için kendilerine nasıl yetki ve cesaret verildiğini ve İzmir'e oldurucu bir darbe indirmek üzere nasıl itildiklerini gördük. Venizelos, bu büyük emirleri yerine getirmek hususunda ne derece güçlü olduğunu göstermişti ve Yunan orduları, on yıldır hemen hemen devamlı silah altında olmalarına rağmen, bu devrede, herhangi bir yere gidebilecek, ya da herhangi bir işi başarabilecek tek kuvvet olarak görünüyorlardı. Böylece ı919 yazında Yunan kuvvetlen. Türk topraklarında oldukça geniş bir sahaya yayılmıştı. Aralık ayında Atına ya dönen Venizelos, büyük bir heyecanla karşılandı: fakat bu küçük devlet ve milletin yapısında şimdiden sosyal, askeri ve ekonomik yorgunluk izleri belirmeğe başlamıştı. 


Trakya ve İzmir'deki Sorumluluklar 


1920'de, Sevr Muahedesi arifesinde Sir Henry Wilson ile Yunanistan'ın durumu hakkında İngiliz askeri görüşünü belirttiğimiz zaman, Başbakan bizden, Venizelos'u şahsen görmemizi ve tereddütlerimizi bildirmemizi istedi Bu işi açık sözlülükle, şu tarzda sorular sorarak yaptık: şu iş için günde ne 


kadar para harcıyorsunuz? Askerler ne kadar zamandır ailelerinden uzaktalar? Türkiye ile gerçek bir sulh için ne gibi bir ümit var? Vesaire. Venizelos'a, Türkleri, içinde bulundukları durumda, savaşta yenebilecekleri halde veya yenseler dahi, bunun kendileri için tehlikenin atlatılmış olduğu anlamına gelmeyeceğini anlattık. Barbar şartlar altında çarpışan ve bir avuç pejmürde savaşçıdan ibaret olan Kemalist Türkler gene de bir savaş temposunda, büyük sayıda organize birliklerin, memleket dışında, yüksek masraflarla ve belirsiz bir süre için bakım ve beslenmelerini zorunlu kılabilirlerdi. «Bu onlar için hemen hemen bedava, ama siz bu masrafa ne kadar dayanabilirsiniz? 
Venizelos buna, Yunan birliklerinin, Lloyd George, Clemanceau ve Başkan Wilson'un ricaları üstüne bulundukları yere gönderilmiş oldukları cevabını verdi. Mücadelenin eşitsizliğini kabul ediyordu fakat üç büyük kuvvetin desteği ile olumlu ve nihai bir sonuca ulaşacağı manen, belirtti. Bu tartışmadan hemen sonra, hâlâ o mıntıkada olan iki zayıf Türk tümenini esir alarak veya dağıtarak Trakya'yı işgal etti ve Edirne'ye girdi. Bu olaylar bizi hoş bir şekilde şaşırtmış fakat hiçbir surette genel endişelerimizden kurtaramamıştı. Bunu Sevr Muahedesi takip etti. 

İzmit Yarımadasının karşısında Fransız ve İngiliz hatlarını zorlayan Türkleri uzaklaştırmak üzere İzmir civarından kuzeye doğru ilerleyen Yunan kuvvetlerini, buna benzer çabuklukta bir başarı bekliyordu. Foch ve Wilson, bu işe girişilmemesini tavsiye etmiş oldukları halde, bu harekât iki Yunan tümeni ile kolaylık ve süratle yürütüldü; ve netice, İngiliz, Fransız ve Amerikan politika şeflerini son derece memnun etti. Bu hadiselerin, Mr. 
Lloyd George da, Yunan askeri kuvvetine karşı (zaten kendi eğilimleri, ne uygun olarak) güven uyandırdığına şüphe yoktur. 
Fakat netice, Yunan kuvvetlerinin daha geniş bir sahaya dağıtılması ve omuzlarına daha ağır sorumluluklar yüklenmesi oldu. Üç büyük kuvvetin kabiliyetli ve istekli yardımcısı ve gayri resmi temsilcisi olarak hareket ettiği müddetçe, Yunanistan'ın geniş sahalara yayılmış birlikleri, ciddi ve gerektiğinde haddinden fazla teşvik görüyordu. Fakat bu sırada, onsuz hiçbir 


Yunan Oo trajedisinin son bulamayacağı, (beklenmeyen hayaletlerden biri ortaya çıktı 

Sevr Muahedesi 10 Ağustos 1920'de imzalandı. Venizelos eylül ayında, Atina'ya, mesleğinde dördüncü defa olmak üzere, başarılı bir uğraş ve politikanın sınırsız kazançlarıyla döndü Karşılayıcı kalabalığın hayranlığı, birkaç hafta önce Paris tren istasyonundaki suikast teşebbüsünden kıl payı kurtuluşu ile kamçılanmıştı. Memleketin, son asırlarda tırmandığı en yüksek tepeye çıkarmıştı. Ufukta hâlâ büyük tehlikeler vardı; karışık taahhütler Yunanistan ın ordu ve ekonomisini hâlâ pençesinde tutuyordu; fakat en kuvvetli milletlerin ve namlı liderlerinin yardım desteği ile, geleceğin problemlerinin, Venizelos'un geçmişte başarı ile alt etmiş olduğu problemlerden daha çetin çıkması için ortada sebep görünmüyordu. 


Genç Kral 


Haziran 1917'de Kral Konstantin, Fransız Donanması ve Müttefik Deniz Kuvvetlerinin desteği ve Fransız Yüksek Komiseri M. 
Jonnart'ın müstebit eliyle sürgüne gönderildiğinde ikinci oğlu Alexander onun yerine geçirilmişti. Kader ve politikanın kurbanı olan bu sevimli genç, üç yıldan fazla bir zaman tahta oturdu. 
Dünya kasırgası onu önüne katmazdan evvel, aile tarihi hanedan standartlarına göre pek de müspet tesir bırakmayan küçük bir mahkeme azasının genç ve güzel kızı Mile Manosa gönlünü kaptırmıştı. Kral Alexander aşkı ve tahtı arasındaki bir seçimde bir an dahi tereddüt etmiyecekti; ve onun Kasim ıgıg da Mile Mânos'la yaptığı bu eşit olmayan evlilikten sonra Venizelos bu sebebe bağlı bir sürü nâzik ve sıkıcı politik meseleleri göğüslemek zorunda kaldı. Devlet adamı, buna rağmen, genç 


çifte karşı derin bir sempati duydu ve bir taraftan muahede hazırlığı çalışmaları ve heyecanı, diğer taraftan Yunan sınırlarında behren karanlık fakat aralıklı bulutlar arasında, gene de onlar hesabına ustaca gayretler gösterdi. Anayasa incelikleri düzeltilebilir nitelikteydi ve Venizelos'un geri dönüşü devresinde. Yunan İmparatorluğunun genişletilmiş sınırları içinde Kralı bir aşka da yer bulunabilirdi. 


Maymun Isırığı 


2 Ekim 1920'de Kral Alexander bahçede spaniel köpeği ile 
sezerken, sarayın en huysuz hayvanlar, arasında bulunan bir çift Maymunun soytarılıklarını seyretmek üzere durdu. Spaniel dişi maymuna hücum etti, erkek maymun da, misilleme olarak Krala saldırdı. Onu ayağından ısırdı. Yara, acaip bir şekilde ağrılı olmasına rağmen, doktorlar pek önemli bulmadılar. Fakat ısırılan yer cerahatlandı, iltihap müzminleşti, onu daha tehlikeli belirtiler takıp etti ve üç hafta, çektiği çok şiddetli acılardan sonra. Kral Alexander yakında kraliçesi olabilecek olan karısının kollarında can verdi. 

Daha evvel, bir tek önemli geminin, Goeben'in, kaçışının Avrupa'nın güney-doğusuna ve Anadolu'ya nasıl ölçüsüz perişanlık saçtığını görmüştük. Bu maymun ısırığının sonucu olarak çeyrek milyondan fazla insanın öldüğüne işaret etmek herhalde mübalâğa sayılmaz. 

Yunan Anayasası, Kralın ölümünü hemen bir genel seçimin takip etmesi gerektiğin açıkça beyan etmiyordu: fakat bir halef meselesi sıkıntı vericiydi. Venizelos, Mile Mânos'un bebeğini tahta çıkarmak ve bunun sonucu olarak uzatmalı bir naiplik yapmak fikrini kafasında evirip çevirmiş olmalıdır. Buna rağmen 


sonunda, tahtın Yunan Prensi Paul’e teklif edilmesine karar verildi. Paul, İsviçre'de sürgün babasıyla beraber yaşıyordu ve şüphesiz ki bu teklifi, ancak Yunan halkı bir seçim sonunda hem babasının hem de ağabeyi Prens George'un kesinlikle aleyhlerinde bir karar verdiği takdirde, kabul edebileceği yolunda bir cevap vermesi kendisine telkin edilmişti. Bu, genel bir seçimi gerektirdi. 


Yunan Seçimleri 


Venizelos, hiçbir şekilde bundan kaçınmadı. Yunan halkı arasında sahip olduğu ve hak ettiğine inandığı sempatiye güvenerek, meselenin açıkça seçmenlerin önüne getirilmesini istiyordu: Konstantin'in yeniden iktidara gelmesine taraftar mıydılar, değil miydiler? Bundan, sabık Kralın bütün destekleyicilerinin sürgünden veya emeklilikten dönüşü ve seçimlerde aktif bir rol almaları sonucu Çıkacaktı. «Konstantin'e karşı Venizelos» durumunda, birincinin düştüğü gülünç vaziyeti ve ikincisinin haklılığını ispat eden dünya olayları ortada dururken, kamuoyunun yapacağı tercih hususunda fazla tereddüde lüzum olmadığı düşünülebilirdi. Fakat mütehakkim Giritli, küçük memleketinin içine itildiği güçlüklerin etkilerini gereğince tartmamıştı; müttefik blokunun, Yunanistan'ı savaşa sokmak için yaptığı zorlamaların derinlere ektiği güceniklik ve kızgınlık tohumlarını: uzun süren savaş şartlarının ortaya çıkardığı gayrı memnunlukları; kendi adamlarından birçoğunun zalim tutumlarını parti politikasındaki hasımlarının tümünün uzaklaştırılmış olduklarını, iktidar ve intikam için duydukları büyük isteği gerektiğinden daha hafife almıştı. Paris ve Londra'daki zorunlu uzaklaşması esnasında, Yunan halkı onun 


şahsi etkisinden kısmen kurtulmuş ve yardımcılarının tutumunun ağırlığını hissetmişlerdi. Yunanistan içinde veya dışında hiçbir yetkili, büyük bir Venizelosçu çoğunluğun tekrar başa geleceğinden şüphe etmiyordu. Fakat 14 Kasim gecesi alınan seçim sonuçları, herkes için sarsıcı bir sürpriz oldu. Venizelos, kendisi iskemlesini kaybetmişti ve taraftarları, 250 kişilik Kralcı grubuna karşı sadece 114 yere sahip bulunuyorlardı. Venizelos derhal istifa ettiğini ve memleketi terkedeceğini açıkladı; ve kaçaklık ve arkadaşlarını katliama terketmekle suçlandıracağına dair yapılan şiddetli ithamlara rağmen, bu fikrinde direndi. 
Mevcudiyetinin sadece bir rahatsızlık ve karışıklık sebebi olacağını açıkladı. İstifasını eski arkadaşı Amiral Condouriotis'e teslim etti, halefini tayin etti ve bir arkadaşının yatıyla İtalya'ya gitmek üzere, 17 Kasımda Yunanistan'ı terketti. Böylece, en büyük ümitleri ve korkuları sırasında Yunan Halkı, o durumu yaratan ve muvaffakiyete götürebilecek olan yegâne insanın idarece kişiliğinden kendilerini manasızca mahrum ettiler. 

Yunan seçimlerinin neticelerini ve Venizelos'un kararını bildiren telgraf geldiğinde Mr. Lloyd George ile Kabine Salonunda bulunuyordum. Çok fazla sarsılmış ve ondan da fazla şaşırmıştı. 
Fakat doğuştan mevcut canlılığı ve büyük harp içinde geçirdiğimiz tecrübelerin hepimize verdiği katılık içinde, 


6 
müstehzi bir tebessümle, «Geriye bir ben kaldım» > demekle yetindi. 


Venizelos'un Düşüşü ve Tepkileri 


Venizelos'un düşüşünün tepkileri, olaylar zincirini takip etmek isteyenler tarafından yakınen tetkik edilmelidir. Güçlükler ve düşmanla çevrili bir devlet olmasına rağmen, Yunanistan iki 


cepheli ve tehlikeli bir lükse tutkundu. Bir, Venizelos'un müttefiklere taraftar Yunanistan'ı, bir de Konstantin'in Almanlara taraftar Yunanistan'ı vardı. Müttefiklerin bütün sadakati Venizelos'un Yunanistan'ı ile başladı ve bitti. Bütün kızgınlıkları da Konstantin'in Yunanistanı'nı hedef aldı. Sabık Kral, İngiliz ve Fransız halklarının gözünde sadece Kayser'in bir gölgesi idi ve müttefiklerin gözünde kredisi, «Tilki» lâkabıyla anılan Bulgar Kralı Ferdinand’la aynı seviyedeydi. Bizim görüşümüze göre, şahsi ve ailevi kaygılarla ve halkının istek ve çıkarlarına aykırı olarak memleketin, düşman tarafına atan veya atmaya teşebbüs eden bir hükümdardı, ayrıca bu taraf, sonunda kaybeden taraf da olmuştu. İngiliz ve Fransız demokrasisini, böyle bir adamı seçmekle zihniyetini göstermiş bulunan bir halk için fedakârlık yapmağa ve gayret sarf etmeye çağırmak, manasız olurdu. Sonuç olarak, Konstantin'in dönüşü, müttefiklerin Yunanistan'a olan bütün bağlılıklarını eritti ve hukuki yükümlülükler dışındaki herşeyi yok etti. İngiltere'ye duyulan bir kızgınlık değil, bir sempati kaybı, hatta ilgisizlikti. Fransada ise, başka fiili sebeplere bağlı, daha kuvvetli bir memnuniyetsizlik vardı. Fransızların Suriye'de Araplarla ve Kilikya'da Türklerle başlarının derde girdiğini görmüştük. Venizelos'un hatırı için çok şey göze alınabilirdi; Konstantin için ise hiçbir şey. Nitekim, ilk şaşkınlık yavaş yavaş geçince, kontrolü elinde tutan çevrelerde bir rahatlık havası gözle görülür hâle geldi. Artık Türklere karşı bir politika sürdürmeğe ihtiyaç yoktu. Aksine, Türkiye'yle iyi ilişkiler, Fransız çıkarlarına çok yararlı olacaktı. Akdeniz'in doğusundaki ülkelerdeki durum düzeltilebilir ve başka olumlu avantajlar ortaya çıkabilirdi. Yunanistan serbest ise herkes de serbestti. Gerçekte, Yunanistan bir azad edici olmuştu. Tam ihtiyaçlarının en fazlalaştığı ve taahhütlerinin gerek kendisi, gerek başkaları için en sıkıntılı hale geldiği zamanda, kendi isteğiyle herşeyi kökünden silip atmıştı. Manevi alacaklıların bu derece lütufkâr oluşlarına her gün rastlanmazdı. 

Lord Curzon, Dışişlerinin soğuk ve tarafsız görüşünü açıklayarak, Yunanistan'ın o şartlı olarak desteklenmesini ve hatta Konstantin'in tanınmasını teklif etti; fakat 3 Aralık'ta Paris'te 


toplana Müttefik Konferansı bu kabil plânları bir kenara itti. Uc Büyük Kuvvet Yunan Hükümetine bildirdiler ki: «Her ne kadar Yunanistan'ın İçişlerine karışmak istemezlerse de, savaş içindeki müttefiklere karşı sadakatsiz tutum ve idaresi büyük sıkıntı ve zarar vermiş bulunan bir Kralın tahta iadesi, kendilerince, Yunanistan'ın düşmanca hareketlerinin bir belgesi olmaktan başka türlü nitelendirilemez» ve «bu adım müttefiklerle Yunanistan arasında yeni ve aleyhte bir durum yaratacaktır» ve «bu takdirde, üç hükümet, böylece yaratılan durumla ilgili tutumlarında tamamen serbest hareket etme haklarını muhafaza edeceklerdir». Ve bir gün sonra, ikinci bir nota ile, «Konstantin tahta döndüğü takdirde, Yunanistan'ın müttefiklerden, hiçbir şekilde mali yardım göremeyeceğini açıkladılar. 


Konstantin'in Dönüşü 


Bu deklarasyona rağmen, fakat muzaffer Kraliyetçiler tarafından fazlasıyle gözleri yıldırılmış olarak, Yunanlılar, hemen hemen ittifakla sonuçlanan bir plebisitte Konstantin'in dönüşü lehinde oy verdiler. Aralık sonunda Kral Konstantin ve Kraliçe Sophie ve çocukları, kısa zaman evvel Venizelos'u selâmlayan halkın aynı sevinç gösterileri içinde Atina'ya girdiler. Bu arada, yeni hükümet, bütün Venizelosçu memurları, piskoposlardan, yargıçlardan, üniversite profesörlerinden, öğretmenlerden tutun da, devlet dairelerinde temizlik yapan kadınlara kadar, işlerinden atmakla meşguldü. Müttefik büyükelçileri, hükümetle mütad ilişkileri devam ettirmeleri, fakat Kralı, Kraliyet Ailesini ve Sarayı kaale almamaları hususundaki talimata uygun olarak Atina'da ikamete devam ettiler. Bundan böyle içten ayrılmış olan Yunanistan, karşılaşacağı tehlikeleri tek başına göğüslemek zorunda olacaktı. 


Yunanistan'ın Yalnız Bırakılması 


Venizelos'u atmanın tek akıllıca sebebi ve bundan doğacak tek makul politika, Yunanistan'ın Anadoluda yüklendiği sorumlulukları süratle ve insafsızca azaltmak olurdu. Büyük Gilitli'nin memleketini çok zorladığı, tartışılabilir bir konudur; ve memleketi, onu zafer alayı sırasında üstünden atmıştır. Şimdi, İngiliz desteğinden mahrum ve İtalyan rekabetiyle karşı karşıya ve kısa zaman sonra Fransız uyuşmazlığı olarak ortaya çıkacak olan durum muvacehesinde, Konstantin ve Bakanları için tutulacak bir tek çıkar yol kalıyordu. En iyi şartlarla Türkiye ile sulh yapmak, Anadolu'daki yerlerin sürate bırakılması, askerin ana vatana dönmesi ve terhisi ve zorlayıcı mali kısıtlamalar, Yunan halkının almaya davet edildiği ve aldığı kararın mantıki ve kaçınılmaz sonucu olurdu. Fakat bunlar, yeni rejimin almayı düşünebileceği tedbirlerin en sonuncularıydı. Onlar karakter olarak, Venizelos’tan daha fazla genişleme taraftarıydılar. Sarayın etrafında yeniden toplanan askeri bir politik çevreler ihtirasla doluydular. Venizelos'un, Yunanistan'ın başarılarındaki payının ne kadar az olduğunu ispat edeceklerdi. Böylesine sürprizli bir şekilde o güne kadar kazanılmış olanlardan vazgeçmek fikrini gururları kabul etmiyeceği gibi, bu, şöhretlerine de büyük bir darbe indirmiş olurdu. Aksine, Anadolu'daki Yunan sahasının, Venizelos'un mümkün görebileceği bütün ölçülerin üstünde genişletilmesini teklif ettiler: Nihai hedeflerini belirtmek için «İstanbul'a» o haykırışını benimsediler. Böylece müttefikler, vaktinde fakat sert bir kararla, bilhassa İzmir ve Trakya'yla ilgili olarak Sevr Muahedesini tekrar gözden geçirmek üzere 21 Şubat 1921'de Pariste toplandıklarında, yeni Yunan Hükümeti onların 


tekliflerini reddetti ve Yunanistan'ın, muahede hükümlerince kendisine verilmiş bulunan sahaları, kimseden yardım görmeksizin koruyabileceğini açıkladı. Bu sırada Yunanistan Anadolu'da, haftada en az çeyrek milyona mâlolan 200.000 asker bulunduruyordu. Fransızlarla dostâne görüşmelerde bulunan ve Moskova'yla yapılan bir anlaşmayla cesaretlenmiş olan Türkler ise, gerek sayı, gerek savaş gücü yönünden devamlı olarak ve hızla büyüyorlardı. 

Tarihlerinin bu döneminde, Yunan halk kitlesi için, sadece acıma hissi duyulmalıdır. Kudretlerinin üstünde vazifeler yükletildiler; cevabını verecek kadar bilgili olmadıkları sorulara muhatap oldular; almaya yöneltildikleri kararların bünyesinde mevcut olan neticeler hakkında bilgileri yoktu. Savaştan usanç getirmiş bir dünyadaki bütün diğer milletlerden daha uzun müddet savaş sıkıntısına, seferberliğe ve savaş hükümetine katlanmışlardı. 
Parti ve hizipçilerce aldatılmış ve bölünmüşlerdi; küçük ve yorgun bir devletin sinesinde iki düşman millet vardı ve bu Şaşırtıcı şartlar altında dahi orduları, uzun müddet, disiplin ve istikrarlarını muhafaza ettiler. Şimdi de, buraya kadar anlattıklarımızın hepsinden hem daha ümitsiz, hem de daha haris bir serüvenin kucağına itileceklerdi. 


Mr. Lloyd George'un Görüşü 


Yunan Trajedisinin üçüncü perdesi, İngiliz politikasındaki bazı şahısların tutumlarının tarifi ile başlamalıdır. Türk-Yunan konularında Mr. Lloyd George'la tamamen ayrı fikirde olmama rağmen, kendisiyle daima yakın ve serbest bir münasebet muhafaza ederek, bu yıllar boyunca onu müteaddit defalar, politikasının esaslarını açıklamaya davet ettim. Görüşünü, her 


zamanki iyi huylulugu ve bir meslekdaşın fikrine hürmet eden tavrıyla, hemen hemen aşağıdaki kelimelerle belirtti: 


«Yunanlılar, Doğu Akdeniz'in geleceğinde önemli yer tutacak olan bir millettir. Verimli ve enerji doludurlar. Onlar, Türk barbarlığına karşı, Hristiyan medeniyetini temsil ederler. 
Çarpışma güçleri, generallerimiz tarafından gülünç surette küçümsenmiştir. Daha büyük bir Yunanistan, Britanya imparatorluğu için yüksek çıkarlar sağlayacaktır. Yunanlılar, an'ane, eğilim ve çıkarları icabı bize dostturlar; şu anda beş veya altı milyonluk bir millettirler ve kendilerine tahsis edilen bölgeleri muhafaza edebilirlerse, elli yıl içinde, yirmi milyonluk bir millet olacaklardır. İyi denizcidirler; bir deniz kuvveti geliştireceklerdir; Doğu Akdeniz'deki önemli adaların hepsine sahip olacaklardır. Bu adalar geleceğin muhtemel denizaltı üsleridir ve Süveyş Kanalı yoluyla Hindistan, Uzak Doğu ve Avustralya'ya ulaşım güzergâhımızın pek yakınındadırlar. 
Yunanlılarda kuvvetli bir minnettarlık duygusu vardır ve eğer onların ulusal genişleme devrelerinde sadık dostluğumuzu ispat edersek, Yunanistan, Britanya İmparatorluğu ve ona bağlı memleketler arasındaki esas ulaşımın korunması için garantilerden biri olacaktır. Bir gün fare, aslanı bağlayan ipleri kemirebilir.» 


Bu sözlere, uygun aralarla, şöyle cevap verdim, «Eğer durum böyle ise, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Gönderilebilecek ordularınız yok; daima, kenara ayrılabilecek paranız olmadığını soyluyorsunuz; sizi destekleyecek kamuoyundan mahrumsunuz. 
Muhafazakâr Parti, Türkiye'nin an'anevi dostudur. Çoğunluğun meyli Türkler lehindedir; Kabinenizin meyli Türkler lehinedir; generallerinizin meyli Türkler lehinedir. Dünyada İslâmiyet lehindeki en büyük kuvvetiz. Türkler aleyhinde ve Yunanistan lehinde uzatılmış herhangi bir politika, derin muhalefet yaratacaktır. Ayrıca, Türkler çok tehlikelidirler; hem zorludurlar, hem de yanlarına yanaşılmaz. Şayet Yunanlılar, Türkiye'yi işgale 


yeltenirlerse, perisan olacaklardir ve simdi Konstantin geri geldigine gore, onlara etkili bir sekilde yardim etmenize mtisaade edilmeyecektir». Yukardaki sözlerle, konuşmayı tam olarak aktardığımı iddia edemem, ama fikrimce iki ayrı görüş doğru bir şekilde temsil ettirilmiştir. 


Curzon ve Montagu 


Curzon'un fikri, genel olarak, Yunanlılara karşı gayet soğuk, tedbirli fakat yararlı bir politikanın yürütülmesi; Türkiye ile dostça bir sulhun yapılması; fakat her ne pahasına olursa olsun, Türkler Avrupa'dan ve İstanbul'dan çıkarılmaları gerektiği şeklindeydi. Hindistan'ı temsil eden bütün kuvvetlerce desteklenen Mr. Montagu ise, Türkiye ile hemen hemen her şartta sulhun tesisi; İngiltere'nin İslâm dünyasının dostu ve başı olması ve hepsinden önemli olarak da İstanbul'un tekrar Türklere verilmesi gerektiğini söylüyordu. Daha önce anlattığımız gibi, Kabine, İstanbul konusunda, Başbakan ve Lord Curzon'un fikirlerinin aksine karar aldı ve her iki Bakan da bu kararı kabul etti. Fakat fiiliyatta, ne Yunanlılara yardım, ne de Türkleri yatıştırmak hususunda uygun bir politik formül bulunamadı; gerek İngiliz askeri, gerek malı yardım kullanmaksızın, olayları beklemek gibi tamamen menfi bir tutum ortaya çıktı. Bu durgunluk, Venizelos'un düşüşünden Çanakkale'ye kadar iki yıla yakın sürdü. 

Fakat burada, Yunanlıların talihleri ile ilgiliyiz. Geri gelen Konstantin'in yönetiminde kuvvetli ve azimli bir ulusal gayret gösterdiler. Eğer Büyük Kuvvetlerin cephane ve iyi niyet desteğine sahip olaydılar, Kemalist Türklere, kendilerine Trakya ve İzmir'de bir bölgeyi sağlayacak şekilde bir sulh muahedesini 


zorla kabul ettiremiyeceklerini kimse kesinlikle iddia edemez. 
Bu yardımlardan hiçbiri yapılmadığından, bu defa sulh muahedesini Ankara'ya kabul ettirebilmek üzere kılıçlarıyla harekete geçtiler. 


Gayri Resmi Teşvik 


Birçok kırgınlık ve siteme yol açan şüphe, İngiliz Başbakanının onlara bu konuda yetkisi olmadan, kendi başına ümit vermiş olup olmadığı idi. Bütün resmi diplomasi kaidelerine göre. 
Majestelerinin Hükümetinden herhangi bir teşvik görmedikleri şüphesizdir. Muhakkak ki. Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Dairesi tarafından her fırsatta ve mevcut bütün yollarla ikaz edilmiş ve cesaretleri kırılmaya çalışılmıştı. Fakat, elbette, Başbakan kalben onlarla birlik olduğunu ve galibiyetlerini candan arzu ettiğini biliyorlardı. Lloyd George, Yunanistan'da tanınan tek İngiliz'di ve onu Canning ve Gladstone'un halefi olarak görüyorlardı. Büyük harpteki başarıları, Avrupa'daki prestiji, o sırada İngiltere'deki şüphe götürmez otoritesi, becerikliliği ve azmi, bilinen ve açık taraftarlığı Yunanlıların kalbinde belli belirsiz fakat kuvvetti bir güven yaratmıştı. Kesin bir şey söylenmemiş ve herhangi bir anlaşma yapılmamış olmakla beraber büyük adam bizlerle birliktir ve zamanı gelince kendince bir yol bulup nasıl olsa ihtiyacımız olan yardımı bize sağlayacaktır diye düşünüyorlardı. 

Bu, akla gelebilecek en berbat durumdu. Yunanlılar en azından birleşik bir Britanya Hükümetitarafından ya iyiveya kötü günlerinde moral, diplomatik ve ekonomik bir desteği, ya da üst üste soğuk duşlarla ümitlerinin kırılmasını hak etmişlerdi. Fakat bu sırada meselâ İrlanda gibi birçok problemler ve parti 


huzursuzlukları gelişmekteydi. Dünyada o kadar çok şey oluyordu ve zorluklar o kadar fazlaydı ki, küçük bir memleketin, hakkında bunca değişik fikirler yürütülen meseleleri sadece olaylar vukua geldikçe, uzun aralıklarla ve o zaman da hiçbir açık karara varılamadan göz önüne alınabiliyordu. Netice itibariyle, Konstantin ve hükumet, kendi sorumlulukları altında hareket etmişlerdi. Teşebbüslerine karşı, büyük kuvvetlerden herhangi birinin hareket tarzının ne olacağını kendileri kestirmek yetkisine sahiptiler; fakat karar verecek olan da yalnız kendileriydi ve söz konusu olan da onların postuydu. Yüksek rütbeli bir adamın hissi desteği kuvvetli bir cesaret verici unsur olabilirdi ama, muahedelerin, anlaşmaların, ya da resmi diplomatik görüşmelerin yerini alamazdı. 

Buna rağmen, 11 Haziran'da Kral Konstantin İzmir'de komutayı bizzat eline aldı ve Temmuz'da da, Yunanlıların, Türklere Anadolu'daki dördüncü taarruzu başladı. 


22 Şubatta Benim Durumum 


Bu noktada, kendi görüş ve hareket tarzımı açıklamak hakkını kendimde buluyorum. Her çevrede ve her fırsatta, mütecaviz politikanın oncusu olarak serbestçe takdim edilmişimdir; şimdiye kadar da, hareket tarzımın ayrıntılı bir açıklamasını yapmağa hiç teşebbüs etmemişimdir. Lord Curzon'un muktedir biyografi yazarı, resmi arşivleri en ince ayrıntısına kadar bilerek ve bildiklerini de tamamen serbestçe kullanarak, bu konuda benim için «kundakçı» ve «savaş tdciri» kelimelerinin uygun düşeceğini açıkça, belirtmiştir.» O halde, olayları açıklayacağım. 

Okuyucuya önce, Aralık ıgıg'da benim direktif ve telkinimle, Genelkurmayca tespit edilen genel politika raporumu 


hatirlatmakla baslamaliyim; ve ikinci olarak da 1920 Martinda Başbakana hitaben yazdığım ve Birinci Bölümde çıkan mektubumu zikretmeliyim. Aşağıda okuyacaklarınız ise, 22 Şubat 1921'de Sevr Muahedesinin tekrar gözden geçirilmesi için toplanan Müttefikler Konferansı sırasında ve 11 Haziran 1921'de, Yunanlılar Ankara'ya doğru yürüyüşe başlamadan evvel kayda geçirdiğim görüşlerdir: 


Mr. Churchill'den, Başbakana 22 Şubat 1921 

Bu sabah, politika hakkındaki tartışmayı yenilemek istemiyorum. 
Siz İngiliz politikasını çizmek yetkisine sahipsiniz ve ben sadece sabırsızlıkla neticeleri bekliyebilirim. Konu hakkındaki görüşlerinin tarafınızdan göz önünde tutulması gereken kişiler şunlardır: Hindistan Genel Valisi ve Hükümet Erkânı; Bombay Valisi, George Lloyd; Hindistan Genel Vali Yardımcısı; Lord Allenby ve Sör Percy Cox; yeni Orta Doğu Dairesi yetkilileri, Mr. 
Shuckburgh, Albay Lawrence, Binbaşı Young; bütün branşları ve temsilcileriyle, Genelkurmay; İstanbul'daki Yüksek Komiser ye General Harington; özel durumu ve bilgisiyle, Montagu; ve Ağa Han gibi, İngiltere'nin hakiki ve denenmiş dostları. Türkiye'yle bir sulha varmamızın Doğu ve Orta Doğu meselelerimizin halline son derece yardım edeceğini ve çözümünü kolaylaştıracağını kabul etmeyecek bir İngiliz resmi şahsiyetine henüz rastlamadım. Savaşın yenicen başlama ihtimali beni son derece korkutuyor. Yunanlıların, hemen hudutlarındaki ‘Turk Milliyetçilerini dağıtabileceklerini ve Türkiye içine bir miktar girebileceklerini imkân dâhilinde görürüm, fakat ne kadar fazla arazi işgal ederler ve içinde ne kadar uzun süre kalırlarsa, bu onlara o kadar pahalıya mâlolur. Olayların bu durumundan doğacak tepkiler, öncelikle bizi ve daha ufak ölçüde Fransızları hedef alacaktır. Bu tepkilerin hepsi aleyhtedir. Türkler, Bolşeviklerin kollarına atılmış olacaktır; Mezopotamya, oradaki ordunun azaltıldığı kritik devrede rahatsız edilecektir; Muşu ve Bağdat'ı, kuvvetli ve masraflı bir ordu olmadan elde tutmak muhtemelen imkânsız olacaktır; Müslümanların İngiltere'den soğuyacak olan hissiyatı, kötü neticeler verebilecek istikametlere 


yönelecektir. Fransızlar ve İtalyanlar, kendilerini mâzur gösterecek izah tarzları bulacaklardır; ve biz, her tarafta, Müslümanların en büyük düşmanı olarak tanıtılacağız. 
Ermenilerin başına daha büyük felâketler yağacak. 

Bu şartlar içinde Yunanlıları salıvermek ve harbi yeniden başlatmak, bana korkunç bir sorumluluk olarak görünmektedir. 
Bu durumdan ve görevim dolayısiyle yakınen ilgili olduğum konularda dahi sizin düşünce tarzınıza hiçbir şekilde tesir edememekten, son derece üzgünüm. Hemfikir olduğumuz da size mümkün olan her şekilde yardımcı olmayı arzu ettiğimden ve uzun dostluğumuz ve sizin deha ve çalışmalarınıza duyduğu hayranlık dolayısiyle, üzüntüm bir kat daha artmaktadır. 


Haziranın ilk günlerinde, Başbakan Cheguers'de bir konferans düzenledi ve orada her iki tarafa da bir anlaşmaya varmaları hususunda eşit kuvvette baskı yapılmasına karar verildi. 


u Haziran 


Mr. Churchill'den, Başbakana 11 Haziran 1921 

Bu sabah Venizelos'la bir konuşma yaptım. Cheguers'deki konferansın sonuçlarını kendisine izah ettim. Venizelos bu kararı uygun buldu. 

Konstantin'e şöyle söylememiz gerektiğinde sizinle hemfikirim. 
«Şimdi Kemal'e teklif edilmesini uygun gördüğümüz şartlar şunlardır. Kabul ettiğiniz takdirde, mümkünse Fransa ile birlikte, bu şartları Kemal'e sunacağız. Kemal'e diyeceğiz ki eğer bunları kabul etmezse, mümkün olan her şekilde Yunanlılara yardım edeceğiz ve Yunanlılar başarı kazanırlarsa, şartlar orantılı olarak onun aleyhine değişecektir». Konstantin'e, Venizelosçu tecrübeli generalleri tekrar başa getirmek suretiyle ordularını takviye edene kadar saldırılarını ertelemesi gerektiğini söylemeliyiz. 
Gerek Türklere teklif edilecek şartlar, gerek ordunun tekrar organize edilmesi hususundaki isteklerimizin tamamını kabul ederse, Kemal inadından vazgeçmez ve Konstantin'le yapılan 


tertipler fiiliyata dökülürse, kendisini tanımakta tereddüt etmemeliyiz. Eğer, maalesef, bu adam ve Yunanistan'la beraber çalışmak zorunda kalırsak, hiç değilse başarı sağlamak için gerekli bütün tertipleri almalıyız. Mütarekeden beri, gerek Rusya'ya karşı, gerek Türkiye'ye karşı yarım tedbirler ve gönülsüzce yaptığımız desteklemeler, takip ettiğimiz politikanın felâketi olmuştur. 

Şartlara gelince, bunlar arasında, Yunan Ordusunun İzmir'i tahliyesi bulunmalıdır. Bundan daha hafif bir şartın, Fransızların işbirliği veya Kemal'in kabulü hususunda bir şansı olabileceğine inanmıyorum. Ya mahalli kuvvetler, ya da enternasyonal kuvvetlerce orada yaşayan Hıristiyanların hayatlarını korumak üzere alınacak garantiler, daha bu safhada kesin olarak kararlaştırılamayabilir, ama katliamı önlemek üzere tesirli garantilerin temin edilmesi gerektiği hususunda sizinle hemfikirim. 

Kaybedilecek vaktin olmadığına inanıyorum. Yunanlılar hazırlıksız yeni bir taarruza geçerlerse, bu, son kozun da oynanıp kaybedilmesi olacaktır ki, bu durumda elimizde ne bir Türk sulhu, ne de Yunan ordusu kalacaktır. 

Yunan-Türk probleminin çözümü hususunda şu anda savunduğum tez dolayısiyle, hedef tuttuğumuz esas gayemiz konusunda görüşlerimin hiçbir zaman değişmemiş olduğundan şüphe etmeyeceğinizi ümit ederim. Benim fikrim, her zaman, Türklerle hakiki ve mümkün olan en erken zamanda sulhun tesisi olmuştur; ve şu anda da fikrim aynıdır. Sizin de bildiğiniz ve defalarca kayıtlara geçirdiğim gibi, Sevr Muahedesinin bütün politikasına karşıyım ve bu muahededen doğan sonuçları, tekrar tekrar önceden haber vermeğe çalışmıştım. Fakat içinde bulunduğumuz bu güç durumda, sevinçli ve mantıksız bir muhasımın karşısında düşeceğimiz tamamen müdafaasız durum dolayısiyle karşı karşıya kalacağımız mahcubiyetten kurtulma yolu arıyorum. 


25 Haziran 
Ve tekrar, resmi kayıtlarla 25 Haziran 1921 de: 


Başbakan ve Lord Curzon'a 25 Haziran 1921 

Yunanlıların aracılık teklifimizi kabul etmeyecekleri doğruysa (ki gazetelerden böyle bir ihtimal olduğu anlaşılıyor), politikamızı etkili hale getirmekte tereddüt etmeyeceğinizi ümit ederim. 
İngiltere ve Fransa'nın arzularının aksine, herhangi bir moral desteği olmadan, hareket ederlerse ve yenilir veya en azından başları derde girerse, işlerimiz çok karışacaktır; çünkü o zaman karşımızda mantıksız bir Kemal bulacağız. Cesaret yolunun güvenlik yolu olduğundan eminim. Başbakan geçen gün Kabinede, her iki memlekete karşı bitaraf herhangi bir politikayı benimseyebileceğini söyledi. Bence, Yunanlılara, eğer teklif ettiğimiz gibi kendilerini bizim ellerimize bırakmazlarsa, harbi durdurmak üzere İzmir'i Yunan gemilerine kapayarak mutlaka müdahale edeceğimizi bildirmek hususunda Fransızlara, bizimle beraber hareket edip etmeyeceklerini sormalıyız. Bu tehdit, başka yapabilecekleri bir şey olmadığından muhakkak ki tesirli olacaktır. Ayrıca bu bizim için masraflı da olmayacaktır, çünkü son derece kuvvetli olan Akdeniz Filomuz zaten şu anda Akdeniz'dedir. o Buradaki herkes harbi durdurmamizi onaylayacaktır. Bu tezin aksine, Yunanlılar eğer kendilerini ellerimize bırakmayı kabul ederler de Kemal mantıklı davranmazsa, Yunanlılara etkili bir yardımda bulunacağımızı ve bu arada bütün deniz ablukası silahlarımızı Türklere karşı kullanacağımızı belirtmeilyiz. 

Bu yeni saldırıya Yunanlıların ümitsiz bir tavırla girmeleri ihtimali beni son derece ürkütüyor. Saldırıları başarılı olmadığı takdirde, tamiri mümkün olmayan felâketler doğabilir. Bu, Cheguers'de kararlaştırdığımız bütün politikamızın boşa gideceği anlamına gelir. Şunu da ilâve etmeliyim ki, Fransızlar durumun icab ettireceği şekle göre ya Yunanistan, ya Türkiye'ye karşı deniz muhasarasında bize iştirak etmeyi kabul etmedikleri takdirde, ben gene de kendi başımıza hareket etmeyi doğru bulurum, çünkü gerekeni, hem de çabuk olarak yapabilecek imkânlara sahibiz. 


Yunan Ordularının İlerleyişi 


Buna rağmen, Yunanistan'ın klâsik zamanlardan beri giriştiği en büyük harekâta başlamak üzere Yunan ordusu çetin ve zor arazide, muntazaman ilerliyordu. Bu olay, şimdiye kadar hakkında yapılmış olandan daha ayrıntılı bir tarife değer. 
Başlangıç harekatindan evvel Yunanlılar iki grupta toplanmışlardı. Sağ veya güney grubu, yedi tümen ve bir süvari tugayından (32.000 tüfek ve 1.000 kılıç) müteşekkil olup Uşak yakınında, tren hattında bulunuyordu; sol veya kuzey grubu ise, dört tümenden (yaklaşık olarak 18.000 tüfek) ibaret olup Bursa'da toplanmıştı. Bu önemli kuvvet arasında uzanan takriben kırk millik arazi üzerinde, Marmara sahillerinden İzmir'in güneyine kadar uzanan, sıra halinde mevziler vardı. Türkler de iki grup 
halindeydiler: Kuzey grubu altı tümen ve üç süvari tümeni, 23 000 
tüfekten müteşekkilde (süvariler bindirilmiş piyadeydi) ve Eskişehir tren yolu ile Marmara arasında bulunuyordu; ve Güney grubu on tümen ve iki süvari tümeninden ibaret olup 25.000 
tüfekten müteşekkildi; büyük kısmı Kütahya dolaylarında demiryolunda bulunuyor fakat Afyonkarahisar ve daha yukarıya kadar da yayılıyordu. Yunanlılar sayı bakımından hafifçe üstündüler. 48 ooo'e karşı 51 ooo. Ayrıca top sayısı bakımından ikiye üç ve makineli tüfek sayısı bakımından üçe sekiz nispetinde bir avantaja sahip oldukları gibi, uçak ve teknik malzeme yönünden de daha üstündüler. Buna mukabil Türklerin Ankara gerisinde, ihtiyatta daha 3 tümenleri (8.000 tüfek). Kilikya'nın 
güney doğusunda iki tümenleri (5.000 tüfek) ve Ankara'nın 170 
mil doğusunda, Amasya havzasında daha üç tümen ile iki süvari tümenleri (6.500 tüfek) mevcuttu. 

Yunanlıların hedefi, Türk ordusunu imha ve Ankara'yı işgal 


etmekti; fakat harekât için mevcut yegâne tren hattı, genel olarak İzmir-Ankara arasında doğu-batı istikametinde giderken, Afyonkarahisar ile Eskişehir arasında aşağı yukarı güney kuzey istikametine dönüyor ve bu kısım, Türk cephesinin gerisinde kalıyordu. Ankara'ya yürüyüşün gerçekleşebilmesi için, ilk adım olarak bu kesimin Türk Kuvvetlerinden temizlenmesi, hatta mümkünse, oradaki Türk Kuvvetlerinin imhası gerekmekteydi. 
Harekât bir aldatmaca ile başladı. 


Eskişehir Muharebesi 


g Temmuz'da, Yunanlıların sol grubu, Türklerin Kuzey grubunu yerlerinde hareketsiz bırakmak üzere, Bursa'dan iki tümeni doğu yönünde yürüyüşe geçirirdi; diğer iki tümen ise, ordunun sağ kanadıyla müşterek hareket etmek üzere güney-doğuya, Kütahya istikametine yöneldi. Üç gün sonra, Yunan sağ grubundan üç tümen Türklere Afyonkarahisar'da taarruz ederek onları yenilgiye uğrattı. Eskişehir tren hattının temizlenmesi artık başlamıştı. Bir tümeni Afyonkarahisar'da bırakıp, sağ grubun geri kalanı ve sol grubun güneye doğru gelmiş bulunan iki tümeni Kütahya da birleştiler. Türkleri sürdüler ve ayın 17sinde Kütahya'ya girdiler. Türkler, ayın 20'sinde Yunanlılar tarafından işgal edilen Eskişehir'in yukarısına çekildiler. Kral Konstantin, o gün, Atina'dan komutayı şahsen ele almak üzere cepheye geldi. 
Ayın 21inde Türkler genel bir hücuma geçtiler. Mukabil bir hücumla, bütün hat boyunca geri atıldılar ve 30 mil geri çekilerek 
Sakarya nehrinin arkasında mevzilendiler. Böylece, Ankara'ya 50 
mil mesafede ve başkentlerine ilerleyişi karşılayacak bir duruma girdiler. 

Yunanlılar strateji ve taktik bakımından bir başarı kazanmışlardı; 


daha ileri gidebilmek için demiryolunu ele geçirmişlerdi, fakat Türk ordusunu veya onun herhangi bir kısmım imha edebilmiş değillerdi. Her iki tarafın kaybı, ölü ve yaralı olarak, aşağı yukarı aynıydı: 7.000-8.000 kişi, fakat Türkler buna ilâveten 4.000 esir vermişlerdi. 

İki ordunun da, eksikliklerini tamamladığı ve gelecek safhaya hazırlandığı kısa bir duraklama oldu. Yunanlılar yol ve tren 
ulaşımlarını düzelttiler. Demiryolu araçlarını onardılar ve 500 
kamyon, 2000 deve ve 3.000 öküz arabası tedarik ederek ulaşım imkânlarını pekiştirdiler. Ulaşım ve ikmal bakımından hasımlarından her noktada daha zayıf olan Mustafa Kemal, eksikliğini duyduğu deve ve öküzlerin yapacağı işi karşılamak üzere askerlerinin karıları ve kız kardeşlerini yardıma çağırdı. 
Geçici sükünet devresinde, sayısız köylerden, diziler halinde Türk kadınları yiyecek, su ve diğer malzeme taşıdılar ve bunları, milli lider ve idarecilerinin tutunmaya kararlı olduğu, Sakarya nehrinin büyük dirseğinin doğusuna yığdılar. 

Yunanlılar, Afyonkarahisar cephesine ikinci bir tümen ayırdıktan sonra, 10 Ağustos'ta yeniden ileri yürüyüşe geçtiler. Şimdi 50 000'i taarruz için kullanılabilecek 73 ooo tüfeklik bir toplam kuvvetleri 
vardı. Türklerin, 44 000'i Sakarya nehri civarında toplanmış, 70 
ooo tüfeklik kuvvetleri mevcuttu fakat daha 8000 tüfeklik bir kuvveti Kilikya'dan trenle ve yürüyerek yaklaşıyordu. 
Yunanlıların Oo Eskişehir'deki muvaffakiyetlerinin o etkisine kapılmayan müttefikler, ayın ünde Pariste, tarafsızlığı muhafazaya devam etmeğe karar verdiler. 


Sakarya Muharebesi 


Muharebe ayın 24'ünde tekrar başladı. Başlangıçta, Yunan plânı, 


Türk mevzilerini güneyden çevirmekti, fakat sonradan Türkler askerlerinin sağ cenahtan sola geçirince, bir değişiklik yapıldı ve Türk ağırlık merkezini Haymana istikametinde çökertmeye karar verildi. Gene de, ilk ve en büyük ilerleme, güney kanadında yapıldı ve bu, merkez ve sol cenahların ilerlemesini mümkün kıldı. Ulaşım hatlarının Türkler tarafından baskına uğratıldığı ve mühimmat, yiyecek ve hatta su sıkıntısı çektikleri on günlük bir muharebede Yunanlılar, Türkleri, yavaş yavaş on mil kadar geriye sürdüler; ve fakat idari mekanizmanın muvaffakiyetsizliği olmasaydı, güvenle beklenen kati yenilgi acısını Türklere muhtemelen tattıracaklardı. Fakat 4 Eylül'de artık kuvvetleri tükenmişti; her iki taraf da âdeta kıpırdayacak halleri kalmayana kadar çarpışmışlar ve bütün yedeklerini kullanmışlardı. 
Mücadele şiddetli ve kanlı olmuştu. Yunanlılar 18.000 kişi kaybetmişlerdi; Türklerin kaybı bu kadar olmamakla beraber, gene hayli esir vermişlerdi. İki ordu da bünyece aynı, sayıca eşit ve dinlendikten sonra savaşa devam edebilecek durumdaydılar. 
Fakat Yunanlılar kendilerini öyle bir politik ve stratejik vaziyete sokmuşlardı ki, kat'i zaferden daha az olan her şey onlar için yenilgi sayılacaktı; Türkler için ise, büyük bir yenilgiden daha hafif olan her şey zaferdi. Bu durum, Türkleri idare eden savaşçı şeflerinin de malumuydu. 

9 Eylüle kadar taraflar yeniden organize olmakla meşgul oldular; 
fakat Yunanların sadece dinlendikleri veya yeni bir taarruza hazırlandıkları ya da geri çekilmekte oldukları hususunda tereddüt içinde bulunan Kemal, bu tarihte, onların taarruzlarının sonuna gelmiş olduklarına hükmetti ve genel bir karşı taarruz emri verdi. 

Yunanlılar inat ve başarı ile karşı koydular, fakat stratejik durum cok tehlikeliydi ve 1 Eylül akşamı Kral Konstantin Sakarya nehrinin batısına çekilmeye karar verdi. Çekilme ustaca tatbik edildi; fakat Yunan harekâtının kaybını ilân etmiş oldu. Ordular Eskişehir'in güneyinden geçen bir hat üzerinde, demiryolunun iki tarafında kaldılar. 


Üçüncü Bölüm 


Belgeler 


Churchill'in hatıralarının kapsadığı bu devre içinde Londra'da çok mühim bazı konferanslar yapılmış ve kapalı kapılar gerisinde Türkiye'nin paylaşılması konuşularak kararlara varılmıştır. 

1958 yılında Londra'da bu konferansların zabıtları açıklanmış ve 
(Documents On British Foreign Policy) adlı kitabın (Dördüncü seri: Cilt VII) de toplanmıştır. 


İlk toplantı 14 şubat 1920 cumartesi sabahı 10, Downing Street'de yapılmıştır. İngiltere adına Loyd Corc (Başbakan), Curzon (Dışişleri Bakanı) katılmışlardır. Fransız Başbakanı Millerand, İtalya adına da Sinyor Nitti ile Galli iştirak etmişlerdir. 


A. Türkiye ile yapılacak barış antlaşması 


Söz alan Loyd Corc, Türkiye ile yapılacak olan barış antlaşmasının genel hükümlerini görüşmesi için, konseyin o sabah toplanmasını öne sürdü. Üyeler tarafından herhangi bir gözlemde bulunulmıyacaksa eğer, Lord Curzon'un cevap bekliyen bazı sorular üstünde kısa bir açıklamada bulunması gerekiyordu; yalnız bu sorular hakkında Lord Curzon şimdilik bir mütalâada bulunmıyacaktı. 

M. Millerand, Sinyor Nitti ve Vikont Şinda'nın onayları üzerine Lord Curzon, konseyin hükümlere ait soruları tartışacağını, kendisininse bunlar üstüne şimdilik bir fikir yürütmiyeceğini belirtti. Konseyin de Müttefikler tarafından kabul edilmiş olan şu hükümler uyarınca çalışmalara başlıyacağını sözlerine ekledi: 


a. Türkiye, her ne kadar mağlup olmuş ise de şu ya da bu 


şekilde bağımsız bir Türk devletinin kurulmasının arzu edildiği, 

b. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında milletlerarası bir kontrolün tesis edilmesi için bir vasıtanın gerekliliğini, 

c. Çok miktarda Türk kuvvetlerinin dünya barışını bozmaması ve bir tehlike arz etmemesi için terhis edilmelerinin arzu edildiği, 

d. Müttefiklerin bağımsız bir Ermenistan'ın kurulmasını talep ettikleri, 

e. Müttefik Kuvvetlerinin Suriye, Mezopotamya, Filistin gibi Türk olmıyan devletlerin Türkiye'den ayrılması hususunda şiddetle durdukları, 

f. Türkiye'deki Hıristiyan azınlıkların lâyıkiyle korunması. 


Müttefik Kuvvetlerin barış antlaşmasını akd edişinde husule gelen gecikme bütünlükle Amerika Birleşik Devletlerinin vereceği kararın beklenmesinden dolayı olmuştu. Yükün paylaşılması konusunda Amerika Birleşik Devletlerinin kendine düşeni memnunlukla kabul edeceğini belirtmesine rağmen, Müttefik Kuvvetlerinin bunu kabul etmesinde bir fayda sağlanamıyacağı konusunda maalesef bir karara varılmıştı. 
Çünkü Amerika hiç bir mandalığı kabul etmiyeceğini açıkça belirtmişti. Lord Curzon'un dayı kabul edebileceğinin akla yatkın olmıyacağını söylemesini hiç bir Avrupa Devletinin de bağımsız bir Türkiye yerine, manden sonra, konsey o gün için şu aşağıdaki noktaların bir karara bağlanmasını istedi: 


I. Boğazların kontrolü ne gibi bir makam tarafından yapılacaktı? Bir komisyon tarafından mı? Öyleyse eğer, nasıl düzenlenecekti bu? Hangi kuvvetler hazır el altında bulundurulacaktı? Bunun hukuki alanı ne olacaktı? İdari ve icrai makamların yetkileri ne olacaktı? 

II. Türkiye'nin Avrupa'daki geleceği göz önüne alındığında, Padişah ile Hükümeti İstanbul'da mı bulundurulacaktı? 
Öyleyse eğer, bunların yetki gücü ne olacaktı? Asker ve 


Bahriye kuvvetlerinin ne kadar olmasi gerekiyordu? 
Hukuki alanları ne olacaktı? Bunların yetki güçleri ile komisyonunkiler nasil (o bağdaştırılacaktı? Türk Hükümeti ile komisyon gibi iki ayrı merciinin Avrupa Türkiyesi üstünde aynı zamanda hüküm yürütmeleri nasıl ayarlanacaktı? 

MI. Boğazların kuzeyinde kalan kesim ile Edirne vilâyeti göz önüne alınırsa, bu kesimlerin durumu ne olacaktı? 
Yunanistan'a mı devredilecekti buraları? Öyleyse hangi sınırlar içinde? 

IV. Boğazların öte yanında kalan kesim göz önüne alınırsa ve Türklerin burada ikamet edeceği, hiç bir devletin de bu bölgede bir mandalık kabul etmediği düşünülürse, hükümranlığın şekli ve derecesi ne olacaktı? Mali kontrolün Oo derecesi one olmalıydı? (Müttefik Kuvvetlerinin herhangi bir siyasi, coğrafi ya da ticari bir etki alanı olmalı mıydı? Bu durum yeniden Yunanistan'ın İzmir'i işgali (sorusunu ortaya çıkarmaktaydı ki, ne kadar sürecekti bu işgal? Ve gene 


Adalia ” ya da şurda burdaki İtalyanların bir de Türk bölgesi olan Kilikya'daki Fransız işgali sorusu ne olacaktı? 


Lord Curzon, her şeyden önce Asya'da bağımsız bir Türk Devleti sorusu üstünde ısrar etti. Geleceğin Türk Hükümeti idaresinin ne dereceye kadar bir kontrola tabi tutulacağı ve bu idarenin, merkezinin İstanbul'da mı, yoksa başka bir şehirde mi olacağı üstünde konseyin durması gerekiyordu. Çünkü başka sorular da ortaya çıkıyordu. Bunların yanı sıra, harp borçlarının ödenmesi, Müttefik Kuvvetlerinin işgal süresi içindeki masrafları, tamirat teklifleri, Türkiye'nin borçlarının ilerde tanzim edilmesi, Hıristiyan azınlıklarının korunması için verilecek garantiler vs.. 
Türkiye'nin borçlarının tasfiyesi babında, Müttefik Kuvvetleri içinde bulunan çeşitli devletlerin, işgal ettikleri bölgelerdeki mandalıkları sırasında, o bölgelerden ötürü alacakları harp 


tazminatları ne dereceye kadar olacaktı? Daha sonra, bir donanması olacak mıydı Türkiye'nin? Lord Curzon böyle bir şeyi düşünmüyordu. Ayrıca, Türk ordusunun mevcudu ne dereceye kadar azaltılacaktı? Jandarma kuvvetlerinin gücü ve idari yasası ne olacaktı? Avrupa'nın kontrolü altında mı bulundurulacaktı bu? Bağımsız bir Türkiye'nin gücü ve sınırları ne olacaktı? En sonunda da, yeni Ermenistan'ın sınırları, Suriye, Filistin, Mezopotamya'daki mandalıkların mahiyeti gibi sorular hakkında da bir karara gidilmesi gerekiyordu. Arabistan göz önüne alındığında, Müttefikler zaten bağımsız bir Hicaz. Devleti konusunda bir antlaşmaya varmışlardı. Lord Curzon, o günkü toplantıya katılan Müttefik Devletleri üyelerinin, yukarda üstünde durulan soruların çözüm yolları hakkında düşündüklerini konseye bildirmelerini belirterek konuşmasına son verdi. 

M. Millerand, Lord Curzon'un meseleyi takdire değer bir şekilde ortaya koyduğunu söyliyerek, ekliyecek başka bir şeyi olmadığını belirtti. Sinyor Nitti'nin genel bir mütalâada bulunmaması hâlinde, konseyin yukarda açıklanan her bir soruyu yakından incelemeye geçmesi gerektiğini, bundan sonra da İngiliz Hükümetinin görüşünün dinlenmesinin uygun olacağını teklif eden M. Millerand'ı, Sinyor Nitti onayladı. 

Söz alan Loyd Corc konseyin ilk önce İstanbul sorununa eğilmesini öne sürdü. Padişah İstanbul'da mı ikamet etmeliydi? 
Öyleyse eğer, durumu ne olacaktı ve Boğazların korunması hususunda ne gibi tedbirler alınmalıydı? 

M. Millerand bu birinci soruya bulunacak çözüm yolunun konseyin bu soruyu inceleyiş şartlarına bağlı olduğunu söyledi. 
Türkiye ile yapılacak sulh antlaşmasının bir sonuca vardırılmasında husule gelen kaçınılmaz gecikmeyi, kendileri sık sık belirtmiş bulunuyorlardı zaten. Sebebi ne olursa olsun, gecikmenin olduğu bir gerçekti ve kaçınılmaz sonuçlar doğuran bir gerçekti bu. Şartlar aynı olmadığı için Müttefik Kuvvetleri onbeş ay önce mümkün olan şeyleri yapamazdı artık. Sonra da, Fransa'nın Müslümanlık açısından çok büyük menfaatleri olduğunu, bu bakıma dan da İstanbul meselesini ele alırken bu 


durumu göz önünde bulundurmak zorunda olduklarını konseye hatırlattı M. Millerand Türkleri başkentten çıkarmak çok büyük bir meseleye yol açacaktı ve böyle bir şeye girişmekten İran'sa çekineceği gibi, bunun sonuçlarını ne Türkiye bakımından, ne de Fransa'daki Müslüman uyruklular bakımından göze alabilirlerdi. 
Bugün için, Türkiye nin kaderini. Müttefik kuvvetler eskisi gibi tayin etme serbestiyetine sahip değillerdi; kendisinin yeniden tekrar etmek ve belirtmek istediği bir gerçekti bu. Fransız hükümeti çok önemli sebeplerden ötürü, Türklerin İstanbul'da bulundurulmasının arzu edilir mahiyette olduğuna inanıyordu. 
Boğazlara milletlerarası bir kontrol sisteminin tatbiki ise zaruriydi. 

Sinyor Nitti, bundan önceki Sulh Antlaşmalarından edinilen tecrübelere göre, elde edilemiyecek şeylerin talep edilmesinin bir yarar sağlamıyacağını söyledi. Hele bu şey Orta Doğu ülkelerinin arz ettiği meseleler karşısında hiç de tavsiye edilecek bir şey değildi. Kendisine göre, konseyin ivedilikle ele alması gereken konu, aslında çok basitti. Türkiye'deki nüfus bölünmemeliydi; liberal olmaları gerekiyordu konsey üyelerinin bu konu karşısında. Siyasi değişikliklerden çok — Türkiye'de yaşayanlar kadar kendileri için de — ekonomik menfaatlerin peşinden gidilmeliydi. Bu görüşe göre, Türk halkının yüzde sekseninin teşkil ettiği İstanbul'dan, Türklerin çıkartılması bahis konusu olamazdı artık. 

Loyd Corc burada söze karıştı ve verilen bu rakamı kabul edemeyeceğini, çünkü Türklerin İstanbul'da halkın yüzde kırkını teşkil ettiğini söyledi. 

Lord Curzon ise kendi malümatına göre bu rakamın yüzde kırk ile yüzde elli arasında olduğunu söyledi. 

Sinyor Nitti de nasıl olursa olsun Balkanlar üstüne olan istatistiklere pek itimat edilemediğini söyledi. Padişahla Osmanlı halkının İstanbul'da bulundurulmaları sorununa gelince, Türk milletinin başında bulunan kimsenin, aynı zamanda, hem Padişah hem de Halife olduğunu, yani o kimsenin hem dünyevi hem de manevi hükümranlığı elinde bulundurduğunu söyliyerek bu meseleye bulunabilecek bir çözüm yolunun, tıpkı Vatikan'daki 


Papanin, Roma Katolik Kilisesinin manevi lideri olmasi gibi, Padisah da Istanbul'da Miisliimanlarm manevi lideri olarak bulundurulabilirdi. Kendisinin inandığına göre, Padişah, kelimenin tam anlamıyla hem dünyevi hem de manevi lider olarak İstanbul'da kalmalıydı. Boğazlar meselesine gelince, bu sularda serbestiyetin garanti edilmesi bütün Avrupa'nın ortak menfaatiydi. İtalya, bu soruyla özellikle ilgiliydi. Güney Rusya'dan ham madde ithaline önemle ihtiyacı vardı çünkü. 
Bundan sonra Sinyor Nitti, halledilmesi gereken ilk konunun İstanbul ve Boğazlar meselesi olduğuna katıldığını belirtti. 

Loyd Corc, Vikont Şinda'nın yapacağı herhangi bir mütalâası olup olmadığını sordu. 

Vikont Şinda bu soruya, konseye hâli hazırda getirilmiş bulunan sorulara karşı Japonya'nın duyacağı alâkanın genel anlamda olduğunu, çünkü, diğer Müttefik Devletler gibi, bu sorulara karşı Japonya'nın doğrudan doğruya bir yakınlığı yoktu. Bundan ötürü bir fikir ileri sürmiyeceğini açıkladı kendisi. 

Bunun üzerine söz alan Loyd Corc, Majesteleri Hükümetinin, Padişah'ın İstanbul'da bulundurulması konusundaki karara çok dikkatli bir müşahededen, tereddütten ve muhakemeden sonra varıldığını, bunun şimdi için de böyle olduğunu söyledi. 
Kendisinin düşündüğüne göre. Padişahın İstanbul'dan çıkartılmamasına karşı yürütülen itirazların teorik olduğuydu. 
Yüzlerce yıldır Avrupa'da idi Türkler. Her zaman için de başlarına bir belâ, dert kaynağı olmuşlardı. Hiç bir zaman ne Avrupalı olmuşlar, ne de Avrupa kültürünü hazmedebilmişler; buna karşı devamlı olarak bir harbin çıkmasının nedeni olmuşlardı. 
Türklerin bu tabiatının da değişmiyeceğine yüzde yüz emindi. 
Ayrıca, İstanbul diğer başkentlerden değişik bir mahiyetteydi. 
Paris Fransızdı; Londra İngiliz; Roma İtalyan. Ama, İstanbul Türk değildi, nüfusun çoğunluğu da Türk değildi. Eğer, Hükümet İstanbul'un dışına çıkarılırsa, İstanbul'daki Türk nüfusu önemli derecede aza inecekti. Şehrin civar halkı Rumdu. Böylelikle, Padişahın İstanbul'da bırakılmasıyla, Müttefiklerin birçok problemlerini, onun üstüne kurdukları bir ana hükümden ayırmış olacaklardı. Yabancı bir ülkenin başında, yabancı bir 


hükümdar mı bulunacaktı? İstanbul'daki bir Padişah, Batılı Devletler arasında, hiç şüphesiz devamlı olarak entrikanın, kıskançlıkların, anlaşmazlıkların, çıkardığı kaynağın kendisi demekti. Padişahın orada bulunmasının, Küçük Asya üzerinde kendilerinin hakimiyetleri demek olduğu söyleniyordu; ama, buna kendisi (Padişah) bile inanmıyordu ki. Kendisinin vereceği fermanların, aslında ona yabancı, hakim devletler tarafından dikte ettirildiğini Türkler anlıyacakları için, nasıl olsa Padişahın fermanlarını dinlemiyeceklerdi. Türkler. Yani, Loyd Corc, aslında, Türklerin İstanbul'da bulundurulmasının bir çözüm yolu teşkil etmiyeceğinden endişe ediyordu. Böyle bir durum yeni bir derdin başlangıcı demek olacaktı çünkü, öte yandan söylenecek çok şey vardı tabii. İlkin, diğer Müttefik Devletleri, ne yazık ki, İngiliz Hükümetinden başka görüşlere sahiptiler. Sonra, zaten Avrupa'da ve Amerika'da kendi dertleri varken, Türklerin sürülmesi İslam dünyasında büyük bir problem yaratacaktı. Loyd Corc'un kendisinin düşündüğüne göre, Sinyor Nitti Türklerin sürülmesindeki maddi zorlukları biraz mübalağa ediyordu. İslam devletlerinden din konusunda bir tepkinin geleceği herhalde tahmin edilebilirdi; ama, bütün bunlara rağmen şu gerçek ortaya konmalıydı ki, ancak bu şekilde, kendileri Avrupa'dan böyle bir vebayı ve belâ kaynağını def etme imkânını hakikaten ellerinden kaçırmamış olacaklardı. İngiliz Hükümeti Müttefikler tarafından zorlanan görüşü destekleme kararını büyük bir isteksizlikle vermek zorunda kalmıştı. Yalnız şuna da müsaade edilmeliydi ki, Padişahın İstanbul'da ve Avrupa'da hareket edebilme yetkisinin mümkün olduğu kadar kısıtlandırılması konusunda kendileri ısrar edeceklerdi. Loyd Corc bundan sonra, konseyin, Boğazlarda tatbik edilecek kontrolün mahiyetini ele almasını ileriye sürdü 

M. Cambon, bu sorunun, İstanbul'da Padişah üstünde uygulanacak kontrol hakkında konseyin varacağı karara bağlı olduğunu söyledi. Eğer, bu kontrol sıkı bir şekilde olacaksa, Boğalar için tatbik edilecek kontrol meselesi zor olmıyacaktı o kadar. İstihkâmlar yıkılmıştı ve bunların yeniden meydana çıkmaması için dikkat edilmesi gerekiyordu. Boğazlar tarafsızlaştırılmalıydı. Trafik serbestiyetinin teminat altına 


alinmasina gelince, bunun icin uygulanabilecek en basit plan, genel bir nezareti temin etmesi bakimindan, Istanbul'da cesitli ülkelere mensup gemilerden müteşekkil bir donanmanın bulundurulmasıydı. Bundan sonra da Boğazlardan serbest geçişi, her zaman için nezareti altında bulunduracak özel bir komisyon kurulmalıydı. Kendi düşüncesine göre, bundan başka bir vasıtaya başvurmak gereksizdi. Önemli olan, Türklerin hassasiyetine uymaktı, çok hassas bir milletti çünkü Türkler; onların tavırlarına saygı gösterilmesi arzu edilmeliydi. Kontrol, mümkün olduğu kadar rahatsız edici olmamalıydı. Türkler, kendilerine karşı yumuşak bir şekilde muamele edildiği takdirde, rahatça yönetilip kontrol edilebilirlerdi. En iyi formül, yetkileri daha genis bir mahiyet arz etse de bir komisyonun kurulmasıydı. Türk maliyesini kontrol altına alacak olan bu komisyon bir bütçe yapacak, paranın münasip bir şekilde kullanılmasına bakacak, gümrük idaresini de nezareti altında bulunduracaktı. Para kesesinin kontrol altında bulundurulması, aslında Hükümetin kontrol altında olması demekti. Daha bir kaç yıl öncesi, Müttefik Devletler, Makedonya'da mali bir kontrol sistemi tatbik etmişler ve yönetim için yeterli parayı biriktirebilmişlerdi; dengelenme işi, Türk hükümetine bırakılmak suretiyle. Bu yönetim altında Makedonya'dan ses çıkmamıştı hiç; bu sistem de ihtilâle kadar gayet iyi işlemişti. Bu bir ders olmalıydı kendilerine. M. Cambon, Sinyor Nitti gibi Padişahın hem dünyevi hem de manevi lider olarak İstanbul'da bulundurulması fikrine katılıyordu. Bütün Hristiyan tarihinin gösterdiğine göre de, nerde bu iki hükümranlık tarzları bir kişide bir araya gelse, süreli bir mücadele baş gösterip gidiyordu zaten; tıpkı Papa'nın dünyevi hükümranlık mahiyetinden vazgeçinceye kadar Avrupa'da olduğu gibi. Oysa, İslâm dünyasında durum değişikti Saltanatta bulunan hükümdarın hem dünyevi hem de manevi otoriteye sahip olması gerekiyordu, aksi halde kaybederdi bütün gücünü. Konuşmasını toplıyacak olursa, kendi fikrine göre, uygulanacak en iyi sistem, aslında bütün yönetimi hakimiyeti altında bulundurması demek olan, Mali bir Komisyonun kurulmasıydı. Padişah, Küçük Asya'ya gönderildiği takdirde, milliyetçi bir partinin başına geçip, sonu 


gelmiyen dertler acabilirdi M. Cambon, konseyin pratik bir çözüm yoluna varmasinin, aslında pek bir zorluk teşkil etmemesi gerektiğini, ama gene de bunun mükemmel bir çözüm olmayabileceğini de sözlerine ekliyerek konuşmasını bitirdi. 
Sinyor Nitti, M. Cambon'un dünyevi ve manevi hükümranlıklar konusunda (o belirttiklerine (o katıldığını o söyledi. Boğazlar meselesine gelince, Rusya'dan Avrupa'ya gelecek metanın kendileri için çok büyük önem taşıması bakımından, milletlerarası bir komisyonun kontrolü altında, Boğazlarda kesin bir serbestiyetin mevcudiyeti mutlaka büyük bir önem arz ediyordu. Kontrol komitesi, aslında bütün dünyanın yararına çalışacağı için yönetim masrafları için bazı gümrüklerin ve yükümlülüklerin konmasının kendi fikrince uygun olduğunu söyliyen Sinyor Nitti, İstanbul, Padişah ve Türk Hükümetinin kontrol altında bulundurulması meselesinin çok daha zor olduğunu sözlerine ekledi. Mahiyeti ve geleneği bakımından İstanbul süreli olarak rahatsızlıklara sebep olan bir şehirdi. Asıl mesele, bu komisyona herhangi bir siyasi görünümün verilmesiydi. Bu yüzden, İstanbul da, Müttefik devletleri Elçileri tarafından uygulanacak bir kontrol tasvip edilmiyecek bir şey olduğu gibi, böyle bir şey de ancak kendi aralarında münakaşaların çıkmasına sebep olacaktı. Komisyon, mahiyet itibariyle mali olmalıydı ve M. Cambon'un da dediği gibi, aslında bütün yönetimin genel olarak nezaret altına alınması demekti bu. Yani, çok dikkatli bir şekilde tayin edilmeliydi komisyonun yetkileri. 

Söz alan Loyd Corc, İstanbul'un genel olarak kontrol altına alınması meselesi halledildiği takdirde, bundan daha ufak bir problem olan Boğazların da kolaylıkla halledileceğim söyledi. 
Boğazların kontrolü meselesi, kendi görüşüne göre, daha çok askeri bir meseleydi. Nasıl açık tutulabilecekti öyleyse Boğazlar? 
Harpten önce kendilerinin Padişah üstünde belirli bir hâkimiyetleri vardı, ama harp çıkar çıkmaz Padişah kapıyı suratlarına kapamış, harbi de iki yıl uzatmıştı. Mühimmatı Romanya'ya geçirmelerini, kısa yoldan da Rusya'ya iletmelerini önlemişti çünkü. Bunun ilerde tekerrür etmesinin nasıl önüne 


geçmeleri gerekliydi? Loyd Corc'un kendisinin belirttiği gibi, askeri bir meseleydi bu; yani, maddi kontrol nasıl yapılacaktı? 
Gelibolu'da ya da Çanakkale'de herhangi bir garnizon mu kurmaları gerekiyordu? Gelibolu ellerinde olacaksa İstanbul Boğazı da mı ellerinde olacaktı? Gelibolu'nun ellerinde bulundurulması Karadeniz bakımından fazla bir şey ifade etmiyordu. Öte yandan, İngiliz ordu ve bahriye müşavirlerine göre, iki boğazın da elde bulundurulması demek, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın meydana getireceği 30.000 kişilik bir kuvvet demekti. İngiltere ancak zorlukla 10000 asker temin edebilirdi. 
Fransa'nın Ren'de, İtalya'nınsa çeşitli yerlerde taahhütleri vardı. 
Herhalde bu Müttefik devletlerden hiçbiri böyle bir yükün altına girmek istemezlerdi. 

Loyd Corc, bu soruyu askeri veçhesi bakımından konseyin ilkin Mareşal Foş'a danışmasını öne sürdü. Mareşal Foş, İtalya, İngiliz, Japon ve Fransız uzmanlarla bu meseleyi görüşüp, konseye bu konuda bir rapor hazırlıyabilirdi. Konsey, genel kontrol meselesine takılmadan önce bu soruyu halledebilirdi. Lord Curzon'un da belirttiği gibi, Fransa'nın, İngiltere'nin ve İtalya'nın omuzlarına düşen yükün ki çok ağır bir yüktü bu, Amerika tarafından da paylaşılacağına hüküm vermek gereksiz kaçardı. Bu yükün ağır olması bakımından, konsey bugünkü yükümlülükleri arttırmaktan çok sınırlandırma yoluna gitmeliydi. Ermeni katliamının olduğu eski günlerde şikâyette bulundukları zaman Türkler bu tehditlerin zayıf olduğunu cok iyi biliyorlardı. Bugün, eğer Gelibolu ellerinde bulundurulacaksa, Türkler ve sermayeleri kendi emirleri altında olmalıydı. 

Bunun üzerine M. Cambon, Boğazların askeri bir mesele olduğunu ve bu meselenin ayrıntıları için Müttefik Devletlerin askeri otoritelerine başvurulması gerektiğini ve Lord Curzon'un da belirttiği gibi konseyin bu konuda, hem gelen hükümleri, hem de bu hükümlerin tatbikini nazarı itibara alması gerektiğini söyledi. 

Bütün Müttefik Devletleri aynı konu üstünde duruyorlardı ki bu da Türkiye'ye asker ve donanmanın gönderilmemesiydi. Yok, bu kaçınılamıyacak bir durum idiyse eğer, gönderilecek kuvvet 


miktarının sınırlarını kesin bir şekilde azaltma gereği vardı. Bu yüzdendi ki, kendisi Boğazların kontrolü için düşünülen donanma kuvvetlerinin kaldırılması fikrini savunmuştu. 

Sinyor Mitti ise bu sorunun çok zor olmadığını düşündüğünü söyledi. Loyd Corcun söylediği gibi, Boğazların kontrolü meselesinin çözümü, İstanbul ile Türk Hükümetinin kontrol altına alınmasına bağlıydı. Konsey şimdiye değin üç nokta üstünde genel bir anlaşmaya varmıştı. Bir, Padişah İstanbul'da kalacaktı. İki, bundan önce olduğu gibi, İstanbul'un Avrupa barışının başına belâ kesilmesinin önüne geçilecekti. Üç, İstanbul'u askeri değil, iktisadi çıkarlar bakımından Orta Doğuda ilerisi için çok büyük istikbal vadeden en büyük pazarlardan birisi olarak görmek istiyorlardı. Konsey bundan başka, başkentte kuvvetler bulundurulması hususunda, Padişaha başvurmayı da bir karar altına almalıydı. Roma İmparatorluğu zamanında şehre Türk askerlerinin girmesi katiyen yasaklanmıştı. Ama, kendi görüşüne göre Padişahın kendisine muhafızlık edecek bir süvari birliğini yanında bulundurmasına bir itirazı yoktu. Boğazları kontrol konusunda nasıl bir karara varılırsa varılsın, İtalya da, askeri kuvvetler olarak İngiltere ve Fransa'nın yollıyacağı miktarda askerle katılacaktı buna. Loyd Corc'un da öne sürdüğü gibi, İtalya nın 10.000 askeri hazır etmesi zordu, öte yandan, Yugoslavya'da önemli bir takım zorluklar çıkmadığı ve Türkiye'nin de bütünlükle silahsızlandırılması düşünüldüğü sürece, 30.000 kişilik bir garnizona lüzum kalmıyacaktı. 

Lord Curzon, konseyin aslında birbirinden ayrı olarak mütalâa etmesi gereken iki meseleyi birlikte tartıştığına değinerek, söze başladı. Bunlardan birincisi, İstanbul'da ne mahiyette ve ne dereceye kadar bir kontrolün tatbik edileceği idi. İkincisi ise, Boğazların askeri kontrolü meselesiydi. İlerde, İstanbul'da hep olduğu gibi uysal ve yeteneksiz Türklerin olacağını kabule meyilli bir fikre, itiraz ettiğini belirten Curzon, tam tersine, milliyetçi hisleri uyanık, faal ve ihtiraslı bir gücün orada bulundurulması yollarının araştırılması fikrinde olduğunu ileri sürdü. Teminat altına alınacak şey, bu gücün, meselâ, Almanya ile bir entrika 


çevirmemesi ya da Rusya ile uzlaşmaması idi. Nasıl önlenebilirdi bu? Bu ancak, Türklerin kendi hizmetlerine girmesi ile mümkündü. Bu da Boğazlarda  askerî kuvvetlerin bulundurulmasını gerektiriyordu. İstanbul'un gerek idari, gerekse mali bakımdan kontrol altına alınması ise tamamiyle başka bir soruyu teşkil etmekteydi. Hangi bölge Padişaha ayrılacaktı? Bu konuda verilecek karar, Boğazlar meselesinde ortaya çıkan askeri soruların zorluklarını bertaraf edecekti. 
Müttefikler, Çatalca hattına kadar olan yeri kontrol altına alıp, Marmara denizinin kuzey kesimlerini işgal altında mı tutacaklardı meselâ? Bu bile Boğazlar meselesinin bütününü halletmezdi. Türkiye'ye Marmara denizinin güney sahilleriyle iktifa etmesine rıza gösterilecek miydi? İşte bu sorular ki askeri müşavirlere başvurulmasına kabule götürmüştü kendisini. Ama bu arada konsey, Padişahın otoritesinin geçeceği bölgelerin sınırlarım tayin sorusuna geçebilirdi. 

Bunun üzerine söz alan Loyd Corc, konseyin genel eğiliminin, Lord Curzon'un söylediklerini kabulü idiyse, Mareşal Foş'un şu aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere Müttefik Devletlerin askeri uzmanlarını bir toplantıya davet etmesini ileriye sürdü: 


1) Boğazların serbestiyetini muhafaza için gerekli arazinin askeri kuvvetler tarafından Oo işgal edilmesinin Müttefiklerce zaruri olduğu, 

2)Bununla birlikte, sözü geçen askerî birliklerin kabil olduğu kadar az sayıda bulundurulması gerektiği ve siyasî sebeplerden dolayı, Boğazların serbestiyetine bir halel gelmedim sürece, İstanbul'un işgal altında bulundurulmasının uygun görülmediği, 

3)Türklerin ellerinde bulundurdukları sahillerin tamamiyle silahsızlandırılması gerektiği, 


düşüncesine varılarak, Mareşal Foş'un başkanlığı altında dört (İngiliz, Fransız, İtalyan, Japon) Müttefik Devletin askeri uzmanları aşağıdaki konularda tavsiyelerde bulunmaları için 


derhal toplantıya çağrılmalıdırlar: 


a. Hangi o araziler süreli olarak işgal altında bulundurulmalıdır? 

b. Boğazlarda serbestiyetin temin edilebilmesi için, ne miktarda askeri kuvvetin bulundurulması zarureti vardır? 


Bundan sonra Loyd Corc İstanbul'un donanma durumu bakımından çok önemli bir mahiyet taşıdığını söyliyerek, Fransız deniz kuvvetlerinden uzmanların tedarikinin mümkün olup olamıyacağını sordu. Bu soru üstünde genel bir tartışmanın bir zararı dokunmazdı konseye. Kendisinin bulunmadığı bir konferansta Paris'te, Yunanistan'ın Trakya'nın bir kısmını alacağı kararlaştırılmış, soru Yunanistan'ın Trakya'yı Çatalca hattına kadar mı elinde bulunduracağını teşkil etmişti. Sözü geçen bölgede halkın çoğunluğu Rumdu. Genel bir tartışma, bu açık kalan soruların cevaplandırılması bakımından bir fikir verebilirdi kendilerine. 

M. Millerand ise sözü geçen sorunun ilkin halledilmesi gereken daha çok siyasi bir meseleye, yani İzmir'in istikbali meselesine bağlı olduğunu söyledi. Kendisi, öte yandan, Fransız bahriye müşavirlerinin bir dahaki pazartesi günü için hazır olabileceklerini de belirtti. Daha sonra, Loyd Corc konseye, İzmir meselesinin öğleden sonraki oturumunda, kendisinin ileri sürüşüne göre dörtte yapılacak bir toplantıda müzakere edilip edilmemesini sordu. Başkan Wilson'un Fransa ile İngiltere adına bir mektubu olduğundan, daha önce de, M. Millerand ile saat 3.30 
da bir toplantı yapmak istediğini de belirtti. 

(Bu teklifi kabul edildi, toplantıya ara verildi.) 


B. Turkiye ile yapılacak barış antlaşması. 
Türklerin Avrupa'daki nüfusu. 


Aynı gün öğleden sonra yapılan toplantıda tekrar Türkiye ile yapılacak barış antlaşması üzerinde duruluyordu. Loyd Corc'a Avrupa kıtasındaki Türklerin nüfus istatistiklerini istiyordu. 

(Bu istatistiklerin temin edilmesine karar verildi.) 

Loyd Corc, bundan sonra. Mareşal Foş'a danışılmadan önce Çatalca hattının kimin muhafazası altına verilmesinin düşünüldüğünü sordu; çünkü kendisine göre, askeri müşavirlerin görüşü bu hatların kimler tarafından elde tutulacağına göre bir veçhe kazanacaktı. Yalnız, bundan başka bir çözüm yolu daha vardı ki, o da askeri müşavirlerin Çatalca hattının düşman mı, dost mu devletler tarafından elde tutulacağı üstüne olan ikili ihtimali birlikte ele almalarıydı. Gerçekten de bu sorunun halli, ilerde sınırların tayini konusunda konferansa bir kolaylık sağlıyacaktı. Kendisinin düşüncesine göre, askeri müşavirlerin bu soruyu iki yönden de ele almaları, tutulacak en iyi yol olacaktı. 
(Bu mütalâa da onaylandı.) 

Bundan sonra Loyd Corc, görüşülecek ikinci sorunun İzmir meselesi olduğunu, bunun için de M. Millerand'ın düşüncelerini öğrenmek istediğini söyledi. 

M. Millerand, bu sorunun kendisi için çok zor bir veçhe arz ettiğini belirtti. Müttefik kuvvetleri Yunanistan'ın İzmir'e girmesini talep etmişti. Ama eğer kendi arzusunun belirtilmesi gerekiyorsa, M. Millerand bunun, Yunanlıların hiç şüphesiz İzmir'de kalmaları olduğunu söyledi. 

Ancak, aynı zamanda, bir önceki gün Sinyor Nitti tarafından ortaya konan genel prensipten ayrılınmaması gerekiyordu. Bu da Türkiye'ye karşı güdülen politikanın mümkün olduğu kadar yumuşak olmasıydı. Bu, onun görüşüne göre, Antanta bağlı devletlerin menfaatleri için elzemdi. Yunanlıların İzmir de oluşlarının Türkiye meselesinde en çetrefil nokta olduğunu söylerken mübalağa etmediği inanandaydı M. Millerand. Bu 


inanca kendisinin varış sebebi, İzmirde Yunanlıların bulunmasının Türkler için önemi, İngiliz veya Fransız birliklerinin herhangi başka bir yerde bulunmasından çok daha önemli oluşuydu. Eğer, devamlı bir barış isteniyor idiyse, ortada bulunan şartlar dâhilinde, Yunanlıların İzmir'den ayrılması M. 
Millerand'a göre elzemdi. Bu sonuca varışı, kendisi bakımından cok acı bir mahiyet taşıyordu. Ancak, şartlar başka bir secim hakkı tanımıyordu kendilerine. Eğer, Yunanlılar İzmir'den ayrılmak zorunda bırakılırlarsa, onara ikamet edecekleri başka bir yerde çok daha cömert davranmaları gerekiyordu. Aynı zamanda, İzmir deki Yunan iktisadı menfaatlerinin korunması da gerekliydi. Bu varılması çok acı olan bir sonuçtu ne yazık ki. 
Fakat, kabul etmek mecburiyetindeydiler bunu. 

Loyd Corc konferans üzerinde durmaları için nispeten değişik teklifler getirmek arzusunu belirtti. Antanta bağlı devletlerin Yunanlıların İzmir'i işgal etmelerini, kendilerinin isteği olduğu da bir gerçekti. Bunu, konferans tarafından tayin edilmiş bulunan komisyonun İzmir sancağının esasen Yunan olduğu sonucuna varan raporlarını aldıktan sonra kararlaştırmışlardı zaten. Halk Rumdu. Ticarette Yunan menfaatleri her şeyden önce geliyordu. 
Hatta her şeyde Yunan'ın önceliği vardı. Bu sebeplerden dolayı İzmir'in Yunanistan'a verilmesini savunuyordu Loyd Corc M. 
Venizelos'dan birliklerini İzmir'e çıkartması istendiği zaman, başkan Wilson ilk anda buna karşı çıkmış, fakat sonunda İzmir'in Yunanistan'a bırakılmasını kabul etmişti. İtalyanlar da kabul etmişlerdi bunu. M. Venizelos da birliklerini İzmir'e çıkarttı. Bu, geçici bir tedbir değil, fakat daimi bir işgal olacaktı. Tabii, M. 
Venizelos'un da Büyük Devletlerle bu konudaki görüşünün aynı olduğu zannındaydı Loyd Corc. Ve Loyd Corc şunu da sormak istiyordu ki konferansta alınacak karar M. Venizelos u devirir mahiyette olursa, buna ne gibi bir mana verilecekti. M. Venizelos savaş boyunca Antanta bağlı devletlerin gerçek bir dostu olmuştu. Başka hiç bir müttefik devlet adamının göze alamıyacağı şahsi tehlikelere göğüs germişti. Kendi kralına karşı yapılmakta olan isyan hareketinin dozunu arttırmıştı ki bu kral kendi düşmanları olan Almanya taraftarı olduğu gibi onlara gerek 


silâh, gerekse askeri ve stratejik imkânları devretmisti 

Sözlerine devam eden Loyd Corc, M. Venizelos'un bütün bunları Antanta Devletleri için yaptığını söyledi. Bu bakımlardan M. 
Venizelos'un devrilmesi için çok şiddetli sebeplerin bulunması gerekiyordu. Eğer İzmir'den vazgeçmeden hâsıl olacak utanç payı Yunanlılara yıkılacak idiyse, bu limanın sonuçta çeşitli sıkıntılar yaratacağı muhakkaktı. Aynı zamanda, bu limanı Türklere bırakmak için, Türklerin bu limandan vazgeçmek istemeyişleri ve böyle bir hareketi saldırgan olarak niteliyecekleri dışında hiç bir sebep yoktu Loyd Corc’a göre. Bu konuda aynı şey Türklerin, Mezopotamya, Suriye ve Ermenistan'dan çıkarılmaları hakkında aynı şeyler söylenebilirdi. Türklerin İzmir'den vazgeçmek istemeyişleri gayet tabiiydi. Ancak, Türklerin Avrupa'ya meydan okuduklarını ve bunun sonuçlarını da kabul etmek zorunda olduklarını hatırlatmak gereğini hissediyordu Loyd Corc. Antanta bağlı devletleri Türkler yıkmak için ellerinden geleni yapmışlar ve hemen hemen de başarmışlardı bunu. Bu şartlar altında Türklerin hiç bir şekilde nazarı dikkate alınmaması fikrindeydi kendisi. Eğer, mevzu bahis olan bölgeye Türk bölgesi demek hakikate uygun düşüyor idiyse, bu takdirde Türklerden bu bölgenin alınamıyacağı hususunda tamamen hemfikirdi. Ancak, hiç değilse 1914 e kadar İzmir halkının çoğunluğu Rumdu ve şehrin bütün hayatı Rumlarla vardı. Eğer şimdi İzmir Türklere bırakılırsa bu, şehrin tamamen yönetimden nasibi olmıyan bir milletin ellerine teslim edilmesi demekti. Bu durum, aynı zamanda bir dostun bir düşmanı memnun etmek için terkedilmesi demekti. 

Bundan sonra Loyd Corc kendi şahsi fikrinin Türklerin İstanbul'dan çıkartılması olduğunu, fakat bunun İslâmlık meselesinin arz ettiği peşin hükümlülükten ötürü, konferansa katılan Müttefik devletleri murahhasları tarafından reddedilmesi dolayısıyla imkânsız bir hale geldiğini sözlerine ekledi. 
Muhakkak ki bu Türklere verilecek yeterli bir tavizdi. Türkler, İstanbul'a İzmir'den çok daha değer veriyorlardı. Gerçekten de İzmir'in Türkler için hiç bir özel anlamı yoktu. Loyd Corc'a göre, ne yapılırsa yapılsın Türkler zaten başlarına çeşitli şekillerde dert 


açacaklar, ilerde de Türklerden herhangi bir olumlu hareket beklemek boşuna olacaktı. 

Fransa ve İngiltere birçok kereler Türkiye'yi mahvolmaktan kurtarmışlardı. Gene çok kereler Türkiye'nin tamamen ortadan silinmesi, sözü geçen bu devletlerin tehlike anlarında paraca ve askeri yardımları sayesinde önlenmişti. İlk fırsatta da Türkiye onları arkalarından vuruyordu şimdi. Loyd Corc'un kendince Türklerin İzmir'de kalması, onları olduklarından daha iyi bir millet olacağı umudu değildi. Gene de İzmir gibi bir köprübaşının Antant Devletleriyle müşterek menfaatleri olan bir devlet elinde bulunmasının önemi asla unutulmamalıydı. 

Bu konuya bağlı olarak, 1914 savaşı sırasında Yunanlılar İzmir'de bulunsalardı bunun savaşın seyrinde yapacağı muhakkak değişikliğe nazarı dikkatleri çekmek isterdi Loyd Corc. Mesela ilerde Anadolu'da herhangi bir meselenin patlak verişinde Antant Devletlerinin İzmirsiz Anadolu'ya nasıl geçebilecekleri de diğer bir soruydu. Loyd Corc'a göre medeniyetin menfaati için bu büyük limanın Antant Devletlerinin yanında bulunan bir devletin elinde bulunması şayanı takdirdi. Dolayısiyle Loyd Corc Antant Devletlerinin herşeyi kendileri uğruna göze almış bir devlet adamını, yerine dünyanın başına bela olacak en kötü yöneticiyi koymak için İzmirden çıkarmayı tahayyül bile etmedikleri umudunda olduğunu söyledi. Loyd Corc aynı zamanda şunu eklemek istiyordu sözlerine, Türklere kısmen bağımsızlık verecek ve sırf dünyanın karşısına çıkacak yüzleri olması bakımından varılabilecek herhangi bir anlaşma bu çıkmazın bir çözüm yolu olabilirdi. 

Loyd Corc konseyin Türkiye'nin Asya'daki toprakları üstünde uygulanacak olan kontrol sisteminin ne dereceye kadar olacağını, M. Cambon'un bundan önceki oturumda belirttiklerine dayanarak yakından tetkik etmesini istedi. Bu kontrol sadece mali bakımdan mı, yoksa idari bakımdan mı olacak; bunu da kapsıyacak mıydı? Yani, Türkler siyasi bakımdan kontrol mü edileceklerdi, yoksa tamamen bağımsız mı olacaklardı? Diğer bir anlamda, Türkiye herhangi bir başka devlet gibi kendi kurtuluşunu kendisi tayin etmesi bakımından tamamen hür mü 


olacaktı? 

M. Cambon, bu noktada, savaştan önce bu devletlerin Türkiye üzerinde yani, Türk borçlarının tayininde zaten bir çeşit mali kontrol uyguladıklarını öne sürdü. Sadece borç veren yabancı Devletlerin verdiklerini geri alabilmeleri için bir garantiydi. M. 
Cambon'un fikrine göre bu sistem tam bir kontrolün uygulanabilmesi için genişletilebilinirdi. Tabii, Türklerin izzeti nefislerinin göz önünde tutulması gereğinin yanı sıra bu mali kontrole idari bir unsurun ilâve edilmemesi için hiç bir sebep göremiyordu, 

M. Cambon sözlerine devam ederek aynı günün sabahı söylediklerini, yani, Türklerin görünüşlere çok değer verdiklerini ve bu yönden taciz edilmedikleri sürece genel anlamda etkisi olacak bu sistemin uygulanabileceğini tekrar etti. 

Sinyor Nitti, uygulanacak olan kontrol sisteminin esas itibariyle mali bir karakterde olması gereğinde, yani, hiç bir siyasi veçhe arz etmemesi hususunda tamamiyle hemfikir olduğunu söyledi. 
Ne olursa olsun bu konuda çalışacak olan komisyon kurulurken bu komisyonu meydana getirecek olan devletlerin arasında çatışmalar ve kıskançlıkların doğmasına meydan verilmemesine dikkat edilmeliydi. Bundan başka, bu komisyon Türkiye'nin menfaatine çalışması gerekiyordu. Zira Türkiye tek başına bırakıldığı takdirde paramparça olurdu ki bu bakımdan bir dış kontrolün varlığı elzemdi. 

Sinyor Nitti, M. Cambon'un tekliflerini, komisyon esas itibariyle mali ve idari bir kuruluş olduğu ve katiyen siyasi bir veçhe arz etmediği sürece genel olarak kabul etmeğe hazır olduğunu belirtti. 

M. Cambon'sa kendisinin yedi senelik bir Türkiye tecrübesinin olduğunu söyliyerek her ay Padişah Abdülhamit'i eğitmek için çeşitli plânlara başvurduğunu belirtti. Abdülhamit daima bu plânları kabul etmiş, fakat hiçbir zaman bu plânlar gereğince bir harekette bulunmamıştı. Bundan dolayı Türk Devleti idaresinin üzerinde hakiki bir kontrol hâsıl etme imkânı olmamıştı. Böyle bir kontrole en fazla 1908 ihtilâlinden az önce ulaşılabilinmişti. 
M. Cambon, bu devletlerin son derece selâhiyetli üyelerinden 


meydana gelmiş bir komisyon sayesinde bir takım şeylerin başarabileceğine inandığını belirtti. Ancak bu sorunun önce Müttefiklerin mali uzmanları tarafından incelenmesi gerektiğini düşünüyordu M. Cambon. 

Loyd Corc, konseyin, teklif edilmiş olan kontrolün detayları nı daha dikkatle incelemesi gerektiğini söyledi. Türklerin milli duygularım onların içişlerine karışılarak taciz edilmesinden çekindiğini de sözlerine ekledi. Eğer Türkiye, kendisini kendi başına buyruk bir şekilde yönetme arzusunu gösterirse, buna karşı ne şekilde bir tedbir alacaklardı kendileri. Her şeye rağmen Türkiye, İran'dan daha iktidarsız değildi. Eğer gerçekten Türkiye'nin idare edilmesi arzu ediliyor idiyse, kendilerinden gelecek bu hareket ne Türkiye'de bir barışı sağlıyacak, ne de kendi aralarındaki antlaşmaya uygun düşecekti. Ayrıca, Türklerden alınacak vergileri Müttefikler mi tayin edecekti? Bu M. Cambon un teklifiyle ilgili birçok güç sualden biriydi. 
Kendisinin, bu devletlerin Türkiye'nin esas yönetimini ele alacağı hususunda şüphesi vardı. Eğer, kendileri bazı vergilerin alınmasına karar verecek idiyseler, bu vergiler de toplanamaz olacaksa, bu vergilerin verilmesinde hususunda ne gibi ısrarlarda bulunabilirlerdi? 

Sözlerine devam eden Loyd Corc, Abdülhamit in bu devletler tarafından tayin edilecek olan vergileri toplıyamaması halinde bu devletlerin vergilerin toplanmasını sağlıyabilmeleri için hiç bir şekilde araya girmiyeceklerini biliyordu. 

M. Cambon'un plânı Türk idaresinin mali bir komisyon tarafından kontrol altına alınmasıydı. Yok, eğer Türkiye böyle bir komisyonun işleyişine karşı gelecek olursa; o zaman şartların askeri bir hareketle zorlanması gerekiyordu. Müttefik kuvvetleri böyle bir harekâta girişmeyi göze alabilirler miydi acaba? Loyd Corc'un şahsi görüşüne göre, kendilerinin önceden uyguladıkları metodları sürdürmelerinde hiç bir mana yoktu; zaten sırf bu yüzden, yeteri kadar kuvvet kullanmayışlarıyla, bütün dünya karşısında yeteri kadar gülünç bir duruma düşmüşlerdi. Araplarla Ermenileri Türk hükümranlığından kurtarmışlardı, aynı şeyi tatbik ederek şimdi de Yunanlıları Türklerin hükümranlığı 


altından kurtarmaları gerekiyordu. Bu bakımlardan Müttefik kuvvetleri Türkiye'yi kendi kaderiyle başbaşa niye bırakmasındı öyleyse? Kendisi zaten uzak bir mesele olarak bulunan Türkiye'nin borçlarının tasfiyesinden bahsetmiyordu bunları demekle. Asıl mesele şuydu, Müttefik Devletleri Türkiye'nin Asya'daki idaresinden sorumlu düşecekler mi yoksa düşmiyecekler miydi? Yoksa sadece borçların tasfiyesi hususunda Müttefikler bir tedbir alınması yoluna mı gideceklerdi? İngiltere ile Fransa zaten kaldıramıyacakları kadar bir yükün altındaydılar. 
Bu yüzden adı geçen bu ülkelere yüklendikleri bu ağır yüklerin dışında daha başka yükümlülüklerin tanınması bu iki ülke adına da pek istenmiyecek bir durumu yaratacaktı. 

Bunun üzerine M. Cambon önceden yapmış olduğu teklifin gene de hali hazırda yeterince yararlı olabileceğini söyledi. Hiç şüphe yok ki, kendisi tarafından öncelikle önce sürülen mali kontrol sistemi aslında üstü kapalı bir şekilde Türk idaresini kontrol altına almak demekti. Fakat bu sistemin Türkler tarafından da kabul edilebileceği bir kontrol sistemi olmalıydı. Müttefik Devletleri tarafından düzenlenen Türkiye'nin borçlarını tasfiye sistemi büyük bir başarıyla sonuçlanmıştı. Bu meseleye resmi makamlarda bulunan şu kadar Türk idarecisi katılmıştı ki bunlar gayet iyi yetiştirilmiş ve görevlerini müdrik kimselerdi ve bu yüzden de zaten Türkiye'den böyle bir sisteme karşı hiç bir itiraz gelmemişti. Kendi tecrübelerinin gösterdiği kadar, böyle bir sistemin sonuçları mükemmeldi. Kendisi Türkiye'de bulunduğu sıralarda sadece bir tek itiraz olmuştu ki bu da kendisine şu soruyu soran Padişah Abdülhamit tarafından gelmişti: «Böyle bir kontrol sisteminin bana ne faydası dokunur ki? Zaten böyle bir idareden sağlanan kazanç ancak masrafları karşılıyacaktır». 
Bunun üzerine M. Cambon da böyle bir idarenin Türkiye'nin itibarını Avrupada arttıracağını (Padişah Abdülhamit'e açıklamıştı. 

Padişah Abdülhamit iyi yetişmiş bir kişiydi ve yabancı bir kontrolü kabule hazırdı. Yani, Türk makamları böyle bir idareye çoktan razıydılar yeter ki maaşlarını alma konusunda emin olabilselerdi. Loyd Corc'da kendisinin önceden söylediği gibi 


böyle bir kontrolün aslında Türk idaresinin kontrol altına alınması demek olduğunu söylemişti ki doğruydu bu. İyi ama müttefikler Türkiye'yi idare etmiyecek idiyseler eğer, kim idare edecekti Türkiye'yi? 

M. Cambon'un düşündüğüne göre, Türk idaresini yörüngeye sokmanın tam sırasıydı şimdi. Eğer Müttefik Devletler işin içine karışıp Türk idaresine müdahale etmiyecek olurlarsa, Türkiye yine kendi eski çürümüş haline dönecekti. 

Bundan sonra söz alan Loyd Corc, M. Cambon'un yaptığı konuşmasında Müttefik Devletlerinin Türk hükümetinden sorumlu bir duruma gelme zaruretinde oldukları açık bir dille ifade ettiğini söyledi. Kendi görüşüne göre Türkiye'nin durumu mali bakımdan, giderek sonunda askeri bir müdahale ile kontrol edilmesi imkânsız bir vaziyet arz ediyordu. Aksi takdirde böyle bir sorumluluğun altına girmeyi göze alıyor muydu acaba Müttefikler? Böyle bir şey zaten bundan önceki savaşlardan ötürü Müttefiklerin omuzlarına yüklenen yükün artırılmasından ve yenilenmesinden başka bir şey olmıyacağının yanı sıra, böyle bir şeyin sınırlarının mübalağa edilme durumu da biraz zor olacaktı. 
Ama bütün bunlara rağmen Loyd Corc, M. Cambon'un 1914 den önce uygulanan mali kontrol daha da ilerisine gidilmesi fikrinde olduğunu anlıyordu. 

M. Cambon önceki sözlerini yeniden açarak, kendisi tara-tından savunulan sistemin dolaylı olarak Türk idaresinde husule gelecek karışıklıkları önliyeceğini ve yörel idari makamları doğru dürüst metodlar muvacehesinde etkiliyeceğini söyledi. Doğrudan bir kontrol tehlikeli olabileceğini kabul ediyordu M. Cambon Bundan önce teklif edilen yollardan başka tutulacak bir tanesi de Avrupa'dan nezaretle görevlendirilmiş müfettişlerin tayin edilmesiydi. Ama kendi düşüncesine göre böyle bir yol kendisinin önceden teklif ettiği yoldan çok daha az tesirli olacaktı. Gerekli olan şey, öyle bir formülün bulunmasıydı ki bu aynı zamanda Türkiye'nin de avantajına olmalıydı. Çünkü Müttefik Devletlerin Türkiye'de çok önem arz eden siyasi ve ticari menfaatleri vardı. Bu yüzden bu ülkede asayişin temini gerekliydi. Bundan başka, Müttefik Devletleri, Türk tabiyetinde 


olmıyanların Türk boyunduruğundan kurtarılmasını ve şimdi Padişahın hükümranlığı altında bulunan Hıristiyan azınlığın korunmasını istemeliydi. 

Bunun üzerine Loyd Corc, hâlihazırda tatbik edilen kontrolün sadece kendi donanmalarının topları olduğunu söyledi. 

Sinyor Nitti ise ilk önceleri M. Cambon'un teklif ettiği mali kontrol sisteminden yana olduğunu ama Loyd Corcun gözlemlerinden de şimdi gayet etkilendiğini söyledi. Konseyin karşısında ivedilikle halletmesi gereken soru, Türkiye'nin kontrol altına alınmasıydı aslında. Müttefik Devletleri M. Cambon'un öncelikle teklif ettiği gibi mali bir kontrol sistemi aracılığıyla İdari bir kontrol mü tesis edeceklerdi Türkiye üzerinde? Oysa, Loyd Corc, bu şekilde kabul edilecek olan bir çözüm yolunun sonuçlarının varabileceği sınırları pek inandırıcı bir şekilde açıklamıştı. Aksi halde tutulacak bu yol aslında Türkiye'nin bütün iş idaresini de kontrol altına almak demek olacaktı ki bu durum Türkiye'nin borçlarının ödenmesi meselesinden oldukça uzakta bir mahiyet arz ediyordu. Sözün gelişi, Müttefik Devletlerinin kurduğu mali kontrol komisyonunda çalışan bir Türk vergi tahsildarı öldürülecek olursa, buna karşı Müttefiklerin tutumu ne olacaktı? Önceden de işaret edildiği gibi müttefiklerin müreffeh bir Türkiye'den bağlıyacakları kazanç pek çoktu. Ama, bir karşılığı bulunmadan yüklenilmesi gereken derin sorumluluklara katlanılması da kabule şayan bir şey değildi. 
Sinyor Nitti, Loyd Corc'un, Türkiye nin mali bir kontrol sistemi yoluyla genel bir hükümranlık altına alınmasında büyük zorluklar olduğu fikrine iştirak ediyordu. Sinyor Nitti, şunu ifade etmeliydi ki. Müttefiklerin sadece Türkiye'deki Hıristiyan azınlıkları bakımından değil fakat Türkiyenin kendisi bakımından da büyük sorumlulukları vardı. 

Bunun üzerine Loyd Corc, Sinyor Nitti'nin söylemiş olduklarına katıldığını belirtti. Bundan başka, kendi düşüncesine göre, Müttefiklerin, Türkiye'yi işgal edemiyecekleri pahasına, ne olun sa olsun, Türkiye'nin garanti altına alınması konusunda ısrar etmesi gerektiğiydi. Kendisinin malumuydu ki Lord Curzon ile M. 
Bertholet bu konuyu kapsıyan bir müşaverede bulunmuşlar ve bu 


sorunun çözülmesi yolunda bazı tavsiyelere sahiptiler; meselâ: Süveyş kanalından Boğazlara geçecek olan gemilerden üçte bir miktarında resim alınması gibi 1.000.000 Sterling sağlıyabilirdi bu. Şu gerçeğin şiddetle altını çizmek istiyordu ki Loyd Corc, İstanbul ilk defa olmak üzere Müttefiklerin merhametine tamamiyle düçar bulunuyordu. 

Ermeni katliamı sırasındaki o eski tarihe karışmış günlerde İngilterenin müdahale etme arzusunda bulundu çok ayrı meseleydi. Gerçi İngiltere'nin o sıralardaki dışişleri bakanı Lord Salisbury, İstanbul'a bir İngiliz filosu göndermeyi düşünmüyor değildi. Ama, Boğazlar o zaman Türklerin kontrolü altında bulunuyordu. Bugün için ise Boğazlar artık kendilerinin kontrolü altındaydı. Aslında kendileri Türkiye'yi dize getirecek olan, ellerinde bulunan bu fırsatla yetinmeliydiler. 

M. Millerand söz alarak, her halükârda konseyin şu aşağıdaki noktalarda bir anlaşmaya vardığını söyledi: 


1) Türkiye'nin harp borçlarının garanti altına alınması. 

2)Türkiye'nin ödeyeceği tazminat, Türkiye'nin Müttefik Devletleri tarafından işgali sırasında husule gelmiş olan masrafların eklenmesi. 


Bundan sonra M. Millerand, konseyde bulunan üyelerin kendi ülkelerinin mali uzmanlarına yukarda sözü geçen borçların ödenmesini garanti altına alınması hususunda başvurmalarını ve bulunacak çözüm yollarının bir program halinde ileride konseye sunulmasını teklif etti. 

Kendisinin bu ara, yani ertesi gün, Fransaya dönmesi gerekiyordu; kendi yerine de yukarıda sözünü ettiği soruları Londra'da diğer Müttefik Devletleri uzmanlarıyla görüşecek olan M. Bertholet'yi bırakıyordu. Bundan başka, M. Millerand Londra'ya tekrar ayın 23 ünde döneceğini umuyordu. 

M. Bertholet de M. Millerand'ın yokluğu sırasında Londra'-da Müttefik Devletlerinin mali uzmanlarıyla görüşerek M. Millerand dönünceye kadar bu konuda epey mesafe katedebileceğini 


umdugunu belirtti. 

Loyd Corc da konseyin artik tatile girebilecegini ve bir dahaki pazartesi günü yeniden toplanabilecegini öne sürdü ki bu tarihe kadar kendisi İngiliz Hükümeti adına İzmir meselesi üstüne kesin teklifler getirebilecekti. 

Daha sonra da Loyd Corc, M. Venizelos'un Londra'da bulunduğunu söyliyerek, kendisinin bir dahaki pazartesi günü konseyin yapacağı toplantıya davet edilip edilmemesi hususunu konseyden talep etti. 

Sinyor Nitti, M. Venizelos'un dâvet edilmesi fikrine katıldığını söyledi. 

M. Bertholet de konseyin çok önemli bir soruya daha değinmemiş olduğunu belirtti ki bu soru Rusya idi. 

(Konsey bir dahaki pazartesi günü saat 11'de yeniden toplanmak üzere saat 17.30 da tatile girdi.) 


C. Turkiye ile yapılacak barış antlaşması 


16 şubat tarihli toplantıya bu defa Yunan Başbakanı Venizelos da 
çağrılmıştı. Türkiye'nin ne şekilde taksim edilmesi, Anadolu'dan büyük parçaların Yunanistan'a bağlanması bu toplantıda istenmekte ve Venizelos dâvâsını savunmaktadır. 

Bu o toplantının başında İngilizler, gizli (toplantılarda konuşulanların basına aksetmesinden şikâyetçi oluyorlardı. 
Meselâ, Loyd Corc, Konseyin Padişahın İstanbul'da kalmasını kararlaştırmış olduğunu bizzat duymuştu öyle birinden. Bundan sonra müzakereler yeniden başladı. Loyd Corc konsey adına M. 
Venizelos'a hoşgeldin diyerek kendisinin o sabah ancak konseyin toplantısına yetişmek için gelebildiğini belirtti. Bundan sonra Loyd Corc, konseyin Trakya, İstanbul ve İzmir meselelerini müzakereye geçmesini teklif etti. İstanbul meselesi önceden müzakere edildiği gereğince şu hususlara bağlanmıştı: Türklerin İstanbul'da kalmalarına müsaade edilecek, Müttefik Devletler de Boğazların kontrolünü ellerinde bulunduracaklardı. Böyle bir kontrolün askeri bir garnizonunun kuruluşu yoluyla mı yapılacağı ve bu kontrolün salimen yapılabilmesi için ne kadarlık bir arazinin işgal edileceği meselesi, bu konuların Müttefik Devletleri askeri uzmanlarıyla müzakere edilmesi için konsey tarafından Mareşal Foş'a devredilmişti. Trakya meselesine gelince, asıl soru Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırın tesbitiydi. Çatalca hattı mı olacaktı bu? Enos-Midia hattı mı? 
Yoksa başka bir hat mı? İzmir meselesinde ise Padişahın oradaki lafzı O hükümranlığı kabul edilmişti. Asıl hâkimiyet ise Yunanlıların ellerinde bulunacaktı. Loyd Corc, yukarıdaki konularda konseye Yunan görüşü hakkında mütalaada 


bulunması için çağırmış bulunuyordu M. Venizelos'u. 


1)Trakya Meselesi 

M. Venizelos, Trakya konusunda şunları söyledi: Eğer konsey Türklerin İstanbul'da kalmasına karar vermişse, o zaman Türklerin Avrupa'daki sınırları mümkün olduğu kadar kısıtlandırılmalıydı. Aslında da İstanbul'un hemen kuzey bölgelerine çıkar çıkmaz çoğunluğu Yunan olan bir ahaliyle karşılaşılırdı. Bundan önceki konferanslarda Enos-Midia hattından sık sık söz edilmişti. Balkanlarla Türkiye arasında konacak sınır için verilmiş en geniş bir tavizdi bu zaten. Teklif edilen bu sınır hattının ise herhangi bir coğrafi hatla uzaktan yakından bir alâkası yoktu. Ne ahalisinin nüfusu 260.000 kadardı ki, bunun 80.000'i Müslüman, stratejik, ne ekonomik, ne de etnolojik bakımdan şayanı tavsiye değildi. Çatalca ile Enos-Midia hattı arasında kalan bölge 18.000'i Ermeni, 3.000'i Bulgar, 145.000'i ise Rumdu. Enos-Midia hattı sonu gelmiyecek gümrük problemlerine yol açacak bir ileri bölgeydi. Gelibolu'ya gelince harpten önce oradaki nüfusun çoğunluğu Rumdu. Bu ahali harp çıkınca Yarımadayı terketmişti ama şimdi yeniden dönüyordu geriye, öte yandan, M. Venizelos'un Gelibolu'nun İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından işgal altında tutulmasına karşı hiçbir itirazı yoktu. Yalnız kendi düşüncesine göre Çanakkale Boğazı'nın bir yanı Müttefik Devletler tarafından tutulmalı, diğer yanı ise Yunanlıların elinde bulunmalıydı. İstatistiklere pek güvenilemezdi zaten; hele Orta Doğu'dakilere hiç. Ama bunun yanı sıra Yunan Hükümeti İstanbul'daki İşgal Kuvvetlerine bağlı bir Yunan garnizonundan 1894 yılında hazırlanmış resmi Türk belgeleri ele geçirmişti bu konuda. Yunan Hükümeti tarafından hazırlanmış bir istatistik cetveliyle bu belgelerin karşılaştırılması sonucunda Yunan belgelerinin genellikle ötekinden çok daha doğru olduğu meydana çıkmıştı. Gelibolu söz konusuysa eğer, oradaki nüfusun 64.000'i Rum, 26.000'i ise Türktü. 

Bu arada M. Venizelos, Dedeağaç konusunda Bulgarlara tanınacak garantiler üstünde durmak istediğini belirtti. 
Kendisinin öne sürdüğüne göre, Bulgaristan'a denize açılmak 


imkanini verecek sekilde, tren hattini takip etmek tizere Bulgar hududuna kadar giden tren hattını kontrol etmek üzere biri Yunan, biri Bulgar, üçüncüsü de Milletler Birliğinin tayin edeceği bir kimse tarafından bir komisyon kurulmalıydı. 

Söz alan Lord Curzon, İzmir meselesini müzakere ettikten sonra azınlıkların haklarının korunmasına geçilebileceğini söyledi. 
Bundan sonra da Lord Curzon, M. Venizelos'a yerli bir Türk idaresinin kurulması babında Edirnede buna muvazi aranjmanların yapılıp yapılamıyacağını sormak istediğini belirtti. 
Konseye göre önemliydi bu, çünkü Edirne kutsal bir şehirdi, Müslümanlarsa mukaddes sayılan birçok camileri ve yerleri ihtiva ediyordu. 

Bunun üzerine M. Venizelos, İzmir meselesi görüşülmeden önce konseyin endişelerini gidermek üzere Edirne'deki Müslümanların hislerine saygı gösterileceği hususunda konseye vaadda bulunabileceğini söyledi, istatistiklerin gösterdiğine göre Edirne'de 30.000 Türk, 28.000 de Rum vardı. Kendisi bu konuda ufak bir komisyonun kurularak bu konuyu tetkik edip konseyin tasvibini görecek bir formül bulmasını teklif ediyordu. 

Loyd Corc bunun üzerine, M. Venizelos'a bu istatistiklerin nereye dayandığını sordu. 

M. Venizelos da bu rakamların Yunan Hanedanı tarafından elde edilişine dayandığını ve kesin rakamların tayin edilebilmesi için birçok zorluklara da katlanıldıktan sonra bunların verildiğini söyledi. Bizzat kendisi, Hanedandan bu rakamları, bir propaganda aracı olarak değil, sırf o bölgelerde ilerde uygulanacak İdari sistem bakımından istemişti. Trakya'da, antlaşmada da bulunduğu gibi Bulgar sınırının güneyindeki kesim için, Yunan istatistiklerine göre bu bölgedeki Rum ahalinin nüfusu 50.000 kişilik bir çoğunluğu gösterirken Türk istatistiklerine göre bu rakam 40.000'di. Çok büyük bir fark değildi bu; istatistiklerin aynı yıllarda yapılmadığına verilmeliydi. 1894 Türk istatistikleri Türk — Yunan savaşından önce yapılmıştı. Savaş sonrası bu istatistikler haliyle şüpheye açıktı. 


2)Izmir Meselesi 
Bundan sonra Loyd Corc, İzmir'in Yunanlılar tarafından elde tutulması bakımından M. Venizelos'un açıklamada bulunmasını talep etti. 
Bunun üzerine M. Venizelos görüşlerini açıklamadan ve Konsey Başkanı tarafından talep edilen konular üzerinde mütalaada bulunmadan önce Yunanistan'ın talep ettiği topraklardaki etnocoğrafik duruma dikkati çekmek istediğini belirtti. Kendi düşüncesine göre konsey bu konuyu henüz nazarı itibara almamıştı. Hâlihazırda Küçük Asya'da Yunanlılar tarafından işgal edilen bölgelerin durumu şuydu: İzmir vilâyetinin bütün sancakları. Saruhan ve Aydın Sancaklarının bir kısmı, bir de Ayvalık kazası. Bu bölgelerde yaşayanların 590.000'i Rum, 350.000'i Türk, 90.000'i de Ermeni idi. Yahudiler, Avrupalılar ve daha bir kısım Türk olmayan ırklar da mevcuttu ayrıca. Bu demekti ki, 1.030.000'lik bir nüfusun sadece üçte biri Müslümandı. Bu rakamlar da açıkça; bu ana topraklarda bir Rum çoğunluğunun zaten bulunduğunu göstermekteydi. Yok, eğer, buna ilâve edilmek üzere, gerek tarihi, gerekse coğrafi ve ekonomik bakımdan Küçük Asya'ya bağlı bulunan Samos, Midilli vs. gibi adalardaki nüfus nazarı itibara alınacaksa, bu da şunu gösterecekti ki, bu bölgede yaşayanların 1.000.000'unun Rum olmasına karşılık Türkler sadece 380.000 idiler. 
Bu şekilde, söz konusu olan bölgelerdeki etnografik durumu izah ettiğini söyleyen M. Venizelos, bundan sonra, kendisinin de tasviple karşıladığı, konsey tarafından yapılan mütalâalara geçeceğini belirtti. 
Şunu kabul ediyordu ki M. Venizelos, siyasette bulunan çözüm yolları sık sık tavizleri de ihtiva etmekteydi. Yalnız, Padişaha İzmir bölgesinde lafzi de olsa bir hükümranlığın tanınması, bu bölgede bulunan Yunanlılar için müteessif durumlar yaratabileceği gibi genel menfaatları da zedelemiş olmıyacak mıydı? Böyle lafzi bir hükümranlığın devamlı bir şekilde problemler hâsıl ettiğine 1898 den bu yana Girit tarihine bakarak iyi bir fikir edinebilmek kabildi. Meselâ ahali kendi 


temsilcilerinin Atina'da ikamet etmesi hususunda ısrar edecek, bu da gayet tabii hükümranlık haklarına dokunduğu için Türkler tarafından reddedilecekti ki böyle bir durumun hâsıl olacağından emindi M. Venizelos. Kendi düşüncesine göre, eğer yapılan tekliflerden edinilecek avantaj ve dezavantaj nazarı dikkate alınırsa ikinci durumun birincisine ağır bastığı kolaylıkla görülecekti. 

Sözü edilen bölgelerin kesinlikle Yunanlılara bırakılması fikrinde değildi M. Venizelos. Meselâ, Yunanlılar tarafından hâlihazırda işgal altında tutulan Aydın terkedilebilir, buna karşılık Edremit ve Ayvalık kazaları kendi işgal sahalarına dâhil edilebilirdi, özellikle Edremit kazasının kendilerine devri, sadece coğrafik ve stratejik sebeplerden dolayı değil, fakat bilhassa ekonomik sebepler bakımından kendileri için bir büyük önem taşıyordu. 
Bunun üzerine Loyd Corc, İzmir'in dışında kalan bölgelerdeki nüfus hakkında malümat talep etti. 

M. Venizelos da şu aşağıdaki rakamları verme imkânına sahip olduğunu söyledi: 


m 
Ödemiş kazası 7.000 


Bergama kazası | 22.000 | 25.000 


Bu istatistiklerden görüleceği üzere on iki kazadan sadece üçünde bir Türk çoğunluğu vardı, ötekilerde ise çoğunluk Rumdu. Bundan başka, M. Venizelos şunu da belirtmek istiyordu ki, Edremit kazası kendileri için sadece stratejik ve coğrafi bakımdan değil fakat Midilli adasında ikamet etmekte olan halkın çoğunun Edremit'te arazileri olmaları bakımından bir önem arz ediyordu. Bunun tabii sonucu olarak da bu iki bölgedeki hukuki durum ikiye ayrılmamalıydı. Yunanlılar tarafından talep edildiği üzere sözü geçen bölgelerde yapılacak olan iki ana değişikliğin yanı sıra hiç şüphe yok ki bazı yapılması gereken ufak değişiklikler de olacaktı. Bunun için de konsey tarafından tayin edilecek bir komisyonun kurulması gereği vardı ve bu komisyon, mart ayında konseye Yunanistan İşleri Komisyonu tarafından sunulan raporun muhtevasına bağlı bir şekilde işlerini yürütecekti. 

Sözlerini bitirirken M. Venizelos şunu da önemle belirtmek istiyordu ki. Padişaha tanınacak olan lafzi hükümranlık Türkleri tatmin etmiyeceği gibi, ilerde de birçok meselelere yol açabilecekti. Bundan başka, kendi fikrine göre, komisyonun Türk taleplerine eğilmesi, kendilerine daha da fazla imtiyaz tanınması konusunda Türklere cesaret Oo verebilecekti. o Türklerin düşüncelerinin böyle olduğunu biliyordu çünkü kendisi. 

Bunun üzerine Loyd Corc, Edremit kazasında Türklerin Yunanlara nazaran ikiye bir çoğunluk teşkil ettiklerini işaret etti. 
Venizelos onayladı bunu. Ama su da vardı ki, gerek Edremit, gerekse Ayvalık kazaları Bursa vilâyetine bağlıydılar. Eğer bu iki kazadaki nüfus oranı nazarı itibara alınacak olursa, kendisinin de önceden belirttiği gibi, görülecekti ki çoğunluk Rumlardaydı; kaldı ki, Edremit kazası çoğunlukla Midilli'de ikamet eden ahaliye aitti. Ama Türklerin de tatmin edilmesi konusu nazarı itibara alınırsa, kendileri tarafından boşaltılacağı öne sürülen Aydın kazası Edremit'ten çok daha fazla bir önem taşıyordu ki, 


buranın nüfusu da Edremit'e nazaran çok daha yoğundu. Ayrıca, Aydın kazası Küçük Asya'nın en verimli alanlarından biriydi. 
Bunun üzerine Loyd Corc, M. Venizelos'a iki soru sormak istediğini söyledi. Birincisi, bu bölgenin korunması için kurulacak olan bir garnizonun mahiyeti ne olacaktı? İkincisi M, Venizelos, İzmir'in açık şehir haline getirilmek suretiyle Türklerin de bu limandan aynı şekilde yararlanması hususunda hemfikir miydi? 

M. Venizelos'un verdiği cevaba göre, kendisine sorulan ilk soruya kesin bir cevap vermesi imkânsızdı. Genel olarak mütalaa edildiği takdirde, sözü geçen bölgelerde bulundurulacak olan garnizondaki asker sayısının miktarı, diğer Rum bölgelerindeki nüfusa oranla bu bölgelerde bulundurulan asker sayısıyla bir yakınlığı olacaktı. Yalnız şu da akılda tutulmalıydı ki, sözü geçen bölge öncelikle Rumiar tarafından meskündu. Bu bölgeye bağlı adalar göz önüne alındığı takdirde ise, genel rakam buralardaki nüfusun 1.000.000'unun Rum olduğuydu. Bu bakımdan, mecburi bir durum hâsıl olduğunda 100.000 askerin çıkarılması imkân dâhilinde olabilecekti. 

Bundan sonra Loyd Corc, M. Venizelostan kendisinin bu bölgelere milliyetçi Türk kuvvetleri tarafından yapılacak hücumlar karşısında bir endişesi olup olmadığını sordu; bu bölgeler süreli Olarak Yunanlılara mı devredilmeliydi bu takdirde? 

M. Venizelos da şimdiye kadarki sekiz ay içinde böylesine hücumlara karşı koyabildiklerini söyliyerek cevaplandırdı Loyd Corc'un sorusunu. Bunun yanı sıra, sulh antlaşmasının akd edilmesinden sonra böylesine hücumların da kesileceğine inandığını sözlerine ekledi. Ayrıca, en kötü ihtimal düşünülse bile, Barış Antlaşmasının akd edilmesinden sonra Türk Devletini teşkil edecek saha ile Yunan Devletinin bu antlaşmadan sonra elde edecekleriyle birlikte teşkil edeceği saha içindeki nüfus arasında büyük bir fark bulunmayacaktı ki, bu rakam 9.000.000'a karşı 7.500.000 du. Öte yandan, hâlihazırdaki Türk topraklarında yaşayan yabancıların sayısı göz önünde bulundurulursa, 2.500.000 tutan bu rakam önceki rakamdan çıkartıldığı takdirde 


Türkiye'nin gerçek nüfusu 6.500.000'e inecekti. 

İzmir'in açık liman haline getirilmesine gelince, M. Venizelos bu teklifi, bunun Yunanlılara da kesin bir yarar sağlanması bakımından bütünlükle kabul ediliyordu. Hatta kendisi daha da ileri giderek şunu da teklif ediyordu ki, İzmir'e Milletler Birliği tarafından bir temsilci bile tâyin edilebilirdi. Böylelikle de açık şehir bütünlükle Milletler Birliği'nin eline bırakılmış olacaktı. 
Loyd Corc da meselenin coğrafi hususlarının görüşülmesini, konsey tarafından tayin edilecek küçük bir komisyona havale edilmesini öne sürdü. Konseyin tespit edilecek hudutlar konusunda kesin bilgilere sahip olması imkânsızdı çünkü. 
Böylelikle, Müttefik Devletlerden her birini temsil edecek olan birer kişiden kurulu bir komisyonun tayininden sonra, M. 
Venizelos böyle bir komisyona teferruatlı bilgiyi verebilirdi. 
Bundan sonra Loyd Corc, bu komisyona katılacak kimselerin adlarının o gün öğleden sonraya kadar verilmesini talep etti. 
Konferansın sonu olarak da M, Venizelosa yaptığı açıklamalardan dolayı konsey adına teşekkürlerini bildirdi. 
(Alınan karara göre, Konferansa katılan Müttefik Devletlerden her biri, sözü geçen bölgelerdeki hudutlar bakımından arz eden meselelere bir çözüm yolu getirmesi için, birer küçük komisyon kuracaklar, bunu takiben de M. Venizelos açıklamalarda bulunmak üzere bu komisyona davet edilecekti.) 


3) Türkiye'nin mali kontrol altına alınması 


durumu 
Bundan sonra söz alan M. Cambon, Müttefiklerin yaptıkları son konferansta kendisinin, Türkiye'nin bütünlükle bir kontrol altına alınması bakımından mali kontrolün sınırlarının genişletilmesi gerektiği hususunda çeşitli teklifler getirdiğini belirtti. 
Gerçekten de kendisinin getirdiği teklif, Türkiye'nin bütün idaresinin kontrol altında bulunmasına çalışılacak, tam selâhiyetli bir mali komisyonun kurulmasıydı. Kendisi o gün yapılan toplantıyı, Konsey Başkanının kendi öne sürmüş olduğu tedbirleri kabul etmediği intibaina kapılarak, Sinyor Nitti'nin de 


Loyd Corc tarafından belirtilen görüşlere tercüman olması karşısında terketmek zorunda kalmıştı. Bu o şartlar muvacehesinde kendisi, şimdi Konsey Başkanlığında bulunan, kendilerine önceden sunulmuş bir muhtıra hazırlamıştı. Bunun şimdi için nazarı itibara alınmasını talep ediyordu M. Cambon. 
Bunun üzerine Loyd Corc, M. Cambon'un tekliflerini ihtiva eden böyle bir muhtıranın bir kopyesini aldığını ve bunun hâlihazırda incelenmek üzere olduğunu belirtti. Bu meselenin müzakeresine ertesi gün geçilmesinin de uygun düşeceği sözlerini ekledi. 
Bundan sonra da Loyd Corc, o gün öğleden sonra yapılacak olan toplantıda aşağıdaki meselelerin müzakere konusu olmasını teklif etti: 


1) Başkan Wilson'a verilecek cevap. 
2)Ermenistan ve Kilikya. 


Bunlara ilâveten daha önce yapılacak bir toplantıyla da Suriye, Mezopotamya ve Kilikya'da uygulanacak olan mandalığın mahiyetinin tesbit edilmesi gerekiyordu. 


D. Ermenistan meselesi 


16 şubat tarihli toplantıda da, aynı politikacılar bu defa 
Türkiye'nin doğu illerinin taksimi ile meşgul olmuşlardı. 

Bu toplantıya ait İngiliz sekreteryasının tuttuğu zabıtlar da şunlardır: 


Lord Curzon, Ermenistan meselesinin siyasi ve coğrafik bir 


mahiyet arz ettiğini belirterek söze başladı. Meselenin coğrafi yani, hudutların tayini bakımındandı ki, bu mesele ancak bu konuda çalışacak bir komisyon tarafından çözümlenebilirdi. 
Meselenin siyasi yönüne gelince, bu, Müttefikleri uğrunda savaştıkları amaçlar ve bağımsız bir Ermenistan'ın kurulmasıydı. 
Bu amaçlara ulaşılması bakımından Müttefiklerin yeterince gayret göstermeleri gerekiyordu. Bundan ötürü, Lord Curzon nazarı dikkatlerin kurulacak olan Bağımsız Ermenistan'ın hudutlarının tayinine çevrilmesini istiyordu. Bu hudutların tâyini ise iki ayrı mesele arz ediyordu. Birincisi, Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan ve içine altı Türk vilâyetini alacak olan bir Büyük Ermenistan Devletinin kurulması. İkincisi, daha küçük alana yayılan bir Ermenistan. 

Ermeni Devletinin ilk temelleri zaten eski Rus Ermenistanı zamanında atılmıştı çoktan, merkezi de Erivan'dı. Paris'te yapılan 


konferansta böyle bir de facto > bir devletin bağımısızlığı tanınmıştı zaten. Geriye kalan mesele, buna ne gibi ilâvelerde bulunacağı idi. İngiliz Hükümeti, Milletler Birliğinin nezareti altında bulunacak bağımsız bir Ermenistan'ın kurulmasından yanaydı. Bir zamanlarsa, Amerika Birleşik Devletlerinin Ermenistan'ı mandalığı altına alması düşünülüyordu, Bu ise şimdi pek mümkün görünmüyordu; gerçi Amerika Birleşik Devletleri yeni kurulacak olan Ermenistan Devletini maddi bakımdan desteklemekten sakınmazdı. Kendi düşüncesine göre, konsey herhalde, herhangi bir tarafsız devletin böyle bir mandalığı üstüne alma konusunda bir teklifte bulunmayı düşünmüyordu. Zaten Lord Curzon da böyle bir şeyi sadece ihtimal olarak belirtmişti. Aslında kendi görüşüne göre bu meseleye bulunabilecek en iyi hal çaresi Ermenistan'ın Milletler Birliğinin nezareti altına alınmasıydı. 

Öte yandan, Ermenistan Devletinin sınırları içine dâhil edilecek olan topraklar konusunda değişik fikirler bulunuyordu. Büyük bir Ermenistan'ın kurulmasını isteyenler, herhalde bu devletin sınırları içine Erzurum vilâyetini ve Karadeniz'de bulunan Trabzon'u katacaklardı. 


Oysa, İngiliz askeri makamları, Türkler göz dikecegi icin Ermenistan'ın başına dert açacak olan Erzurum kalesinin sözü geçen sınırlar içine dâhil edilmesine itirazda bulunuyorlardı. Öte yandan, eğer Erzurum kalesi Ermenistan hudutları dışında bırakılacak olduğu takdirde, orada bulunan istihkâmların yıkılması için tedbirlerin alınması gerekiyordu. Bundan başka, bir diğer öne sürülen fikir de Ermenistan'a, Karadeniz'e çıkma imkânını verecek bir yolun açılma siydi. 

Kurulacak olan yeni Ermenistan Devletinin doğusunda ya Kafkasya'ya düşen kısmında Gürcistan ile Azerbaycan arasında bir sınır hattının çekilmesi gerekiyordu. Memnuniyet vericidir ki bu ülkeler arasındaki bağlar dostane idi ve çekilecek olan sınır hattı, Lord Curzon'un fikrine göre, bir komisyon tarafından yerinde tesbit edilebilirdi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin dostane olmasına rağmen bu iki devlet arasındaki sınırların bazı bölgeleri, özellikle Zanzegur ile Karabağ bu iki devlet için bir tartışma konusu halindeydi ki bunun bir çözüme vardırılması oldukça güçtü. 

Müttefik Devletleri kurulacak olan Ermenistan devletinin sınırları hususundan bir karara varır varmaz, bu devletin bağımsızlığı konusunda tedbirlerin alınması gerekiyordu. 
Alınacak olan askeri tedbirler bakımından orada bulundurulacak asker sayısı bakımından hâlihazırda kesin bir rakam vermek imkânsızdı ama bu rakamın 10.000 civarında olacağı öncelikle belirtilmişti. Lord Curzon'un tahminine göre böyle bir askeri kuvvetin orada bulundurulabilmesi konusunda Amerika Birleşik devletleri mali ya da sair yardımlarda bulunabilirdi. 

Bu meselede nazarı itibara alınacak son nokta da Ermenistan'ın denize uzanmasıydı. Lord Curzon'un düşüncesine göre, aklına ilk gelen yer olan ve şimdi Fransızlar tarafından işgal altında bulundurulan Kilis Ermenistan hudutları içine alınamazdı, öte yandan, Ermenistan'ın bir deniz kıyısı olması zarureti var mıydı acaba? 

Bu meselelere bağlı olarak iki teklif öne sürülmüştü. Bunlardan birincisi, Karadenizin Güneydoğusunda bulunan Lazistan'ın Ermenistan'a verilmesiydi. Ama maalesef bu bölgede yaşayan 


insanlar Ermeni değillerdi. Bu ülkenin halkının Gürcülerle bir bağlantısı vardı: din olarak Müslümandılar. Bu teklif demek ki ancak ticari bir dayanak noktası bakımından dikkate alınabilirdi. 
İkinci teklif ise, Müttefik Devletlerinin Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan için denize açılan bir çıkış noktası olmak üzere, Milletler Birliği'nin nezareti altında bulunması şartıyla Batum un açık liman haline getirilmesiydi. Batum zaten kendisini çevreleyen ülkelerin gözlerim diktikleri bir yerdi. Berlin antlaşmasına göre de Batum'un açık liman hâline getirilmesi gerekiyordu. Oysa Rusya tarafından hemen işgal edilmişti burası. 
Bundan önce Batum Türklere aitti ve Türklerin elinde bulunuyordu; hâlihazırda ise İngiliz birliklerinin işgali altında bulunmaktaydı ki İngiliz birlikleri Durasım zaten boşaltmak üzereydiler. Bu bakımdan Batum'un kaderi tehlikedeydi. Öte yandan, Batum, kendim çevreleyen ülkelerden hiç birine de verilemezdi; bu yüzden Milletler Birliği'nin gümrüğü altında Batum'un açık liman hâline getirilmesini benimsiyordu Lord Curzon. Ayrıca, bu konuda birçok şey Lazistan ite Trabzon un Ermenistan'a bırakılmasına dayanıyordu. 

Ermenistan'da kurulacak olan hükümetin mahiyetine gelince, bu konuda tıpkı Türkiye için yapıldığı gibi davranılarak, Ermeni olmıyan azınlıkların korunması gereği vardı. Lord Curzon, özellikle Ermenistan'ın güney hudutlarına temas etmekten kaçındığını, çünkü hâlihazırda Fransızlar tarafından işgal edilmiş bulunan Kilikya'nın bir mesele halinde ortaya çıkmasından çekindiğini sözlerine ekledi. Eğer Fransa Kilikya'yı mandası altına alacak olursa, o bölgede bulunan Ermenilerin özellikle korunması gerekiyordu. Bu yüzden, Kilis, kritik ve tehlikeli bir durum arz ediyordu. Fransızlar bu bölgede Türk hücumlarım önlemişler ama bu hareket sırasında özellikle Maraş civarında birçok Ermeni katledilmişti. Demek, Ermeni meselesi, şimdi kendinin değinmek istemediği Kilikya meselesine bağlı olarak ortaya çıkıyordu. 

M. Bertholet söz alarak, ilk önce, Lord Curzon'un da bildiği gibi, ana mesele üstünde İngiltere ile Fransa'nın arasında bütünlükle bir anlaşmanın bulunduğunu belirtmek istediğim söyledi. Bu 


demekti ki, yeni kurulacak olan Ermenistan devletinin çekirdeği olmak üzere Rus de facto devletinin ele alınması, buna da Türk Ermenistanı'ndan bazı toprakların ilâve edilmesi hususunda hemfikir bulunuyorlardı. 

Sözü geçen bu ikinci ülkeden verilecek olan topraklar hiç şüphe yok ki bazı zorlukları ortaya çıkaracaktı. Büyük Ermenistan'a dâhil edilecek olan bölgeler Van gölüne kadar uzanıyordu önceleri. Oysa, şimdi bu bölgelerde Ermeniler oturmuyordu artık; hepsi ya katledilmiş ya da sürülmüştü. Bu yüzden bu mesele birçok zorlukları ihtiva ediyordu. İlkin Ermenilerin elinde bulunan bu toprakların ya baştan Ermenileştirilmesi istendiği takdirde, birçok dağınık yerlere yerleşmiş bulunan Ermenilerin yeniden bu topraklara dönmeleri için kendilerine çağrıda bulunabilirlerdi. Ermenilerin üçte birinin ya da üçte ikisinin hâlihazırda İran'da Amerika'da ya da her hangi bir yerde bulundukları göz önüne alınırsa, bunların geriye dönmeleriyle, Türk Ermenistanı'nı yeniden bu 300.000 ya da 500.o00'lik bir nüfusla Ermenileştirebilmek mümkün olabilecekti. Öte yandan M. Bertholet, her hâlükârda böyle bir tecrübeye girişilmesinin gerekli olduğunu ve önceki olaylardan mutazarrır bulunan Ermenilerin yaralarının sarılması için ellerinden gelebilecek her türlü imkânın kullanılmasını sözlerine ekledi. 

Ermenistan'ın hudutları meselesine gelince, kendisi, Erzurum vilâyetinin büyük bir kısmının Ermenistan'a verilmesine katılıyordu; ama Erzurum şehrinin kendisi bunun dışında tutulmalıydı, çünkü burada yaşayan Ermenilerin sayısı çok azdı. 
M. Bertholet'nin şahsi görüşüne göre, kendisi, daima İngiliz Hükümetinin Erzurum'u Ermenistan'ın bir parçası olarak görmeyi arzuladığı intibaını taşımıştı. Ama şimdi, Lord Curzon'un açıkladığı görüşlere katılıyordu. 

Söze karışan Lord Curzon, verdiği görüşlerin yalnızca İngiliz askeri makamlarının olduğunu, İngiliz Hükümetinin olmadığını belirtti. 

Sözlerine devam eden M. Bertholet, denize çıkış yolları bulma meselesine gelince, zaten Ermenilerin Kilikya yoluyla deniz kıyısına açılma fikrinden çoktan vazgeçtiklerini söyledi. 


İstemiyorlardı bunu. Öte yandan, Trabzon vasıtasıyla denize bir çıkış yolu elde etmeyi zorluyorlardı Ermeniler. M. Bertholet kendisine bu konuda müracaat eden Ermeni delegesine böyle bir şeyin kabul edilemiyeceğini, çünkü Trabzon'un Ermeni değil, bütünlükle Türk olduğunu söylemişti. Bundan başka, Trabzon'dan liman olarak yararlanılması halinde, bu çetin dağlık bölgeye demiryolu kurulması gereği vardı. Ermenistan'ın durumu göz önüne alınırsa, üç demiryolu hattı kurulabilirdi: 


1) Kars'tan Batum'a kadar bir demiryolunun döşenmesi ki; bu arada, M. Bertholet, Batum'un açık liman haline getirilmesi hususunda Lord Curzon'un yaptığı teklifle hemfikirdi. 

2)İskenderun'a bir demiryolunun döşenmesi. 

3)İstanbul kanalıyla denize çıkılması ki, bu Erzurum'dan Ankara'ya kadar bir demiryolu hattının döşenmesini gerektiriyordu. 


Bu en son güzergâh, M. Bertholet'nin kendi şahsi fikrine göre Ermenistan için en akla yatkın ve tatminkâr olanıydı; ayrıca, Erzurum'dan Ankara'ya bir demiryolu hattının döşenmesi hiç bir mesele teşkil etmiyordu. 

Ermenistan bölgesinin savunma meselesine gelince, Fransız askeri uzmanlarının mütalaalarına göre, 10.000 kişilik bir birlik herhalde çok az olacaktı. Kendi düşüncelerine göre, 20.000 kişilik bir askeri birliğe ihtiyaç vardı. Özellikle harp sonrası durumu göz önünde tutulursa. Gene de bu mesele kesin ve dakik rakamların verilebilmesi için askeri uzmanlar tarafından yakından incelenmesi gereken bir meseleydi. 

Lazistan'a gelince, M. Bertholet. Lord Curzon'un ileriye sürmüş bulunduğu fikirlerle hemfikirdi. Öte yandan Lazistan sadece Müslümanlar tarafından meskün değildi. Bu bölge aynı zamanda Gürcüler tarafından da talep edilen bir yerdi ki bu Batum'un da talep edilmesi demekti. Hatırlarda bulunacağı üzere, Gürcistan de facto Hükümetinin Büyük Devletlere sunduğu ültimatomda, 


kendilerine Lazistan ve Batum limanı verilmediği takdirde, bu bölgelerde Bolşevizm tehlikesinin baş gösterebileceğine değinilmişti. Demek bütün mesele dikkatle ele alınarak incelenmeliydi. Batum'un Gürcistan'a verilmemesi konusunda M. 
Bertholet diğerleriyle hemfikirdi; ama öte yandan, kendi fikrine göre, Lazistan meselesinin üstüne daha çok eğilinmesi gerekiyordu. 

Bundan sonra M. Bertholet, Trabzon civarını içme alacak olan Karadeniz bölgesindeki bir alanda bağımsız Pontus Devleti'nin kurulması konusunda Yunanistan'ın öne sürdüğü taleplere değinmek istediğini belirtti. 

Kendi kanaatine göre, böyle bir talep gülünçtü; çünkü bu havalideki Rum nüfusu ancak yüzde beş oranında bir rakama ulaşıyordu. Eğer burada muhtar bir devlet kurulacak olursa, orada yasayan bütün Rumiar baştan aşağı katledilirlerdi. 

Son olarak, Büyük Ermenistan'ın kurulması hakkında M. 
Bertholet'nin söyliyecekleri şunlardı. Kendi görüşüne göre, Türk Ermenistanı'nın iskânlaştırılışı sırasında çok yetersiz sayıda bir Ermeni nüfusuyla o karşılaşılacaktı. Öte yandan, Büyük Ermenistan'ın kurulması halinde ise, Ermeniler bu bölgedeki bütün nüfusun sadece dörtte birini teşkil edecekler, dörtte üçünü ise Türkler teşkil edecekti. Bu bakımdan, eğer halkın reyine müracaat edilirse, ne yazık ki, Ermenilerin verecekleri rey suya düşecekti. Bütün bu şartlar altında, Fransa Büyük Ermenistan'ın kuruluşunu sağlık veremezdi. Bundan başka, M. Bertholet şunu da belirtmeliydi ki, Ermenilerin kendileri de böyle bir şeyden yana değillerdi. Bu mesele de zaten sadece Başkan Wilson'un gayretleriyle ortaya konmak istenmişti ki, kendileri için önemli bir mesele teşkil etmiyordu bu. 

M. Bertholet'nin kanaatına göre, Kilikya'daki Türk hücumları hakkında İngiliz ve Fransız istihbarat servisinin verdiği malumata değinmenin bir gereği yoktu. Hâlihazırda, bu mesele büyük bir tehlike göstermiyordu. Fransız askeri makamlarının kanaatına göre de Mustafa Kemal sadece bir blöf yapıyordu. On kadar subayın öldürüldüğü doğruydu. Ama eğer, Türklerin İstanbul'dan çıkartılmasına, İzmir'de kalmalarına, Fransızların 


da bütün Kilikya'ya devamlı olarak hakim olmalarına karar verildiği takdirde, böyle bir şey Türklerin kafasını iyice kızdıracağı için, gerçekten önem teşkil eden tehlikelerin baş göstermesi kaçınılmaz olacaktı. 

M. Bertholet'nin kendi kanaatına göre, bütün mesele, Türkleri, buna benzer saldırılara devam ettikleri takdirde hürriyetlerinin kısıtlandırılması tehdidi ile bir hal yoluna girecekti. 

M. Bertholet, sözlerini bitirmeden önce şunu da belirtmek istiyordu ki, Fransız Hükümeti prensip olarak Kilikya'yı devamlı bir işgal altında tutmak isteğinde değildi. Sadece, daha önce kendilerinin teklif ettikleri gibi mali kontrole benzer bir kontrolü uygun görüyordu kendince. 

M. Bertholet'nin yaptığı açıklama üzerine söz alan Loyd Corc M. 
Bertholet'nin belirttiği hususların önemini takdir etmekle birlikte, Kilikya meselesi üstünde yapılacak müzakerelerin ertesi güne bırakılmasının şayanı tercih olduğunu söyledi. 

Bunun üzerine M. Cambon, M. Bertholet'nin yaptığı açıklamanın bir degerlendirmesine geçmeyi arzuladığını o belirterek, Fransızların Kilikya'dan çıkması meselesinin daha çok İtalyanların Anadolu toprakları üstünde güdecekleri tutuma bağlı olacağını açıkladı. 

Sinyor Nitti, bağımsız bir Ermenistan Devletinin kurulması gereği hususunda diğer konuşmacılarla tamamen hemfikir olduğunu söyledi. Bu devletin genişliği hususunda ise, Akdeniz'e kadar sınırları uzanmıyan bir alanın, Ermenisi olmıyan bir Ermenistan olması bakımından pek tavsiyeye lâyık bir durum yaratmıyacağını da ayrıca sözlerine ekledi Sinyor Nitti. Gerçekte ise, üstünde en fazla durulması gereken durum Erzurum, Trabzon ve Batum'la ilgili iskân konusuydu. 

Sinyor Nitti'nin görüşüne göre, Türkleri kızdırmamak için kendileri ellerinden gelen bütün gayreti göstermeliydiler. Öte yandan, Arabistan'ın Türk İmparatorluğu o sınırlarından çıkartılması konusuna öncelikle karar verilmiş bulunuyordu. 
Buna muvazi olarak, Yunanlıların da Trakya'da ve İzmir'de kalmalarına karar verilmişti. Bütün bunlardan dolayı, Türklerin kaderinin ne olacağını öğrenmek istiyordu Sinyor Nitti. Bu 


bakımdan, kurulacak olan yeni Ermenistan Devletinin kapsıyacağı alanın sınırları, Ermenilerin Oo kendilerini savunmalarını imkânsız bir hale getirmesi yanı sıra, Türkler için de birçok zorluklara sebebiyet verecek bir mahiyet gösterebilecekti. 

Sinyor Nitti'nin önceden belirttiği ana düşüncenin devamı olmak üzere, Erzurum'un Ermenilere bırakılmaması ve Türklere kalması gerekiyordu. Ermenilere Trabzon limanını kullanma hakkı tanınmalıydı bunun yerine. Batum ise milletlerarası bir liman haline getirilmeliydi. Sinyor Nitti'nin kanaatince Gürcistan'ın Batum üzerinde hak iddia etmesi tamamen yersizdi. Eğer bütün bu söylediklerini toparlaması gerekiyorsa Sinyor Nitti şunu belirtmeliydi ki, Ermenistan Devletinin sınırları fazla geniş olmamalıydı. Ermenistan'ın kendi topraklarını savunabilecek bir durumda olması yeterliydi. 

Bunun üzerine, Loyd Corc, bağımsız bir Ermenistan Devletinin kurulması hususunda genel bir anlaşmaya varıldığını söyledi. 
Ancak, kurulacak olan yeni Ermenistan Devletinin sınırları konusunda, Erzurum'un bu sınırlar içine alınması ile Batum'un çıkarılması hususunda bazı şüphelerin olduğunu belirtti. 

Öte yandan, Trabzon'un Ermenistan Devleti sınırları içine alınmaması gerektiğine dair bir anlaşmaya varıldığına emin olduğunu söyledi Loyd Corc. Varılan bütün bu sonuçlar, konsey tarafından kabul edilecek genel bir teklif olarak göz önüne alınırsa, bütün meselenin bir komisyona devredilmesi gerekiyordu. Böylece, Loyd Corc'un bu konuda getirdiği teklif, Müttefik Devletlerin temsilcilerinin bütün bu meseleler üzerinde bir rapor hazırlıyacak olan uzmanları tayin etmesiydi. 

Konseyin yaptığı toplantıda varılan genel sonuçlar şunlardı: Bütün Müttefik Devletlerinin temsilcilerinin, kurulacak olan yeni bağımsız Ermenistan Devletinin sınırlarını tayini üzerinde çalışacak ve bu konuda konseye bir rapor verecek uzmanları tayin etmesi. 

Bu uzmanların tayini işleminin ertesi sabah saat 11.oo de adlarının verilebileceği şeklinde yürütülmesi. 

(Bundan sonra, konsey, 17 şubat saat 11.00 de toplanmak üzere 


tatile girdi.) 


E. Türkiye ile yapılacak barış antlaşması. Türk adli sisteminin yeniden düzenlenmesi meselesi. 


1)Adli Sistem Meselesi 
7 şubatta konferansa katılanlar yeniden doğu ve güney 
Anadolu'nun paylaşılması için uğraşıyorlardı. İlk söz alan Fransız Dışişleri Bakanı Cambon, Türkiye'de adli sistemin de kontrol altına alınmasından bahsederek sözlerine şöyle devam etti. 
M. Cambon, Türkiye'nin kontrol altına alınması bakımından mali komisyonun kendisine düşen mali görevlerin yanı sıra Türkiye'deki adli sistemi de kontrol altına alıp alamıyacağı hususunu düşündüğünü söyledi. Halihazırda Türkiye'de kapitülasyonlar yürürlükteydi. Ama ilerisi için Hıristiyan azınlıklarının haklarını her bakımdan garanti altına alınmasını temin edecek bir adli sisteme ihtiyaç vardı. Fransız Hükümeti Pariste bu meseleyi hukuk müşavirlerinin nazarı dikkatine sunmuştu. Bu müşavirlerin, meseleyi yakından ve en ince noktalarına kadar tetkik etmelerinin sonunda hazırlanan bir rapor da kendilerine tevdi edilmişti. 
Bunun üzerine Loyd Corc, bu raporun konsey üyelerine dağıtılmasını talep etti. Gene de kendisi Türkiye'nin içişlerine karışılması bakımından hiç bir sorumluluğu kendi üstüne almağa niyetli değildi. 
Lord Curzon ise başka yönden bu meseleye ışık tutmak istiyordu. 
Kendi düşüncesine göre, hâlihazırdaki kapitülasyonlar sistemi aslında bir ittifak hakkı sisteminden başka bir şey değildi. Bu 


bakimdan bu sistemin daha genel bir sekilde bir tekel sistemine çevrilmesi uygun düşecekti. Bundan önce M. Bertholet ile yaptıkları bir toplantıda uyuştukları fikre göre, aslında İstanbul'da bu meseleyi yerinde incelemesi için bir komisyon kurulmalıydı. 

Loyd Corc ise herhangi bir karara varmadan önce hazırlanmış bulunan raporun konsey üyelerine dağıtılmasını öne sürdü. 

M. Cambon konsey üyelerine bu raporun dağıtılması işini üstüne aldı. 

M. Cambon'un görüşüne göre, halledilmesi gereken ilk mesele, komisyonun bu raporları inceleyip bir karara varması için ne şekilde kurulması gerektiğiydi. Raporun bu komisyon tarafından mı hazırlanması gerektiği, yoksa bu komisyonun Paris, Londra ya da İstanbul'da mı bulunması üstüne bir karara varmaları gerekiyordu. M. Cambon'un şahsi fikrine göre, hazırlanacak raporun mahiyeti, Loyd Corc'un açıklamış bulunduğu görüşlere uyuyordu. Ayrıca, bu raporun Türkler tarafından da tatminkâr bulunacağı üstüne M. Cambon'un inancı vardı. Kapitülasyonlar kalktıktan sonra ortada bir boşluk yaratmaması için hemen bu kapitülasyonlardan sonra yürürlüğe girmesi gereken bir sistem hazırlanmalıydı. Eğer böyle bir tedbir alınmıyacak olursa, durum vahimleşebilirdi. 

Sinyor Nitti'ye göreyse, konseyin almış olduğu karar uyarınca hiç bekletilmeden Türkiye ile bir sulh antlaşmasının yapılabilmesi için, kesin sonuçlara varmak gerekiyordu. Her şeyden önce yapmaları gereken şey, Türkiye ile yapılacak olan barış antlaşmasının ana hatlarını çizmekti. Teferruat kısmı ilerde uzmanlar tarafından bir çözüme vardırılabilirdi. Böylelikle, Türkiye için ilerde tatbik edilecek plan adli sistem bundan önce çok dikkatli bir şekilde Paris'te tetkik edilmişti. Sinyor Nitti'ye göre, M. Cambon tarafından teklif edilen komisyon Londra'da bulunmalı ve konseyin acele bir şekilde alacağı kararları uygulamak için beklemeliydi. Bu konseyin hiç şüphesiz uygulamak zorunda kalacağı çok önemli bir mahiyeti olacaktı. 
Bundan böyle, Müttefik Devletleri, Türkiye hakkında ne düşünüyorlardı acaba? Müttefik Devletlerinin genel politikasına 


göre arzuladıkları durum küçük milletlere bagimsizliklarinin verilmesi, Türkiye'yi de bağımsız ama küçük bir devlet haline getirmekti. Mali kontrol meselesi bakımından da Müttefik Devletlerinin arzuları Türkiye'yi ayakta tutmaktı. Hukuki durum ve düzen bakımından ise, istenilen şey, Müslüman olmıyan azınlıkların haklarının korunmasıydı. Sinyor Nitti'nin teklifi, komisyonun alacağı kararlar o şekilde olmalıydı ki, Türklerin 


amour-propre'ları ? kırılmamalıydı. 

Bunun üzerine Lord Curzon, Sinyor Nittinin hâlihazırda ellerinde bulunan meseleyi her nasılsa yanlış anladığını söyledi. 
Çünkü bahis konusu olan meselenin, Türklerin din hukukuyla bir ilişiği yoktu; bu sadece Türkiye'deki Müslümanların kendi aralarında halledeceği bir husustu. O sabah M. Cambon'un ileri sürmüş olduğu mesele, yabancıların haklarının korunması bakımından sivil mahkemelerin hukuki durumuydu. 

Bundan öncesi, bu hukuki durum kapitülasyonların kontrolü altında bulunmaktaydı. Gayesi de Türk mahkemelerinin yetersizliği ve bozukluğu karşısında bir emniyet subabı vazifesini görmekti. Şimdi halletmek istedikleri mesele ise, Türk hükümranlığını Oo zedeleyici bir mahiyet (taşıyan bu kapitülasyonların sınırının ne şekilde Türklerin kendi menfaatlerine uygun olarak değiştirilip geliştirilebilmesiydi. 
Ayrıca, Lord Curzon'un konseye şunu da hatırlatması gerekiyordu ki, bu çeşitten bir kapitülasyonlar, yerli uzmanların yönetimi altındaki bir sistemle değiştirilinceye kadar Japonya'da bulunmaktaydı. Bu bakımdan kendisi, meselenin o kadar acil bir durum arz etmediği fikrindeydi; Sinyor Nitti'nin görüşlerine katılmıyordu yani, çünkü yerine yeni bir sistem konana kadar kapitülasyonlar işlemekte devam edebilirdi. Bu konuda kendilerine (o tavsiyelerde bulunulacak gerekli kimseler, Türkiye'de hâlihazırda yaşamakta olan İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlardı. İşte bu sebeplerden ötürüydü ki, mahalli bir malümata ihtiyaç vardı. 

Bunun üzerine Loyd Corc, konseyin pek tabii olarak bu raporun müzakerelerine geçmeden önce raporu incelemesi gerektiğini 


söyledi. Kendisi, raporun bir özetini yapmak için, konseyi ertesi ya da daha ertesi gün bir toplantıya çağıracaktı. 

Sinyor Nitti de Lord Curzon'un mülahazalarını bütünlükle tasvip ettiğini söyledi. Asıl mesele, Türkiye'de bulunan bütün ahaliye eşit hakların tanınması ve meseleye bu ruhla bakılmasıydı. 

M. Bertholet ise Japonya'nın kapitülasyonları kaldırdığı zaman, yapılacak başka bir şey olmadığı için bunu Avrupa'nın kabul ettiğini söyledi. Ama zorluklar vardı gene de. Bu zorluklar da özellikle Türkiye dâvâsında daha da vahimdi, çünkü Türklerin kafası Japonlar kadar çalışmıyordu. Öte yandan M. Bertholet, Lord Curzon'la bütünlükle hemfikir değildi; acil bir durum vardı çünkü ortada. Kendi görüşüne göre, Türklerle yapılacak barış antlaşması, kapitülasyonlardan sonra tatbik edilecek adli sistem üstüne maddeleri de kapsamalıydı. Ayrıca, kendisi, Loyd Corc'un öne sürdüğü gibi, bir komisyon kurulması ve onun tayini meselesi, hazırlanan raporun konsey tarafından tetkikinden sonrasına bırakılmalıydı. 


2) Kilikya Meselesi 


Sözlerine devamla M. Bertholet, Fransa'nın Kilikya hakkında görüşünü açıklamak istediğini belirtti. Kendilerinin de anladığı üzere, arzulanan şey, İstanbul ve Küçük Asya meselelerinde olduğu gibi Türk halkının arzuları nazarı itibara alınmalıydı; gene tıpkı aynı duruma muvazi olarak, Yunanlıların çoğunlukta oldukları yerlerde, Yunanlıların arzularının nazarı itibara alınması konusunda bir karara varmış oldukları gibi. Kendisi şimdilik yeniden kurulacak bir Türkiye ile Müttefikler arasında tesis edilecek normal bağlar üstüne konuşmak istemiyordu. 
Sadece Kilikya mese-leşi üstünde duracaktı o sabah. Burası için 


Fransız hükümeti dikkate değer derecede kendinden fedakârlık etmeyi göze almıştı ve şunu da hemen belirtmeliydi ki burasını ilhak konusunda gerek şimdi gerekse ilerisi için hiç bir şey düşünmüyorlardı. Bundan başka, Fransa, bu bölge üstünde Türkiye'nin sadece lafzi bir hükümranlığının değil, fakat gerçek bir hükümranlığının bulunmasından yanaydı. Ama, bu durum pek tabii, genel bir mali ve İdari kontrola bağlılığın mevcudiyeti bakımından arzulanan bir şeydi. Kaldı ki, bu kontrolün yanı sıra bu bölgede, yabancı makamlarla birlikte düzenin temini konusunda çalışacak yerli bir jandarmanın da kurulması mevzu bahisti. Öte yandan, Fransız Hükümeti, kendisine bazı şartları saklı tutacaktı. Bunlardan birincisi, kendileri tarafından teklif edilmiş bulunan liberal tutum, Türkiye'nin her bölgesi üstüne varılacak kararların mahiyetini de teşkil etmeliydi. Fransa'da zaten uygulanacak genel tutum üstüne bir karara varılmadan, sözünü ettiği fedakârlıklara girişemeyecekti. Fransa'nın öne sürdüğü ikinci şart ise, en son alınmış karar muvacehesinde, Türkiye ile yapılacak barış antlaşmasının hükümleri, gerek Fransa'nın Oo gerekse Türkiye'deki Fransız o şirketlerinin menfaatlerine halel getirmemeliydi. Müttefiklerin kazandığı zaferden sonra, Fransa'nın harp öncesi durumundan daha kötü bir duruma düşmesi akla yatkın değildi hiç. Bu bakımdan kendisinin üstünde duracağı ilk nokta, hâlihazırda Fransa'nın elinde bulunan imtiyazların korunmasıydı. İkinci nokta, harp tazminatlarının ödenmesi; üçüncü nokta da Almanların Türkiye deki emlâkları ve üzerlerine almış oldukları teşebbüsler tasfiye edilmeliydi. Kendi hükümetinin görüşüne göre, eğer demiryollarının idaresi Almanların elinden alınmıyacak olursa o zaman kendilerinin harp öncesi duruma dönmeleri için hiç bir sebep kalmıyordu. M. Bertholet, yukarda açıklamış bulunduğu hususların Fransa'nın konseye kendi adına sunmak istediği genel hükümler olduğunu söylemesinden sonra sözlerine devamla şimdi de çok daha acil kararlar bekliyen hususlara geçeceğini söyledi. 

Fransa'nın görüşüne göre, Türk Hükümeti, Milliyetçi kampanyaya ve hâlihazırda devam etmekte olan saldırılara bir 


son vermek mecburiyetinde kalmaga zorlanmalıydı. İkincisi, Müttefikler harp tazminatının ödenmesi ve Boğazlardan gümrük alınması konusunda garanti almalıydı. Üçüncüsü, kapitülasyonların yerine geçecek yeni bir adli sistemin konması konusunda kendileri ısrarda bulunmalıydılar. Kendi ülkesi, özellikle bu meseleye büyük bir önem veriyordu. Bu yüzden de aylar öncesi sırf bu konuyu tetkik etmesi için mesele bir komisyona havale edilmişti. Dördüncüsü, mahalli jandarma birlikleri yabancı komutanların yönetimi altında yeni baştan düzenlenmeliydi. Beşincisi, Fransa haritada mavi ile gösterilen yerler konusunda Kilikya'da kendisine tanınan imtiyazlardan vazgeçilmesi hususunda öncelik verilmesini talep ediyordu. Adli bir sistemin kurulması ve gerçekleşmesinden, daha doğrusu, kendilerine müzaharet gösterilen konularda garantinin verilmesinden sonra Fransız birliklerinin bu bölgeden çekilmesi söz konusu olabilirdi ancak. Sözlerini bitirirken M. Bertholet şunu belirtmek istiyordu ki, her hâlükârda, muzaffer devletler arasında, serbest kalan bölgelerin herhangi bir şekilde mutlak olarak paylaşılması konusu bir mesele teşkil etmemeliydi; aksi halde, böyle bir durum, harpten önce Büyük Devletlerin itibari durumlarına göre nazarı itibara alınmayı gerektirecekti. Bunun üzerine söz alan Loyd Corc, M. Bertholet'nin yapmış bulunduğu açıklamada, Fransa'nın Kilikya bölgesinde diğer Müttefik Devletleri yararına imtiyazlarından fedakârlıkta bulunabileceğini, ama buna karşılık da başka, bir şekilde bundan 


bir guid pro quo beklediğini belirttiğini söyledi. 

Buna karşılık olarak Loyd Corc da şunu söylemeliydi ki, İngiltere, Kilikya konusunda Fransa'nın herhangi bir fedakârlıkta bulunmasını talep etmediği gibi Fransa'nın kendi menfaatlerini gözetmesini istiyordu sadece. Konseyin hatırlıyacağı gibi, M. 
Clemanceau ile yapılan görüşmelerin sonunda İngiltere, sırf oraya Fransız birliklerinin girebilmesi için kendi askerlerini Kilikya'dan çekme kararını almıştı. Bugüne değin İngiltere, Fransa'nın Kilikya'daki tutumuna karşı hiç bir itirazda bulunmamıştı; ama, kendi düşüncesine göre, İtalya yapmamıştı 


böyle bunun yanı sıra Fransa, kendi hesabına su karara varmıştı ki, Kilikya yi kendi ülkesine iltihak edip burasını doğrudan doğruya yönetimi altına alması bir hata olacaktı. Bu da Loyd Corc'un kendi fikrine göre, alınmış doğru bir karardı. Kilikya, hemen hemen bütünlükle Türk halkı tarafından meskün edilmiş bulunan, katıksız bir Türk bölgesiydi. Suriye gibi değildi Kilikya. 
Suriye'de çok az sayıda Türk bulunuyordu ve bu yüzden de Türkiye milliyetçi haklar ileri sürerek Suriye'yi kendi topraklan içine almayı talep edemezdi. Oysa, Kilikya ahalisi Türktü. Bu bölgede, 75.000 Ermeni ile 20.000 Rum'a karşı 290.000 Müslüman vardı. Bu şartlar altında, Fransa'nın bu bölgeyi kendi idaresi altına almaya kalkışması, kendisine, başına açılacak dertten başka bir şey getirmiyecekti; bunda hemfikirdi Loyd Corc. 
Bundan başka, Kilikya tehlike arz eden bir yerdi. Bu bakımdan, Fransa'nın Kilikya'yı kendi idaresi altına almaktan vazgeçme konusunda aldığı karar akıllıcaydı. Ama bu kararı Fransa hiç bir şekilde gerek İngiltere'nin gerekse İtalya'nın zoruyla almamış olduğu için, kendisinin bu bölgenin boşaltılması karşılığında Anadolu'da başka haklar talep etmesi bir karşılık teşkil etmezdi. 
Yok, eğer, Fransa, Kilikya üstünde sadece kısmi bir kontrol kullanmayı talep etmeğe karar verirse, bu takdirde konsey Fransa'nın kendi yararına olmak üzere bu çeşit bir teklifi incelemeğe hazırdı. Ama kendisi, Fransa'nın Kilikya'dan çekilme kararını almasının, kendilerine Anadolu'da başka haklar tanınmasını talep etmelerini gerektirdiği fikrine katılmıyordu. 
Burada M. Bertholet söze karışarak, kendi mütalâalarının sadece Kilikya konusunda olduğunda ve Anadolu'yu kapsamadığını ifade etti. Sözlerine devam eden Loyd Corc, İngiltere'nin de Anadolu'da çok önem taşıyan ticari menfaatleri bulunduğunu belirtti, Ama kendisi hâlihazırda konseyden sadece Kilikya'nın ilerdeki idare sistemi üstünde durmasını ve Fransa'nın öne sürmek İstediği cinsten tekliflerin buna bağlı olarak ilerde görüşülmesini talep etti. 

M. Bertholet de karşılık olarak, eğer Fransa'nın Kilikya'yı terki karşılığında bir pazarlığa girişilmesi ve bundan bir takım yerler için kendi adına imtiyazlar koparması şeklinde bir intiba 


bıraktıysa, kendisinin yeterince bir açıklamada bulunamamış olduğunu söyledi. Kendisi sadece, Türkiye'nin bütün toprakları bakımından harp sonrası, diğer Müttefik Devletlerinin elde edecekleri imtiyazlar nispetinde Fransa'nın da imtiyazlar elde etmesi bir garanti altına alınmadıkça, Fransa'nın, Türkiye meselesinin haili için öne sürülen plânlardan hiçbirine karışmıyacağı fikrini belirtmek istemişti. 

M. Bertholet, eski Türk İmparatorluğu toprakları üstünde İngiltere'nin önemli miktarda ticari menfaati olduğunda hemfikirdi: bu yüzden de İngiltere'nin kendisine lâyık bir şekilde bu topraklar üstünde avantajlar elde etmesi gerektiğine inanıyordu. Ama öte yandan, Fransa da kendisine aynı şekilde bir muamelede bulunulmasını istiyordu. Fransa da harpten önce elinde bulundurduğu ticari avantajlardan yoksun kalmak istemiyordu. 

Bundan başka M. Bertholet şunu da belirtmek istiyordu ki, Fransa'nın Kilikya'dan çekilmesi üstüne kendisine başka imtiyazla tanınması anlamına gelecek bir şekilde intiba bırakmasından ötürü, kendisinin yanlış anlaşılmasından endişe ediyordu. Fransa'nın vermiş olduğu kararın Kilikya'da cereyan etmiş bulunan olaylar üzerine alınmış olabileceği doğruydu. Ama öte yandan şu da vardı ki, İngiltere ile Fransa arasında bundan önce varılan bir antlaşmanın hükümleri gereğince adı geçen ilk ülke İkincisine Kilikya konusunda bazı kesin hakların verilmesini garanti etmişti. Bu bakımdan, Fransa, Kilikya'dan çekilmekle ve haklarından vazgeçmekle aslında İngiltere'ye bazı imtiyazlara sahip olma hakkını veriyordu. 

Genel anlamda, M. Bertholet, Loyd Corc'un söylemiş olduğu hususlarla hemfikirdi. Yeter ki, Fransa'nın hâlihazırda alinde bulundurduğu haklar tamamiyle bir teminat altına alınmadıkça Fransa'nın Türkiye meselesinin halli için bulunacak çözüm yollarına katılmıyacağı açıkça anlaşılabilsindi. 

Sonuç olarak, M. Bertholet, sadece Fransa'nın değil, fakat bütün diğer Müttefik Devletlerinin çıkarlarının korunması düşünülerek hazırlanmış olan Fransız tekliflerinin yakından tetkik etmesini konseyden talep etti. 


Bunun üzerine Loyd Corc, ticari durumların önceliği meselesinin açığa çıkartılması gerektiği fikrinde olduğunu söyledi. Kendi kanaatine göre, tıpkı Fransa'nın taleplerine muvazi olarak İtalya'nın da Anadolu'nun güney kesimleri için talepleri bulunacaktı her halde. Bu talepler de İtalya'nın bazı imtiyazlar kazanması hususunu ihtiva eden Saint Jean de Maurinne Antlaşması hükümlerine dayanılarak yapılabilecekti. Kendisi bu antlaşmayı tanımıyordu ama. Amerika imzalamadığı için tasdikten geçmemişti çünkü bu antlaşma. Gene de İtalya'nın taleplerine Fransa'nın taleplerine olduğu kadar bir dikkat gösterilecekti. 

Eğer Fransa'nın teklifleri kabul edilecek olursa, bu takdirde Fransa ile İtalya daha iyi bir duruma geçmiş olacaklardı; çünkü Loyd Corc'a göre, İtalya ile Fransa sözü geçen bölgelerde düzenin temini sorumluluğu altına girmeden, ticarette bir öncelik ve kolaylık sağlıyacaklardı. Gene Loyd Corc'un fikrine göre, Fransa Suriye için bir mandalık talep edebilirdi. Ama bunun sonunda da Fransa, Suriye'de ticaret konusunda bir öncelik elde edemezdi. 
Sadece bir takım sorumluluklar altına girmiş olurdu böylelikle. 
Bütün bunlara bağlı olarak da Loyd Corc M. Bertholet' den. 
Milletler Birliği'nin ana prensipleri olan 'açık kapı' ve bütün milletlere eşit haklar prensiplerini kendi teklifleriyle nasıl bağdaştırabileceğini sormak istiyordu. Bu konuda bir mütalâa yürütmek istemiyordu Loyd Corc. Bu soruyu M. Bertholet'ye, sırf İngiltere'nin de Musul ve Mezopotamya konusunda böylesine talepleri olması bakımından sormak istemişti. Bu bakımdan Loyd Corc bir nokta üstüne aydınlanmak istiyordu ki, bu nokta da Fransa'nın Kilikya konusunda getirmiş olduğu tekliflerin Milletler Birliği'nin hükümleriyle uyuşup uyuşmadığıydı. Bu duruma şöylesine müşahhas bir örnek verilebilirdi; meselâ, bir Amerikan şirketi bir takım ticari menfaatler elde etmek için Kilikya'ya gidebilirdi. Bu takdirde Fransa, kendisinin önceliğini mi öne sürecekti? Amerikan şirketi bu yüzden açıkta mı bırakılacaktı yoksa? Bundan başka, Loyd Corc, Fransa'nın talepte bulunduğu öncelik haklarının veto hakkını da mı kapsadığını öğrenmek istiyordu. Çünkü böyle bir hak, Fransa bu arada 


herhangi bir faaliyette bulunmayacağı için, bu bölgenin diğer ülkeler tarafından kalkındırılması gayretlerini önliyebilirdi. 

Loyd Corc'a göre dikkatle incelenmesi gereken iki mesele vardı karşılarında. Birincisi, ticari mesele, İkincisi ise Dışişlerine ait bir meseleydi. Bundan ötürü, İtalya'nın Güney Anadolu, Fransa'nın Kilikya ve herhalde İngiltere'nin Musul üstüne olan talepleri hakkında bir karara varılmadan önce, kendisinin öne sürdüğü meseleleri görüşecek olan, yarısı Ticaret yarısı da Dışişleri Bürosundan katılacak kimselerden meydana gelecek bir komisyon kurulmalıydı. 

Bunun üzerine söz alan M. Bertholet, Milletler Birliği'nin 'açık kapı' ve hak eşitliği gibi ana prensipleri konusunda söyliyecek hiç bir şeyi bulunmadığını belirtti. Bütün limanlar serbestçe ticaret yapılabilinmesi için açık tutulmalıydı. Bu bakımdan, ortaya çıkan soru bu değildi. Fransa tarafından öne sürülen talepler, sanayi yatırımları bakımından kendisine bir öncelik tanınması bakımındandı. Başka bir deyişle, Fransa'nın istediği, kendisine ilk seçiş hakkının tanınmasıydı. Ama öte yandan, böylesine hakların negatif bir tekelciliği ihtiva etmiyeceği hususunda hemfikirdi. Bu da demekti ki, kalkındırma konusunda Fransa ilk hakkı elinde tutacaktı; ama bu yükümlülüğü kaldıramadığı takdirde, başkalarının bu hakkı ele geçirmelerine mani olamazdı. 
Bundan başka M. Bertholet, Loyd Corcun bu meseleleri görüşmek üzere bir komisyonun kurulması için yaptığı teklifi kabule hazırdı; yalnız, böyle bir komisyonun mutlaka ticari ve siyasi bir mahiyet arz etmesi gereği yoktu ortada. 

Ayrıca, M. Bertholet, Kilikya'da Fransa'ya sanayi yatırımları bakımından tanınan önceliğin verilmesi sonucunda, konseyin Amerika Birleşik Devletleri ile kendisi arasında bir çatışmanın doğacağı intibaına kapılmasını kabul edemiyeceğini de sözlerine ekledi. Gayet tabii ki, bütün Müttefik Devletleri kendilerine düşecek pay konusunda pazarlık etmekte serbest olduklarından dolayı, hâlihazırda hüküm süren imtiyaz şartlarıyla böyle bir öncelik hakkı bağdaştırılamazdı. Öte yandan, yeni imtiyazların, söz gelimi, her yerde olabileceği gibi, bakır madenleri ya da v.s.nin bunlar için en çok teklifte bulunan kimseye verilmesi 


durumu vardı zaten. Herhangi bir ülkede en çok menfaati olan ya da o ülkede en büyük kontrolü elinde bulunduran ülkeler bu çeşitten imtiyazların kendilerine tanınmasını talep edebilirlerdi. 
Nitekim, birçok yerlerde Amerika Birleşik Devletlerinin o yerler üstünde nüfuzu diğer ülkelerden çok daha ağır basıyordu ki, bunun tabu sonucu olarak Amerika bu gibi yerler üstünde istediği kadar çok imtiyaza sahip olabilirdi. Bunun üzerine Loyd Corc, önceden kendisinin belirttiği üzere bir komisyonun kurulmasını ve öğleden sonra da uzlaşma hükümlerinin müzakeresine geçilmesini teklif etti. 


Alınan karar: 


Kilikya'da ilerde tatbik edilecek olan idari sistemi incelemek üzere, ticari ve siyasi alanları temsil eden temsilcilerden bir komisyonun kurulması ve oi gün öğleden sonra yapılacak olan toplantıda uzlaşma hükümlerinin müzakeresine geçilmesiydi. 


3) Kilikya'daki Ermeniler Meselesi 


Söz alan Lord Curzon, dikkatleri, Ermenistanın geleceği bakımından M. Bertholet'nin teklif ettiklerine çekmek istediğini belirtti. Ele alacağı ilk konu, Kilikya'daki Ermenilerle kaderiydi. 
Hâlihazırda Kilikya'da 75.000 kadar Ermeni vardı ve Müttefik Devletler, özellikle de Fransa, Ermenilere karşı özel bir sorumluluk altındaydı. 

Harp süresinde, Türklere karşı savaşması için Kilikya'da Ermenilerden müteşekkil büyük birlikler yetiştirmişti Fransa. 
Bunun sonunda da Türkler, Ermenileri katletmeğe başlamışlardı, 


eğer Fransa bu bölgeden çekilecek olursa geriye kalan Ermenileri de çoktan yok edecekti Türkler. Bu şartlar muvacehesinde. Lord Curzon'un düşüncesine göre. Ermeni meselesi için geçen gün kurulmuş olan komisyon, Ermenistan Devletinin hudutların Kilikya'yı da içine alacak bir şekilde düzenlenmemesini dikkate almalıydı. Ayrıca bu komisyon, yukarda söylenenin tersi ilan bir ihtimali göz önünde bulundurduğu takdirde, o zaman, Ermenilerin, mesela Anadolu'nun daha başka yerlerine gönderilmesi suretiyle Kilikya'daki Ermenilerin korunması hususunda tedbirler alması gerekiyordu. 

Lord Curzon'un belirtmek istediği ikinci nokta ise, M. 
Bertholet'nin söylemiş olduğu üzere, bu bölgede barışı, düzeni ve emniyeti sağlıyacak olan jandarma birliklerinin taşıdığı durumdu, M. Bertholet, bu birliklerin Fransız jandarması mı olacağını düşünüyordu acaba? Kendisinin bu konuda öğrenmek istediği şey şuydu ki, Fransa'nın hâlihazırda Kilikya için öne sürmüş bulunduğu teklifler Kilikya'nın Fransız mandası altına alınması iddiasını taşımıyordu her halde; çünkü Fransa ticari öncelikten başka bir şey talep etmemişti bu konuda. Kendi kanaatine göre yanılıyordu her halde Lord Curzon. 

Üçüncü olarak Lord Curzon'un bu mesele hakkında bilmek istediği husus da şuydu. Kilikya'nın Türkiye'ye yeniden verilmesi durumu hâsıl olduğu takdirde, Kilikya ile Suriye arasında yeni bir hudut çizgisinin çekilmesi gerekiyordu. Bu duru karşısında Suriye'nin kuzeydeki sınırlarının ilerisi için ne olacağı konusunda Fransızlar ne düşünüyordu acaba? 

Bunun üzerine. Lord Curzon'a karşı verdiği cevapta M. Bertholet. 
Kilikya'daki Ermenilerin korunması hususunda özel teminatların bulunması ogerektiğindeki önemi, Fransız Hükümetinin bütünlükle takdir ettiğini söyledi. Hâlihazırda, Kilikya'daki Ermenilerin sayısı 70.000'di. Ama ilerde bu bölgeye yeniden dönmesi beklenenlerle birlikte bu rakam 150 000'e yükselebilirdi. 
Bu bakımdan da bir takım özel teminatlara ihtiyaç vardı, ama bu teminatların mahiyetinin de daha yakından bir incelenmesinin ya pilmasgerekiyordu. 

Öte yandan. Fransa'nın Kilikya'dan çekilmesi, Türkiye ilk 


yapılacak barış antlaşmasının yürürlüğe girmesine ve antlaşmanın hükümlerinin uygulanmasına bağlıydı. 

Jandarma birlikleri ile diğer idari şekillerinin arz ettiği duruma gelince, bu hususlar için uygulanacak hükümler, Türkiye'nin diğer bölgelerinde uygulanacak olanlarla aynı olacaktı. Başka bir deyişle, jandarma birliklerine nezaret için Fransız subayları tayin edilecek, mali kontrol ve diğer İdari kontroller için de Fransız müşavirleri tayin edilecekti gene. 

M Bertholet'nin belirtmek istediği son nokta ise, Kilikya'nın hudutlarsam çizilmesi meselesiydi. Bu konuda, Müttefik Devletleri uzmanları tarafından tetkik edilmesi gereken bir kaç hudut çizgisi teklif edilmişti. 

Lord Curzon ise, Devlet kurumlarını kontrol altında tutması için uzmanların ya da bir takım murahhas üyelerin tayininin aslında bir mandalık demek olduğunu söyledi bunun üzerine. 

M. Bertholet'ye de gerek mali gerekse idari bir kontrolün bütün Türkiye için elzem olduğunu; dolayısiyle, bu aynı durumun Kilikya için de uygulanabileceğini söyliyerek cevap verdi. Yalnız aradaki fark şuydu ki, Kilikya'da görevli bulunacak uzmanlar ve murahhas üyelerin Fransız olmasına mukabil, bütün Türkiye için böyle olmıyacaktı bu. 

Loyd Corc da böyle bir kontrol sisteminin hiç şüphesiz bir mandalığı teşkil edeceğini belirtti ve Milletler Birliği tüzüğünün 
22. maddesine konseyin dikkatini çekti; şöyleydi bu madde: «Önceden Türk imparatorluğuna bağlı bulunan bazı zümreler belirli bir gelişme dönemine girdikleri için, bu zümrelerin bağımsız birer millet olarak tanınması, ancak kendilerinin tek başlarına ayakta durabilmeleri şartına bağlı olarak yönetim hususunda kendilerine tavsiyelerde ve yardımlarda bulunacak bir devletin mandalığı altına alınmaları münasip görülebilir.» 

M. Bertholet'ye göre, bütün Türkiye için uzmanların ve tavsiyelerde bulunacak kişilerin tayin edilmesi gerekiyordu. Bu bakımdan, eğer Türkiye'de bir jandarma kurulacak idiyse bunun başına da Avrupa'dan uzmanların getirilmesi gerekiyordu. Bir mandalık mı demek olacaktı bu öyleyse? 

Bunun üzerine Loyd Corc, Türkiye'ye murahhas üyelerin ve 


uzmanların gönderildiği an bunun Türkiye'nin bir manda altına alınması demek olacağını belirtti. 

M. Bertholet'ye göre ise tatbik edilecek kontrolün belirli bir mahiyeti olması gerekiyordu. Kendi görüşüne göre, dışardan yardım gönderilmediği takdirde, Türkiye'nin askeri, mali ya da idari bir kontrol altına alınması imkânsızdı. Ama bu Türkiye'nin manda olması demek değildi. Kendi görüşüne göre, belirli bir alan üzerinde tayin edilmiş belirli bir Hükümet sistemi demekti manda. Eğer durum bu değil idiyse, ozaman Türkiye ilerde çeşitli karışıklıklara sebebiyet vermek üzere kendi başına bırakılmalıydı Lord Curzon da konseyin tehlikeli bir şekilde Anadolu topraklarının paylaşılması konusuna yaklaşmakta olduğunu belirtti bunun üzerine. Geçen gün alınan karara göre ise, Türkiye nin Anadolu'daki topraklarına dokunulmıyacaktı. Bunun dışında sadece Yunanlılar tarafından işgal edilmiş bulunan İzmir vardı. 
Oysa, şimdi İtalya Güney Anadolu'da, Fransa da Kilikya da mandalık yetkileri istiyorlardı. M. Bertholet, nitekim, Kilikya daki idarenin Fransa'nın kontrolü altında bulunması gerektiğine değinmişti. Konseyin gerçekten amaç bellediği husus bu muydu yoksa? Ekonomik kontrol, resmi memurların gönderilmesi mi demekti? Buna bağlı olarak kendisi şunu da belirtmek istiyordu ki, İngiltere ile Rusya arasında yapılan anlaşmaya göre İran iki kontrol alanına ayrıldığı zaman ki bu bir ekonomik önceliği de kapsıyordu kendinde, ne Rusya ne de İngiltere İran'a resmi memurların tayini konusunda bir şey talep etmişlerdi. Böyle bir şey mandalık demek olacaktı çünkü; böylelikle de Barış Antlaşmasının mahiyeti zorlanmış olacaktı. 

M. Bertholet ise Türk idaresinin kontrol altına alınabilmesi için Türkiye'ye yabancı murahhasların ve uzmanların tayininin yine de gerekli olduğunun bir gerçek teşkil ettiğini belirtti. Bu mütalaaya göre de Türk idaresinin bir kısmı İngilizlerin, bir kısmı Fransızların, bir kısmı da İtalyanların elleri altında olacaktı. Eğer Türk idaresinde görev alan Fransız üyelerden bazıları Kilikya'ya gönderilecek olursa, bu takdirde bu durum bir mandalık mahiyeti teşkil etmiyecekti. Bir mandalık tesis etmeden Fransız danışmanlarının Kilikya'da niçin 


bulunamıyacağı hususunu da anlamaktan aciz olduğunu sözlerine ekledi M. Bertholet. 

Oysa Loyd Corc'a göre, bir yere Fransız, öteki yere İngiliz, bir başka yere İtalyan, daha bir başka yere de Rus veya Yunan danışmanları gönderilecek olursa, bu Türkiye'nin parçalanması ve paylaşılması demek olacaktı ki, konsey böyle bir şeyin tahakkuk etmemesi üstüne karara varmıştı. 

Öte yandan, Loyd Corc ekonomik nüfuz alanlarının tesis edilmesi sorununu tartışmağa hazırdı. Ama, kendi fikrine göre, bu sorun Türkiye'nin paylaşılması meselesinden değişik bir şeydi. Umut ettiğine göre, M. Bertholet bundan böyle ekonomik kalkınmaya tanınacak önceliğin ötesine geçme hususunda taleplerinde ısrar etmemeliydi daha fazla. 

M. Bertholet ise önceden belirtmiş bulunduğu prensiplerin kabulü konusunda ısrar etmek durumunda bulunduğunu söyledi. 
Yani, kendi fikrine göre, Türkiyenin idaresine yardımda bulunmak için danışmanlar ve murahhas üyeler tayin edilir edilmez, Suriye'nin Kilikya'ya yakınlığı konusu ve Fransa'nın Suriye'de elinde bulundurduğu müktesep hakların arz ettiği durum bakımından, Kilikya'ya Fransa dışında bir ülkeden danışmanların ve murahhas üyelerin tayini hususunun akla yatkın olmadığını kabul etme imkânı doğabilirdi. Prensipte, kendisi, Kilikya'da sadece Fransız danışmanların bulundurulması hususunda Fransa nın hakkı bulunması gerektiğini arzu etmekteydi. Ama pratikte, yollanacak olan danışmanların çoğunluğunu Fransızların teşkil etmesi gerektiği inancındaydı. 
Bundan başka bulunacak herhangi bir çözüm yolu herhalde aklı selimin dışında olacaktı. 

Bundan sonra Amerika'nın Loyd Corc tarafından söz konusu edilmesine değinen M. Bertholet, Amerika'nın harbe iştirak etmemiş bulunması dolayısıyla Türkiye üzerinde hiç bir şekilde bir mandalığı kabul etmek istemiyeceği üzerinde durarak, Amerika'nın harpte ve harp sonrası hiç bir sorumluluğu yüklenmemesi bakımından, kendilerinin tesbit edecekleri politikada da hiç bir şekilde bir minval teşkil etmiyeceğini belirtti. Bütün bunlardan ötürü, konsey, Amerika Birleşik 


Devletlerinin arzularına göre bir yön takip etmemeliydi. 

Bunun üzerine Loyd Corc konseyin bu konuda dikkatli olmasını talep ederek, ilerde Türkiye ile yapılacak barış antlaşması sonunda Türkiye'nin Amerika'nın yardımını alarak kendilerine karşı çıkma tehlikesini göz önünde bulundurmasını belirtti. Loyd Corc'un düşüncesine göre, M. Bertholet'nin mütalâaları Başkan Wilson'un görüşlerine aykırı düşmekteydi. Loyd Corc sözlerine devamla M. Bertholet'nin Fransa'nın Anadolu'da dikkate değer derecede bir yatırımda bulunmuş olduğunu söylediğine değindi. 
Kendisinin işaret etmesi gereken husus, böyle bir yatırımın Türkiye'nin eski gücü yerinde olduğu zamanlar yapılmış olduğuydu. O zamanlar hiç bir şekilde Türkiye üstünde ne bir askeri ne de bir mali kontrol tatbik edilmediği halde, Fransız kapitalistleri buraya milyonlarca liralık yatırımlar yapmışlardı. 
Öte yandan, İstanbul'un istikbaldeki durumu göz önüne alınırsa, Fransız donanmasının kontrolü altında Fransızların Türkiye üzerinde yapacakları baskı çok daha artabilirdi artık. 

Kendisinin kavrıyamadığı nokta, konseyden Türkiye'nin Avrupalı murahhaslar o tarafından yönetilmesinin talep edilmesi hususuydu. Türkiye'nin böyle bir teklife yanaşacağını hiç zannetmiyordu kendisi. Türkiye tıpkı Polonyalıların yaptığı gibi kendilerinden murahhaslar istiyebilirdi. Ama, konseyin, Türkiye'ye kendileri tarafından murahhaslar tayin etmesi imkânsızdı; kaldı ki, Türklerin böyle bir şeyi istemeleri karşısında konsey Müttefik Devlet üyelerine mensup murahhasların Türkiye'ye gönderilmesini karar altına alabilirdi. 
Kendisi, şahsen. Müttefikleri Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya bırakacak teklifleri kabul edemezdi. Ayrıca böyle bir şey, Milletler Birliği Tüzük hükümlerinin bir yana atılıp, onun yerine, hiç bir sorumluluk altına girmeden mandalığın avantajlarını elde edecek bir rejimin kurulması demekti. 

Sözlerini keserken, Loyd Corc konsey toplantısının öğleden sonraya kadar tatil edilmesini istiyordu. 

(Ele alınan meselelerin müzakerelerine öğleden sonra yeniden devam etmek üzere toplantının tatil edilmesine karar verildi.) 


4) Ermenistan Meselesi 


Bundan sonra Loyd Corc, Ermenistan Komisyonunun getirecegi uzlaşma hükümleri üstüne bir ilâvede bulunulması gereğini belirtti. Yapılacak olan ilâvenin mahiyeti ise şuydu: Kilikya'nın Türk hükümranlığı altında kalması halinde bu bölgede bulunan Ermenilerin korunması için gerekli tedbirlerin alınması mecburiyeti vardı. 

Loyd Corcu müteakiben söz alan M. Bertholet, Fransa'nın Kilikya'dan çekilmesi hususunda alınmış olan en son karar üstünde mütalâada bulunmak istemediğini; çünkü bunun Türkiye ile yapılacak Barış antlaşması hükümlerinin belli olmasına bağlı bulunduğunu söyledi. Şimdilik sadece şunu belirtmek yeterliydi. Kilikya'daki Ermenilerin korunması için herhalde tedbirlerin alınması gerekiyordu. Bunun üzerine Lord Curzon şu teklifte bulundu: 


e Kilikya'da bulunan Ermeni zümresinin korunması için tedbirler alınmalıydı. 
(Bu teklif kabul edildi.) 


5) Türkiye için mali alt komisyon 


Loyd Corc, önceden tasvip edilmiş olan şu hususları Türkiye mali alt komisyonuna uzlaşma hükümleri olarak teklif etti: 


e Türkiye ile yapılacak barış antlaşmasına konacak olan mali hükümlerin bir tasarısını Yüksek konseye sunmak için, İngiltere'den Fransa'dan, İtalya'dan ve Japonya'dan seçilecek ikişer temsilciden meydana gelecek bir komisyonun kurulması. Bu komisyonun hazırlayacağı tasarının, ates kesilmesinden itibaren Turk topraklarının Müttefik Devletleri tarafından işgali sırasında husule gelen masrafları da ihtiva etmek üzere, Türkiye'nin mali mükellefiyetlerinin teminata bağlanması konusunda hükümleri ihtiva etmesi. Bunun yanı sıra tasarının ayrıca şu hususları da ihtiva etmesi: Türkiye'nin harp tazminatı, Türkiye'nin harp sonrası husule gelen masrafların tazmini, Türkiye'nin Müttefik Devletlerine harp sonrası yükümlü bulunduğu mükellefiyetlerin ödenmesi. 

(Bundan sonra toplantı öğleden sonra saat 3.30 da yeniden toplanmak üzere tatile girdi.) 


E Belgesine 2 No'lu Zeyl 


İzmir Komisyonu Uzlaşma Hükümleri 


e Yunan delegasyonunun taleplerini dinleyecek ve İzmir bölgesinin, hükümranlık hakkını öne sürmeden Yunan idaresi altına konulması üzerine, bu bölgenin sınırları hakkında tavsiyelerde bulunacak olan, İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan ve Japonya'dan seçilecek ikişer kişilik temsilcilerden müteşekkil bir komisyonun kurulması konusunda anlaşmaya varılmıştır. 


E Belgesine 3 No'lu Zeyl 


Ermenistan Komisyonu Uzlaşma Hükümleri 
(Gizli) 


Ermenistan delegelerinin taleplerini dinlemek ve aşağıdaki hususlarda tavsiyelerde bulunmak üzere İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan ve Japonya'dan seçilecek ikişer kişilik temsilciler den müteşekkil bir komisyonun kurulması konusunda anlaşmaya varılmıştır: 


a. Şu aşağıdaki hususlara göre Ermenistan'ın coğrafik hudutlarının çizilmesi: Ermenistan'ın bağımsız bir devlet olarak kurulacağı, 

Bu devletin, hâlihazırdaki de facto Bağımsız Erivan 

Cumhuriyetini ve buna muvazi Türk vilâyetlerinden bir 

kısmını ihtiva edeceği, 

Kilikya'daki Ermeni toplulukların korunması için 

tedbirlerin alınacağı, 

b. Batum'un istikbalde arz edeceği statü ile Lazistan'ın 


istikbalde arz edeceği statüye gore. 


F. Türkiye ile yapılacak Barış Antlaşması 


17 şubat, öğleden sonraki toplantıda ilk sözü Fransa adına 
Bertholet alıyordu. Konu gene Türkiye ile yapılacak barış antlaşması idi. İlkönce, M. Bertholet; o günün sabahı yapılan toplantının sonlarına doğru Loyd Corc'un söylemiş olduklarına değinen miitalaalarda bulunmak istediğini söyledi. Türkiye konusunda Müttefiklerin Amerika ile tartışmaya girişme ihtimalinden kaçınılması için her türlü tedbirin alınması gerektiğine inanıyordu M. Bertholet. Bunun yanı sıra, kendi düşüncesine göre, Adriyatik konusunda Başkanla aralarında çıkacak bir sürtüşme imkânının mevcudiyeti, Türkiye konusundan çok önem taşıyordu. Öte yandan, Türkiye konusuna gelince, M. Bertholet'nin, M. Jusseran'dan henüz aldığı bir telgrafta kendisi tarafından Amerikan Birleşik Devletlerine Türkiye üstüne yapılan müzakerelere katılıp katılmıyacakları hususu sorulmuş bulunmaktaydı. Amerikan Hükümetinin bu telgrafa vermiş olduğu cevap ise olumsuzdu. Bunun yanı sıra, Amerika Birleşik Devletlerinin İngiltere nezdinde Londra'da bulundurduğu büyük elçi istediği takdirde bu müzakerelere dinleyici olarak katılabilecek fakat herhangi bir şekilde mütalâa yürütemiyecekti. Sözlerine devam eden M. Bertholet, kendi sezgisine göre, Amerika'nın gittikçe Avrupa ve Türkiye meselelerinden uzaklaşmakta olduğu kanısına kapıldığını belirtti. Ama, Müttefik Devletleri, Amerika'nın Orta Doğu sorunlarına girmesi şeklinde bir yol takip edecekse eğer, özellikle Ermenistan bakımından birçok zorluklar ortaya çıkabilirdi. Söz 


konusu edilmek istenen sey, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar uzanacak olan bir Ermenistan'dı; ayrıca, M. Gerrard'dan da bu konu üstüne, Amerikan ileri gelenlerinin görüşlerinden söz eden bir telgraf da almış bulunuyordu. Eğer Ermenistan'a iki ayrı denize çıkış yolları tanınacak olursa, M. Bertholet'nin görüşüne göre, Türkler bu noktayı çok fazla sert bulmıyacaklardı. Temel bir mesele olmadığı için de kendisi bu meselenin üstünde ısrar etmek istemiyordu. 

M. Bertholet bundan böyle ikinci noktaya, yani Türkiye meselesine geçebilirdi artık. Kendisi Türkiye'nin kendileri tarafından alınacak kararlara bir itirazda bulunacağını zannetmiyordu. Türkler. kendi ülkelerinden yabancıların çıkarılması konusu hakkında yapmazlardı bir şey; sadece, meselâ Kilikya gibi bölgelerde kendi lafzi hükümranlıklarının sürdürülmesini istiyebilirlerdi. Kilikya konusunda Fransa'nın durumuna gelince, konsey, bu konuda kendisini bazı sorulara hasredebilecekti ki bunlar görmemezlikten gelinemezdi. Kendisi Fransız konsey heyeti başkanına danışmadan, pek tabii ki Kilikya için tesirsiz hâle gelmemiş bir Türk hükümranlığının mevcudiyetini kabul etmesi imkânsızdı. 

M. Bertholet, Loyd Corc ve Lord Curzon tarafından öne sürülmüş bulunan mülahazalar konusunda kendileriyle bütünlükle hemfikirdi. Ayrıca şuna da kuvvetle inanıyordu ki Müttefik Devletleri Türkiyede ne gibi müdahalede bulunacaklarsa bulunsunlar bunun Türkiye'nin bütün kısımlarında aynı uygunluk içinde olması gerekiyordu. Kendisinin düşüncesine göre, Türkiye'ye teknik uzmanların ve danışmanların yollanması teklif edilebilirdi. Türklere ve bu danışmanların da mutlaka Fransız Hükümeti tarafından tayin edilecek kimseler olması şart değildi; ama bunlardan çoğu Fransız olabilirdi pekâlâ. Böyle bir şey, hiçbir zaman için bir manda sistemi mahiyeti gösterecek değildi; bütün bunların yanı sıra da Fransız halkı kendilerinden bu konferansın sonuçları bakımından daha azını elde etmeyi ummaları bakımından da Fransız Hükümeti kendisini hiç olmadı bu konuda ısrar etmekte hakkı olduğuna inanıyordu. 

Bunun üzerine söz alan Loyd Corc, önceden söylemiş olduklarını, 


tekrar edeceğini belirtti. Müttefik Devletleri Türkiye ye danışmanların yollanması hususunda herhangi bir ısrarda bulunamazlardı. Fransa'nın da böyle bir şeyi beklememesi gerekiyordu.” 

Amerika Birleşik Devletlerinin arz ettiği duruma gelince kendisi şöyle düşünüyordu ki, eğer bir ülkeye haddinden fazla derecede ticaret hakları tanınacak olursa, bu sadece böyle bir ülkenin kendisine gösterilen bölgede şiddete sapma ihtimali olması değil, fakat aynı zamanda da Birleşik Amerika Devletleri gibi. 

Herhangi bir bölge üstünde diğer ülkelerden farklı bir şekilde ekonomik bir kalkınmayı üstüne alacak bir ülke fikrine karşı çıkacak bir devletin de menfaatlerine zarar vermek demek olacaktı. Yapılacak antlaşmanın hükümleri, hiç şüphe yok ki# bütün ülkeler için aynı hakları taşıyan bir mahiyette olmalıydı. 
Durumun böyle olması bakımından, Loyd Corc'un kanaatine göre, M. Bertholet, Amerikalıların bu konuda yumuşak davranacaklarından emin görünüyordu. Gene kendisinin, M. 
Bertholet'nin sözlerinden anladığı üzere, M. Bertholet'nin aslında söylemek istediği şey herhalde, Türklerin, yabancı ülkelerden danışmanların ve uzmanların gönderilmesini talep ettiği zaman, Müttefik Devletlerinin, Fransa'ya, kendilerini ekonomik olarak ilgilendiren bölgelere danışmanlar yollaması konusunda kendilerine bir öncelik ve tercih hakkı tanıyacağı idi. 

Bundan sonra söz alan Lord Curzon, Loyd Corc'un söylemiş oldugu seylerin, kendi kanaatina gore, herkes tarafindan tasviple karşılanacak olan şu sonuçları ortaya koyduğunu belirtti. 
Türkiye'den ekonomik imtiyazların koparılması, ya da Türkiye'ye danışmanların yollanması için yapılacak olan hazırlıkların arz edeceği mahiyet, hiçbir şekilde, barış antlaşmasında bir zıtlık değil, tam tersine, Müttefik Devletlerinin karşılıklı anlaşmasının getirdiği bir husus olmalıydı. Eğer Türkiye ile yapılacak olan barış antlaşması, Türkiye'nin çeşitli nüfus alanlarına bölünmesi şeklinde bir mahiyet ahzedecek olursa, o zaman Türkiye bu şartları hiçbir zaman kabul etmiyeceği gibi, Amerika Birleşik Devletleri de buna itiraz edecek, uygar dünyanın üyeleri de bundan gocunmus olabileceklerdi. Bütün bunlardan ötürü, Lord 


Curzon, yapılacak olan antlaşmada hiçbir şekilde Türkiye'nin paylaşılmasını ima edecek bir veçhe bulunmaması gereği üstünde ısrar ediyordu. Öte yandan, Türkiye kendisine yardımlarda bulunacak danışmanların tayinini istediği takdirde ise, Müttefik Devletleri bunun tatbiki için gereken muameleyi kendi aralarında kararlaştırabilirlerdi. Nüfus alanları sorusuna gelince, şunu teklif ediyordu Lord Curzon. Bu konuda müttefikler İngilizlerin gösterdiği yolda gitmeliydiler; yani, müttefikler kendilerine düşen nüfus bölgelerine İngiltere'nin müdahalede bulunmaması konusunu tayin etmekten başka, Fransa, ya da İtalya'nın elinde bulunacak olan bu bölgelerde kendilerinin uygulayacakları idareyi desteklemesi hususunu da İngiltere'den isteyebilirlerdi; tabii tersi de bunun, İngiltere için geçerli olabilecekti, Kendisinin değinmek istediği son nokta da, eğer müttefikler bu hususu ne şekilde tayin ederlerse etsinler, açıkça yapılmalıydı bu, gizli kalmamalıydı; aksi takdirde, uygar bir dünyanın hislerine tercüman olamıyacaklardı. 

Loyd Corc hemfikirdi; ama öte yandan da Türkiye ile yapılacak olan antlaşmaya genel bir hüküm olarak şu da konabilir ki, Türkiye, çeşitli bölgelerde Müttefik Devletleri üyelerine birer önçelik tanıyabilirdi. 

Sözlerine devam eden Lord Curzon, halledilmesi gereken bir 1 
başka meselenin daha bulunduğunu belirtti; bu da, eğer, gerçekleşmesi konusu mevzu bahisse, kendilerine ekonomik imtiyazlar tanınacak olan alanlar meselesiydi. Şimdiye değin müttefikler, Sykes-Picot adıyla tanınan haritayı kendilerine temel almak o suretiyle (o mülahazalarda bulunmuşlardı. Yalnız, Yunanlılarla yapılan son görüşmelerden sonra, daha önceleri İtalyanların olarak gözüken bazı bölgeler önemli şekilde bir değişikliğe uğramıştı. Demek, Sykes-Picot haritasında renkli olarak gözüken alan, İtalyanların kendilerine öncelik tanınan ekonomik bölgeye eşit değildi; Bu sebepten de Lord Curzon'a göre, bu alanlar üstünde Konseyin yeni baştan incelemelere girişmesi gerekiyordu. 

M. Bertholet'ye göre ise, Türklerle yapılacak barış antlaşmasının hükümlerinin içine, ekonomik nüfus alanları olarak öne sürülen 


teklifler ile degisik imtiyazlar meselesinin alinmamasi akla yatkın ve uygun bir sey olacaktı. Böylesine hükümler, Türkiye'nin parçalanması babında o tenkitlere maruz o kalabilecekti. 
Danışmanlar meselesine gelince, eğer Türkler kendilerinden böyle bir şey talep edecek olursa, o zaman kendilerinin bunu reddetmeleri çok zor olacaktı. Kendi kanaatına göre, bu konu, açık bir şekilde antlaşma hükümleri arasına alınmalıydı; böyle bir idarenin lehindeydi zaten Türkler. Çünkü Türkler, kendi hükümetlerinden maaşlarını düzenli bir şekilde alamadıklarından, aldıkları bu maaşlar da hiç de dolgun olmadığından, Türkiye'de Avrupalılar tarafından kontrol edilecek olan bir İdari ve mali teşkilâtın lehindeydiler. 

M. Bertholet, tanınacak ekonomik öncelikler konusunun. 
Müttefik Devletleri arasında teati edilecek muhtıralarla halledilebileceğini ve bu meselenin kendileri için bir zorluk arz etmediğini belirtti. 

Ama, öte yandan, Kilikya meselesine gelince, kendisi, buranın idari bir kontrol altına mı alınması, yoksa buraya jandarma birliklerini yönetecek danışmanların mı yollanması konusunda şimdilik bir karar vermesini talep edemezdi Konseyden; çünkü bu, gayet önemli bir mesele olduğundan, bunu Paris danışması gerekiyordu. Menfaat alanlarının hudutlarının tesbiti ve ayarlanması konusuna gelince, kendisi şuna inanıyordu ki, eğer aklı selime ve hakikatlere uyulduğu takdirde bu konular üstüne hemen bir anlaşmaya varılmaması için hiçbir sebep yoktu. 

Bunun üzerine Loyd Corc, bundan birkaç sene önce Rusya ile İngiltere arasında yapılan bir anlaşma gereğince, İran'ın kuzeyindeki bazı bölgeler bu iki Büyük Devlet arasında nüfuz alanlarına münasip bir şekilde bölünmüştü. Lord Curzon'da mevcuttu bu İngiliz-Rus antlaşmasının bir kopyesi. 

Lord Curzon, bunun üzerine akdedilmiş olan bu antlaşmanın pek tutulmadığım ve oldukça da tenkid edildiğini belirtti; ayrıca, bu antlaşma yapıldığı zaman İran'a bu konuda danışılmamıştı hiç. 
(Bundan sonra Lord Curzon 31 ağustos 1907 tarihli, İran'a ait İngiltere ile Rusya arasında akdedilmiş bulunan antlaşmanın 5. 
maddesini okudu). 


M. Bertholet ise bu iki mesele arasında hiçbir benzerlik bulunmadığını belirtti; aksine, söz konusu olan iki mesele bütünlükle birbirlerinden ayrı bir mahiyetteydiler. İran zaten o zamanlar Rusya ile İngiltere'nin ellerindeydi; oysa Türkiye için böyle bir durum yoktu. 

Vikont Şinda da konseye şu soruyu sormak istediğini belirtti, Çin konusunda savunulmuş bulunan fakat eşitliği ve eşit muamele fikirlerini ekonomik önceliği olan alanlar fikriyle nasıl bağdaştırılması gerektiği düşünülüyordu? 

Bunun üzerine Loyd Corc, Çin meselesi hakkında bir karara varmadan önce Konseyin Türkiye'yi dikkate almak zorunda olduğunu söyledi; ayrıca Konsey, Suriye, Filistin, Mezopotamya gibi eskiden Türklere ait olan bölgeleri de dikkate almak zorundaydı. Loyd Corc, bundan başka, M. Bertholet'nin bu bölgeler hakkında neler düşündüğünü öğrenmek istediğini belirtti. 

M. Bertholet de, Kilikya konusunda, o gün öğleden sonra yapılan toplantı hakkında malümat vererek, Konsey Başkanından ekonomik öncelik ve danışmanlar meselesi hakkında Fransız Hükümetinin fikrini alması üzere bir telgraf çekeceğini söyledi. 
Loyd Corc ise Fransız Hükümetinin vereceği kesin kararın kuması için vaktin henüz erken bulunduğunu; bu yüzden, sözü geçen konuya bağlı diğer konular üstünde Konseyin bir anlaşmaca varmasını beklemesini teklif etti M. Bertholet'ye. 

M, Bertholet de Fransız Hükümetinden kesin bir kararın alınmaması konusunda hemfikir olduğunu, kendisinin sadece o gün öğleden sonra yapılan toplantı hakkında hükümetine malümat ermekle yetineceğini söyledi. 

Geriye kalan, tartışılması gereken meseleler ise şunlardı; Fransa'nın Suriye'deki mandalığı, bu bölgeler üstüne Fransızlarla Araplar arasında yapılacak antlaşma, İngiltere'nin de Hicaz, Filistin ve Mezopotamya'daki durumu. 

Suriye meselesi ele alınacak olursa, Fransa ile İngiltere arasında yapılan uzun müzakerelerden sonra bu konuda bir anlaşmaya varılmış bulunuyordu. Bu konuda Fransa, Emir Faysal'la bir takım aranjmanlara girişmişti ki bunların kabul edilmemesi için hiçbir 


sebep bulunmuyordu ortada. 

Suriye ile Filistin arasındaki hudut meselesine gelince, bu konuyla Siyonistler oldukça ilgiliydiler; çünkü, onların bu konudaki menfaatleri de su rezervleriydi ayrıca. Bu bakımdan, Fransızlar, sulama işlemleri bakımından Siyonistlerin yeteri kadar suya kavuşmaları konusunu kesinlikle öne sürüyordu. 
Bundan başka, yerli ahalinin itirazlarıyla karşılaşılmadı daha doğrusu, onların istekleriyle bir tenakuza düşmediği sürece, Fransa, Yahudilerin Filistin toprakları üstünde yayılmalarını desteklemek için ellerinden geleni yapmayı arzuluyorlardı. 
Bilindiği gibi, Siyonistler Yarmuk nehrinin ilhakını istiyorlardı. 
Ama bu nehirse, İngilizler tarafından Hayfa-Bağdat tren yolu hattının korunmasının tabii bir çerçevesi içine giriyordu. 
Sözlerini toparlaması gerekiyorsa, M. Bertholet şunu belirtmek istiyordu ki, Fransa, Siyonistlerin ihtiyaçları olduğu miktarda kendilerine su imkânını verecekti. 

Diğer sorulara gelince, Fransa, İngiliz görüşlerini tatmin edebilmek için her türlü şeyi yapmaya çalışacaklardı. 

Musul meselesine gelince, bu mesele nazik ve zor durum arz ediyordu; çünkü, Musul ne Fransa'nın, ne de İngiltere'nin tayin etmediği bir alanda bulunuyordu. Bu konuda en son tertibatın Araplarla birlikte alınması gerekiyordu. 

Mezopotamya konusuna gelince de bu mesele, genel olarak burasının kuzey sınırlarının ne olacağı sorusuna dayanıyordu Kürdistan bir Türk eyaleti olarak mı kalacaktı? Yoksa iki mandacı devletin taahhütü altına mı girecekti? Bu konuda, sorumluluğun bölüşülmesine karşı itirazların olduğu kanısındaydı kendisi. 
Bunların yanı sıra M. Bertholet, Filistin'in bütün milletlere açık bulundurulması hususunda müttefiklerin bir anlaşmaya varmış bulunduğunu zannettiğini söyledi; üç büyük dinin merkez olduğundan mukaddes bir mahiyeti vardı çünkü burasının. Eğer İngiltere bu ülkenin idaresini üstüne almayı ve Filistin'i kendi mandası altında bulundurmayı arzu ediyor ise, o zaman Fransız Hükümetinin kendilerinden dikkat etmeleri için istiyeceği husus, buradaki Katoliklerin özellikle de Katolik misyonerlerin haklarının korunması ve çıkarlarının gözetilmesiydi. 


Bunun üzerine Loyd Corc, gerek Mezopotamya'nın, gerekse Filistin ile Suriye'nin, Türklerin artık ilgilenmediği meseleler olması bakımından, bunun Türklere böylece bildirilmesi gerekiyordu. Müttefik Devletlerinin sözü geçen bu eyaletlerde ne gibi idarenin uygulanması üstüne bir anlaşmaya varmalarından sonra, Türklerle yapılacak antlaşmanın gecikmesi için bir sebep kalmıyordu artık ortada. Önemli olan nokta, Türklerin, artık bu bölgeler üstünde hükümranlıklarının hiçbir şekilde kalmadığı ve bu bölgelerin ilerideki idaresinin Müttefik Devletlerinin elinde bulunduğu hususunu idrak etmelerini sağlamaktı. 

Türklerle bir anlaşma yapılmadan önce Müttefiklerin kendi aralarında anlaşmaları gerekiyordu. Bu bakımdan, Loyd Corc, M. 
Bertholet'ye Konsey adına yaptığı açıklamalardan, meseleleri düzgün bir şekilde ortaya koymasından dolayı teşekkürleri belirtmek istedi. Varılacak olan anlaşmaların benimsenmiş olması gerektiği için, yapılacak olan bu anlaşmada adı geçen bölgelerde yaşıyan yerli ahalinin değil, yalnız Türklerin de yanı sıra İngiltere ile Fransa'nın da menfaatleri korunmalıydı. Ayrıca, Loyd Corc, M. Bertholet'den Fransa'nın Emir Faysalla yaptığı anlaşmanın mahiyetinin ne olduğunu öğrenmek istediğini belirtti. 

M. Bertholet de bu anlaşmanın «A» dereceli bir mandalık statüsüyle ilgili olduğunu söyledi. Kendisi, Emir Faysal'a gösterdiği bu statünün yanı sıra, Fransa'nın öne sürmüş olduğu şartların Amerikanınkinden çok daha tercihe şayan olduğunu ifade etmişti. 

Loyd Corc da Fransa ile Emir Faysal arasında varılan anlaşma hükümlerinin Oo İngilizler (hesabına da aynı şekilde uygulanabilmesi için bu anlaşma metnini kendisine sunulma fırsatı verildiği takdirde memnun kalacağını söyledi. 

Filistin sorusuna gelince, böyle bir mandalığın kabulü hiç şüphe yok ki devamlı ve ağır yüklere yol açacaktı. Üretimde bulunan verimli bir ülke değildi Filistin; İngiltere'nin böyle bir yüke katlanmasını karşılayacak hiçbir ticaret imkânına sahip değildir Bu bakımlardan İngiltere'nin Filistin mandasını, tarihi Filistin için tatbik edilecek bir mandayı kabul edebilmesi, buranın 


sadece çıplak taşlardan ibaret bir tarihi kadim ülkesi olmamasına ve herhangi bir şekilde bu ülkeden geçen su hatlarının kesilmesiyle birdenbire bir çöle dönmemesi ihtimali ve şartına bağlıydı. 

M. Clemanceau ile varılan görüşmelere göre İngiltere'nin, Filistin'i elinde tutması konusunda bir anlaşmaya varılmıştı. 
Yalnız, şunun da farkına varılmıştı ki, Filistin hudutlarının kesin bir şekilde tayin edilmesi hususu tartışmalara maruz kalabilecekti. Bu bakımdan ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar üstüne Amerika Birleşik Devletleri Başkanının tayin edeceği bir hakeme danışma imkânı ve şartı teklif edilmişti. Kendi inancına göre de Amerika Başkanının bu iki devlet arasında, Fransa ile İngiltere arasında hiçbir fark göstermiyeceği konusunda bir şüpheye düşmemek gerekiyordu. Filistin'in su meselesi bu ülkenin varlığı bakımından elzemdi. Bu suların yokluğu karşısında, bir bozkıra dönecekti Filistin. Bütün Yahudilerin hemfikir olduğu nokta da Hebron'daki su kaynakları ile Ürdün'ün su kaynakları kendi ülkeleri için şiddetle elzemdi, öte yandan, Suriye'nin elinde bulundurduğu bazı suların hiçbir kimseye bir yararı dokunmuyordu. Bunlar, pazarlık edilmek suretiyle ya da Filistin'den bazı haklar almak suretiyle karşılığında, yararlı bir hale getirilebilinirdi. Bu bakımdan, Filistin in ilerde tespit edilecek olan sınırları hususunda yerine getirmek zorunda kaldıkları mükellefiyetler uyarınca, Loyd Corc, Fransız temsilcilerinden bu konuya daha liberal bir gözle bakmalarını istiyordu. 

Bundan sonra Lord Corc'un belirtmek istediği husus, Musul'un arz ettiği müşkül durumdu. Bu konuda kendisi, M. 
Clemanceau'nun niçin İngiltere ile bazı aranjmanlarda bulunmak üzere bir anlaşmaya vardığını açıklamak istiyordu. 

Sykes-Picot antlaşması, sırf Türkiye'nin eli altında bulunan ülkeleri hürriyete kavuşturmak için Türkiye'ye İngilizlerle, Fransızlar tarafından saldırılması amacını güttüğü için imzalanmıştı. 

Loyd Corc bu konuyu Mareşal Foş ile görüşmüş ve kendisiyle şu konuda bir karara varmışlardı. Fransız birlikleri İskenderiye'ye 


çıkıp güneye doğru yürüyüşe gececeklerdi; İngiliz birlikleri ise Mısır yoluyla Suriye ve Filistin'e girecekti. Bu harekât müşterek bir İngiliz-Fransız harekâtı olacaktı. Oysa şurası bir gerçek ki bütün yük sadece İngiltere'nin omuzlarına kalmıştı. Harekâta girişen Fransız birliklerinin sayısı önemsiz miktarda olduğu gibi, bu yüzden de etkili bir durumda olamıyorlardı. Türkiye'nin fethi İngiltere'ye 750.000.000 Sterline malolmustu ki bu her yıl üzerinden 30, ya da 40 milyonluk bir faizi gerektiren bir durumdu. 1.500.000 dan fazla sayıda askeri ateş alanına sürmüştü İngiltere. Eğer İngiltere bunu o zamanlar yapmıyacak olsaydı Konsey o gün orada Filistin, Musul ve Suriye meselelerini müzakere etme imkânını bulamıyacaktı. Mütareke yapıldığı sırada Türkiye eski durumunda kalacak olsaydı eğer, ne olacaktı o zaman? Demek ki geriye kalan hakikat şunu gösteriyordu, Türkiye'ye karşı girişilmiş olan harekât, bir İngiliz harekâtıydı sadece. 1918'de Loyd Corc, Clemanceau'ya Filistin'in işgali konusunda teklifte bulunduğu zaman, kesin bir şekilde reddetmişti bunu Fransa. Bu konuda, kendisi Sir William Robertson tarafından desteklendiği ve yardım gördüğü içindi ki, bunun akabinde İngiltere, Fransa'nın itirazlarına rağmen böyle bir kampanyaya girebilmişti. Gerçekten büyük ve akıllı bir kimse olan M. Clemanceau bu gerçekleri bütünlükle takdir etmişti. Bu bakımlardan, İngiltere bütün bir işlemi tek başına yürütmüş olduğu için, bundan önce varılan anlaşmaları pek kolaylıkla dikkate alamazdı. 

Bunlara karşılık olarak belki de şu öne sürülecektir ki, İngiltere, kampanyasını Filistin'de yürütebilmesi için, Fransa daki gayretlerinden vazgeçmiştir. Bu değildi durum. Filistin'de gayretler gösterdiği sıra, en büyük kayıpları Fransa'da vermişti İngiltere; öylesine kayıplar ki bunlar, Fransa bile artık tamir edemezdi bunları. İngiltere'nin Filistin'de gösterdiği liyakatları tamamiyle takdir eden M. Clemanceau, bu bakımlardan Filistin ve Musul da İngiltere'nin özel bir mevkii olduğunu belirtmişti. 
Fransa da Anadolu'ya yapmış olduğu yatırımlardan dolayı burada özel bir mevkii olduğunu talep etmişti zaten. Oysa, Fransa'nın buraya yaptığı yatırımların miktarı, hiçbir zaman İngiltere'nin, 


Türkiye'nin fethi için yaptığı masraflarla kıyaslanamazdı. 

Bu sebeplerden dolayı, M. Clemanceau da Musul'un İngiltere İmparatorluğunun etki alanı içine alınmasını kabul etmişti. 
Büyük Britanya'nın, gerektiğinde oradaki petrol kaynaklan konusunda edineceği menfaat söz konusu edilmezse, Musul'u işgal etmesi için bir sebep ve niyeti olamazdı zaten İngiltere'nin. 
Oysa, M. Bertholet, bu bölgeler için İngiltere ye kesin haklar tanınması konusunda M. Clemanceau'nun menfi bir tutum izlemiş olduğunu belirtti. 

Gerçi Fransa, Musul'dan edinilecek imtiyazlar bakımından bir öncelik hakkına sahip olmayı talep ediyordu, ama bu haklar kendisinin zaten önceden terketmiş olduğu haklardı. Eğer, Fransa nın talepleri petrol rezervleri konusuna münhasır olacaksa, o zaman kendi aralarında bir anlaşmaya varılabilirdi. 
Yaptığı açıklamaları özetliyecek olursa şu sonuçları öne sürebilirdi Loyd Corc. 

Suriye konusunda, Fransa mandalığı kabul edecek böylelikle de bu konunun ihtiva ettiği sorumlulukları alacaktı; bu da kendisinin Suriye üstüne haklarından vazgeçmesinin bir karşılığı olacaktı. 

Buna benzer olarak, İngiltere de Filistin mandalığını kabul edecekti. Yalnız Mukaddes Yerler gibi nazik bir soru kalıyordu geriye. Loyd Corc son zamanlarda Mukaddes Yerlerin Fransa'ya devri konusunda birçok itirazlarla karşılaşmıştı. İngiltere Katolik değildi. Yalnız şu gerçek de vardı ki, İngiltere İmparatorluğu sınırları içinde çok fazla sayıda Katolik bulunmaktaydı. Bu bakımdan, Loyd Corc Filistin'deki Katoliklerin korunması bakımından Fransa'nın ileri sürmüş bulunduğu teklifleri çok dikkatle inceleyecekti. Bu konuda Vatikan'ın görüşünün alınıp alınmaması konusunda kendi emin değildi pek. İngiltere, Mukaddes Yerler üstünde özel bir takım haklar talep etmiyordu zaten. Ama, İngiltere böylesine nazik konularda, din konularında tarafsız kalmayı tercih ettiğinden ve böyle bir durumun da saygıyla karşılanması gereğini benimsediğinden, Mukaddes Yerlerde bulunan gerek Yahudilerin gerekse Katoliklerle, Müslümanların özel çıkarları bakımından elde edebilecekleri 


haklar karşısında, İngiltere müdahalede bulunmayıp bir rol oynamıyacaktı bu konuda. 

Daha sonra Kürdistan meselesinin halli geliyordu ki, halledilmesi güç bir meseleydi bu. Kendi kanaatına göre, Fransa, Kilikya üstünde bir mandalığı kabul edecekti. Ama, sonuçta, akıllıca verilen bir kararla Fransa bu konuda daha değişik bir tutum izliyeceğini belirtmişti; öyle zannediyordu Loyd Corc. Yalnız Kürdistan ile Türkiye arasındaki sınırlar hususunda ortaya çıkan sual, Kürdistan'ın Türkiye İmparatorluğuna mı dâhil edileceği yoksa Ermenistan gibi bağımsız bir devlet mi olacağıydı. 

Son olarak da şunu belirtmek istiyordu Loyd Corc. İngiltere, Musul'u da içine alacak bir Mezopotamya'nın mandalığına talipti. 
Yani, Musul'un Mezopotamya mandalığına dâhil edilmesi gerekiyordu. Yalnız, Musul'un idaresi konusunda ortaya çıkacak olan teferruata gelince, bu mesele, tıpkı Fransa'nın Şam ile Suriye'nin bazı kesimleri için yapmış olduğu gibi sadece İngilizlerle, Araplar arasında halledilebilecek bir konuydu. 
Bundan başka, İngiltere, Akdeniz'e açılacak, Musul-Mezopotamya arasında bir demiryolu ve petrol boru hattının kurulması konusunda kendilerine kolaylık gösterilmesini talep ediyordu. 
Bunun üzerine söz alan M Bertholet Loyd Corc'un, Fransa'nın Emir Faysal'la yaptığı anlaşma hakkında hiçbir malümatı olmadığım belirttiğini söyledi. Bundan başka, Emir Faysal'ın Fransa'ya hislerinden de endişe ettiğini söylemişti Loyd Corc. M. 
Bertholet ise Fransız-Arap anlaşmasının hükümleri konusunda müşaverede bulunulmasını Loyd Corc'a teklif etmişti, öte yandan. 
Emir Faysal ile varılan anlaşma mahalli bu mahiyet arz ediyordu; Emir Faysal da bu anlaşmanın kendisi Fransa'ya gelene kadar bir sır alarak saklanmasını istiyordu. Bundan böyle, kendisi bu anlaşmanın metnini Loyd Corc'a ertesi gün verebilirdi M. 
Bertholet. Loyd Corc'un, Emir Faysal'ın iyi niyeti konusunda belirttiği endişelere gelince, Emir Faysal, bunun aksine, gayet memnun ve tatmin olmuş bir şekilde ayrılmıştı Fransa'dan; ola ki kendisi Arabistan'a döndükten sonra bir takım problemler zuhur etmiş olsun. 

Filistin konusuna gelince, orası muhakkaktı ki, Filistin büyük bir 


yük olacaktı İngiltere'ye, Ama böyle bir yükü omuzlarına almayı İngiltere'nin kendisi talep etmişti. 

Bu rezervlerine gelince, hiç şüphe yok ki Suriye'den geçen bazı suların kutlanılır hale getirilmesi sadece Ürdün'ün kuzey kesimleri için bir şey ifade edecekti; buydu hepsi hepsi, öte yandan, Ürdün'den geçen sular konusunda İngiltere'nin mütalâası, çok daha kabule şayan görünüyordu. Bu bakımlardan, M. Bertholet, bütün su yataklarının Filistin'e kadar uzatılması için Filistin'in Suriye topraklarına kadar genişletilmesi konusunu kabul etmiyecekti. Filistin'in tarihsel hudutları bilinmiyordu; ama kendi görüşüne göre, Tiber Gölü Filistin için bir hudut teşkil edebilirdi. 

Başkan Wilson'un hakem durumuna geçmesi konusuna gelince, eğer Filistin hudutlarının sınırları bakımından ortaya bir fikir ayrılığı çıkacak olursa, Mr. Wilson, bu konuda gayet kesin fikirlere sahip olan Mr. Brandies tarafından kendisine tavsiyelerde bulunulduğu için, böyle bir teklifi kabul edemiyeceklerdi. Musul meselesine gelince, 1918'de Türkiye'ye karşı olmak üzere düşünülen müşterek bir Fransız-İngiliz harekâtı düşünülmüştü. Buna bağlı olarak da Fransız birliklerinin İskenderiye'ye çıkartılması teklif edilmişti. Bu tekliflerin ciddi bir şekilde yapıldığını sanmıyordu M. Bertholet. 
Gene de her halükârda 20.000 ilâ 30.000'i bulan Fransız askeri birlikleri sayısı İngilizlerin 1.500.000'u ile karşılaştırıldığı zaman hiç şüphe yok ki çok önemsiz kalacaktı. Gene hiç şüphe yok ki İngiltere'nin gösterdiği gayretler dikkate şayandı. Yalnız şu da göz önünde bulundurulmalıydı ki, İngiltere sadece Türkiye'ye karşı bir harekâta geçmiyor, fakat aynı zamanda Hindistan ile Mısırın da savunmasına geçmiş oluyordu böylelikle. Bir karşılaştırma yapıldığı takdirde, Fransa'nın da Selânik'te gösterdiği gayretler önemsenmiyecek gibi değildi, öte yandan, Müttefik Devletleri arasında bu gibi harekatlar için göstermiş oldukları gayret, ya da bunlar için girişmiş oldukları masraflar arasında bir fark gözetmek doğru olmazdı. Bu bakımdan, kendisi gerek Fransa'da Fransızlar tarafından verdirilmiş bulunan zararlara, gerekse Fransa'nın işgal etmiş bulunduğu toprakların 


elden çıkması konusuna değinmek istemiyordu. Gösterilen gayretler arasında bir ayrım yapmak imkânı yoktu; çünkü, harbin ilk iki yılında Fransa Almanların bütün saldırılarına göğüs gerdiği sırada İngiltere henüz harbe hazırlanmakta ve askeri birliklerini toplamakla meşguldü. Bu bakımlardan Müttefik Devletleri arasında gösterilen gayretler bakımından bir tefrik yapmak imkânsızdı. Gerek İngiltere, gerekse Fransa ellerinden geldiğini yapmışlardı. İşte bu yüzden de İngiltere bazı harp sahnelerinden ötürü Fransa'dan daha çok gayretler göstermiş olduğu konusunda bir talepte bulunamazdı. Loyd Corc'un sözlerine değinmek gerekirse, İngiliz birliklerinin Filistin'de bulunmasından ötürü Türkiye'nin şimdi eski durumunda bulunmayıp gücünden kaybettiğini ileri sürmek doğru olmazdı. M . Bertholet'nin görüşüne göre, Bulgaristan'ın abluka altına alınmasından sonra meydana gelen Selanik hareketleri sayesindeydi ki Türkiye dize getirilmişti. Hiç şüphe yok ki, M. Clemanceau Londra'da yapılan müzakereler sırasında açık yüreklilikten ötürü bazı mütalâalarda bulunmuştu. Fakat, M. Bertholet'nin düşündüğüne göre, M. 
Clemanceau'nun Londrada vaatlerde bulunmuş olacağı hususunda hafızası kuvvetli değildi. Kaldı ki bu şekilde bulunulmuş vaatlerden ötürü İngiltere'nin kendisine bazı imtiyazlar tanınmasını istemesi pek de akla yatkın değildi. Ne olursa olsun, Musul konusunda Fransa, M. Clemanceau'nun varmış olduğu anlaşmanın ihtiva ettiği hususlar üstünde ısrar etmiyecekti. Şu şartla ki, hak eşitliği prensibi gözetilerek, petrol kaynakları konusunda karşılıklı bir anlaşma yollarına gidilebilirdi. Bu meseleye bağlı olarak, M. Bertholet, Fransız Konsey Başkanı tarafından imzalı bir tasara nın kabul edilmesi için Loyd Corc'a sunulduğuna dikkati çektik Petrol kaynakları konusunda bir anlaşmaya varılmadığı takdirde, Fransa kendine karşı gereken muamelenin gösterilmemiş olduğu kanısına varacaktı. 

Filistin sorusuna gelince, Fransa, Filistin'in kendi mandalığı altına alınmasında İngiltere ile hemfikirdi; öte yandan, kendisi Katolik olmadığı için, Kutsal Yerlerle ilgili meselenin M. 
Cambon'la müzakere edilmesini tercih ediyordu M. Bertholet. 


Son olarak da Kiirdistan meselesi tartismaya maruz kalacak bir mahiyet arz ediyordu. Ama tahminine gore, Lord Curzon bu konuya yeniden değinen açıklamalarda bulunacaktı ilerde. 
Bunun üzerine Loyd Corc askeri bir tartışmaya girişmek istemediğini belirtti. Gene de kendisi Türkiye'nin Selânik'te tatbik edilmiş olan harekât yüzünden dize gelmiş olduğunu kabul etmiyordu. Eğer, İngiliz askeri birlikleriyle savaşmak için Türk askeri birlikleri Filistin'e kaydırılmamış bulunsaydı o zaman Selânik'teki kuvvetler karşılarında Türk ordularını bulacaktı. 
Musul Petrol Anlaşmasına gelince, Fransızlar tarafından teklif edilmiş bulunan bu meselenin acele bir şekilde kabul edileceğinde tereddüt ediyordu; bu da o bölgelerdeki şirketlerin arz ettiği mahiyetten ötürüydü. 

Mezopotamya'nın yönetimi ise korkunç derecede yüklü bir masrafa malolacaktı. Bu bakımdan, bu bölgeden elde edilebilecek olan yararlar bu bölgenin İdari masraflarının karşılanmasına gidecekti ancak. İdari masraflar karşılığında elde edilecek olanı karsilamayacakti hiçbir surette. Daha hâlihazırdaki masraflar, Türkiye'nin bu bölgeden zar zor elde ettiklerinin sekiz katıydı. Daha henüz İngiltere'nin bu bölgenin idaresini üstüne atacağı da kati değildi? Gene de ne olursa olsun bu bölgedeki petrol kaynaklarının işletilmesi sayesinde elde edilecek gelir özel şirketlere gitmemeliydi. 

Öte yandan, Loyd Corc’a göre, Türkiye'den petrol konusunda imtiyazlar kopartılması haklı bir iddia taşımayacaktı; çünkü bu gibi anlaşmalar bir kıymet ifade etmiyeceği için hiçbir şekilde, hukuki olarak zorlanamazdı. Kendisi, bu bölgeden Fransa'nın kendi payına düşen petrolü almasından yanaydı; yalnız, özel şirketlerle pazarlıklara girişilmesinde reddetmek zorundaydı bu arada. 

Bundan sonra, Sinyor Nitti, İtalya'nın elde edeceği haklar ve ekonomik ihtiyaçlar konusunda konuşmak istediğini belirtti. 
Harbin sonunda, İtalya kendisini ciddi bir durumla karşı karşıya bulmuştu. İtalya'nın nüfusu Fransanınkine eşitti aşağı yukarı; Buna karşılık İtalya'nın sahip olduğu topraklar Fransa'nın beşte üçüydü ancak ki bu rakam her kilometre kareye 560.000 kişinin 


düştüğünü göstermekteydi. Bu bakımdan, İtalya'nın ham madde ihtiyacı karsilanmaliydi. Bu meselede zaten Londra Antlaşmasının 9. maddesiyle kabul edilmiş ve İtalya'ya bu hakkın tanınması garanti altına alınmıştı. Kendi tahminine göre, uluslararası bir karışıklık yaratmıyacak şekilde Kilikya konusunda buna benzer bir çözüm yolu bulunabilirdi. Öte yandan. Sinyor Nitti, Kutsal Yerler konusunda bir takım mütaldâalarda bulunmak istiyordu. Bu meselenin bütünlükle manevi bir mahiyette olduğunu tamamiyle kabul ediyordu Sinyor Nitti. Ama, kendi kanaatine göre, Kutsal Yerlerin idaresi öyle bir mahiyet arz etmeliydi ki burada bulunan bütün milletlere eşit haklar verilebilsindi, özel olarak yapacağı teklifleri yoktu Sinyor Nittinin, ama kendisi burada her ülkenin eşit haklardan yararlanması fikrine ve her çeşit ibadet şekline saygı gösterilmesi konusuna inancı vardı. 

M. Cambon da Kutsal Yerler meselesinin sadece Müttefik Devletlerini ilgilendirdiğini söyledi. Bu bakımdan, bu konuda verilecek hükümlerin Türkiye ile yapılacak barış antlaşmasına girmemesi gerekiyordu. Kutsal Yerler on beşinci asırdan beri Fransa'nın elinde bulunuyordu. Vatikan da bütün Fransız hükümetlerinin, hatta Vatikanla arası açılan Fransız hükümetlerinin bile, böyle bir sorumluluğu deruhte ettikleri konusunda hemfikirdiler. 

Bu mesele özellikle Fransız Katolikleri bakımından büyük bir önem taşıyordu. Bu bakımdan, Filistin'in mandalığı İngiltere'ye verilecek olursa, bu takdirde Fransa, Kutsal Yerler konusunda bazı mülahazalarda bulunmak zorunda kalacaktı. Aksı halde, Fransız Senatosuna bu aranjmanları kabul ettirmek zor olacaktı. 
Bunun üzerine Loyd Corc, İtalyan Katoliklerinin bu konudaki görüşlerini belirtmesi için Sinyor Nitti'den talepte bulundu. 
Sinyor Nitti de mevcut şartların yeniden tetkiki ve üstünde durulması hususunun bir faydası olmayacağı fikrindeydi. Mevcut şartlar İslâm işgalinin bir sonucu olarak kurulmuştu. İslâm işgali ise son bulmak üzereydi Bu bakımdan bütün Hristiyan müminlere haklar tanınması ve Katolik ülkeler arasında bir fark gözetilmemesi hususunda hemfikirdi. İtalya, hiçbir zaman için 


Fransa'nın (Kutsal Yerleri kendi muhafazası altında bulunduruşunu kabul edememişti; bu bakımdan da zaman zaman araya çeşitli özel anlaşmalar girmişti. Kendi görüşüne göre, maddi bir savunmaya girişilmesi lüzumu yoktu; İngiltere burasının mandalığını üstüne alıyordu çünkü. 

Öte yandan, İtalya bu meseleye büyük önem veriyordu; çünkü, yapılan son seçimlerden sonra İtalya'daki Katolik Partisi gittikçe güçleniyordu, bu bakandan da dini konulara karşı büyük bir ilgi gösteriyordu. Bu sebeplerden dolayı, İtalya, diğer Katolik ülkelere tanınan hakların kendisine de tanınmasını talep ediyordu. 

Bunun üzerine söz alan Loyd Corc, konseyden Sinyor Nitti" nin teklifin kabul edilip edilemiyeceğini sordu; yani, sözü geçen bölgede her ülkeye eşit haklar tanınmalı ve her ülke de burada kendi Katoliklerini ve dinlerini korumalıydı. 

M. Cambon da her ülkenin kendi ulusundan olan kimseleri korumasına karşı çıkmadığım belirtti. Gerçekten de Fransa zaten burada sadece kendi ulusundan olan kimselerin korunması fikrini gütmüştü hep. Yalnız, Kutsal Yerlerin himaye altına alınması bakımından, Fransa'nın buradaki geleneklerinin korunması elzemdi. Loyd Corc da hemfikir olduğu takdirde, Fransız temsilcilerinin İtalyan temsilcileriyle bu konuda müzakerelerde bulunup karşılıklı bir anlaşmaya varmalarını öne sürüyordu M. Cambon. 

Sinyor Nitti de karşılıklı müzakerelere girilmesi konusunda M. 
Cambon'un tekliflerine karşı bir itirazı olmadığını söyledi. Öte, yandan, kendisi şunu belirtmek istiyordu ki artık bundan böyle Filistin'de, İslâm idaresinin ortadan kalkmasından itibaren yepyeni bir sistem uygulanmak üzereydi. Bu bakımdan uygulanacak olan yeni sistemin müzakerelerde bulundukları mesele karşısında ne gibi durum arz ettiği nazarı itibara alınması gerekiyordu. Kendi kanaatına göre, bütün Hristiyan ulusları aynı muameleye maruz kalmalıydılar. Sivil savunmanın şu, ya da bu ulus tarafından yapılması meselesi mevzu bahis değildi. Her dini tarikat, ulusları ne olursa olsun, bütünlükle bir himaye altına alınmalıydı. Şimdiye değin, Müslümanların elinde bulunması 


bakımından, Filistin çok karmaşık siyasi ve dini sorunları ihtiva ediyordu. Ama bundan böyle, her ulusun üyeleri himaye konusunda kendi uluslarının temsilcilerine başvurabileceklerdi herhangi bir durum ihtiyaç gösterdiği anda. Bu sebeplerden dolayı, Kutsal Yerler için özel bir durum teminat altına alınmalıydı. Hiçbir ülke gerek sahip olduğu ulusun, gerekse dinin mahiyeti bakımından, öteki ülkelere nazaran daha imtiyazlı bir durumda olmamalıydı. Bundan başka, her ülke, kendi tabiyetindekileri, bu tabiyette bulunan kimselerin dini statüleri bakımından bağımsız kılmalıydı. 

Bunun üzerine Loyd Corc, İngiltere'nin de bu konuya karşı ilgi gösterdiğini söyledi. Çıkarlarının görmezlikten gelinmesi imkânı bulunmıyan birkaç milyon Katolik vardı İngiltere'de. Geçmiş günlerde, Filistin İslamlarını hakimiyeti altında bulunduğu zaman, Fransa'nın, Filistin'i himayesi altına alması münasip görülmüştü. Ama bu yüzden, İngiltere ilerde Kutsal Yerler üzerinde bir ayrıcalığın doğmasına sebep oldu diye itham altında bırakılabilir miydi acaba? Yoksa müttefiklerin İngiltere'nin çeşitli uluslardan olan kimselere eşit muamelede bulunmadıkları hususunda bir şüpheleri mi vardı? Eğer İngiltere, müttefikleri olan İtalya ile Fransa'nın Filistin'deki vatandaşlarını Kutsal Yerler konusunda korumaktan âciz kalacaksa ortada bir İttifaksın olmasının ne gereği kalıyordu o zaman? Acaba, sadece, İngiltere'nin Kudüs sokaklarını süpürüp, dağlarını bekleyip, Kutsal Yerleri ziyaret etmekte olan İtalyan, ya da Fransızları eşkiyadan korumakla görevli idi de Kutsal Yerlerin himayesine muktedir değil miydi? Görünen duruma göre, İngiltere bu ülkenin yönetilmesi için gereken yardımlarda bulunmakla yükümlü olarak kalacak, Kudüs'teki Kutsal Yerlerin himayesi için münasip görülmiyecekti. 

Pek tabii ki, İngiltere böylesine mütalâaları hiçbir zaman kabul edemezdi. Eğer herhangi bir özel dini zümre, kendisinin belirli bir ulusun himayesi altına konmasını isteyecek olursa, bu takdirde İngiltere, Fransa, ya da İtalya'ya danışarak müteessif durumların Ortadan kaldırılmasına o çalışacaktı. Yoksa, imparatorluk içinde imparatorluk tesis etmek imkânsız bir şeydi. 


Eger İngiltere bu ülkenin bütün sorumluluklarını yüklenmek durumunda bırakılırsa, o zaman pek tabii ki kendisini Kutsal Yerler konusunda çıkacak meselelerin dışında tutamazdı. 

Bu arada kendisi Sinyor Nitti'nin öne sürmüş olduğu teklifi kabule hazır olduğunu, ama bu müzakerelerin ertesi sabaha tehirinin uygun düşeceğini söyledi, 

(Müzakereye ertesi sabah saat 11.00'de devam etme kararı alındı). 


2. Türkiye ile yapılacak barış antlaşması tasarısı üstüne 


Loyd Corc, Türkiye ile yapılacak barış antlaşmasının tasarısı konusunda yapmak istediği bazı tekliflerin bulunduğunu söyledi. 
Bundan önce yapılan müzakerelerde şu konu üstünde durulmuştu ki, Türkiye ile yapılacak barış antlaşmasının hükümlerinin tesbiti için, prensipte bazı hususların karar altına alınması gerekiyordu öncelikle. Bu çeşit meseleler üstünde Sinyor Nittinin oradan ayrılmasından önce bir karara varılmasının arzu edildiğinden endişe ediyordu Loyd Corc. Bu bakımlardan, aşağıdaki teklifleri yapmak istiyordu: 

(1) Türkiye ile yapılacak barış antlaşması tasarısının hazırlanabilmesi için Londra'da Barış Konferansı Tasarısı Komite'sinin toplanması. 

(2) Türkiye ile yapılacak barış antlaşması hususunda kurulmuş bulunan çeşitli komisyonların, üzerinde çalıştıkları konularda ihtiva edecek raporu, barış antlaşması tasarısına eklemeleri|(3) Türkiye ile yapılacak barış antlaşmasına eklenmek üzere Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri konusu nazarı itibara alınarak hazırlanacak maddelerin tesbiti için, Mareşal Foş'un başkanlığı altında, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Japon hükümetlerinin Kara, 


Hava ve Deniz Kuvvetleri danismanlarinin bir araya gelerek toplanmaları için dâvet edilmeleri. 

(Teklif edilen bu kararlar kabul edildi). 

Yukarda karar altına alınan tekliflere ilâveten, harpte uygulanan yasalarda [meydana gelmiş bulunabilecek boşlukların doldurulması üstüne bir komisyon kurulup kurulmamasını konseyden sordu Loyd Corc. 


G. Türkiye ile yapılacak barış antlaşması. Askerî hükümler. 


1. Askeri Hükümler 


Loyd Corc, Paris'e gitmek üzere Mareşal Foş'un Londra'dan ayrılmış bulunduğunu öğrendiğini söyledi, Bu bakımdan, Türkiye ile yapılacak barış antlaşmasına konacak olan askerî hükümlerin bundan böyle Versay'dan öğrenilmesini istiyordu kendisi. 
Çalışmalar Versay Konseyi ile birlikte yürütülmeliydi. Bu konseyde bütün milletleri temsil eden kişilere de Mareşal Foş başkanlık etmekteydi. 

Eğer kabul edilinecek olursa, Loyd Corca konferans sekreterliğinden bir telgrafın çekilmesini isteyecekti bu konuda. 
Bu teklif kabul edildi ve konferans sekreterliği Versay Müttefik Devletleri Askerî Konseyine Türkiye ile yapılacak antlaşmanın askerî hükümlerini bir tasarı haline getirmesi konusunda bir 


telgraf çekildi. 


2. Kilikya Üstüne 


Loyd Corc, bu konuda M. Bertholet'nin bir mütalâada bulunacağını, ya da bir tasarı teklif edeceğini zannettiğini söyledi. 

M. Bertholet'ye ve teklif edecek bir tasarısı bulunmadığını, ama Kilikya konusunda, Paristen talimat talep ettiğini söyledi. 
Danışmanlar ve murahhaslar konusunda herhangi bir anlaşmaya varmadan önce kendisinin bu talimatları alması gerekiyordu. Bu arada İtalyan temsilcilerini de ilgilendiren birçok sorular bulunmaktaydı. Bundan sonra, M. Bertholet, İtalyan nüfuz alanlarına da kabil olduğu derecede uygulanması konusunda, sözü geçen meselede, İtalyan Heyetinin, Fransız Hükümetinin vereceği karara katılabileceğini umduğunu söyledi. 

Sinyor Nitti de katıldığını söyledi. 

M. Bertholet sözlerine devamla, Kilikya konusunda konferans üyelerine ancak ertesi gün kesin malümat verebileceğini tahmin ettiğini söyledi. 


H. Sevr Antlaşması 


Konferansın 21 şubatta yaptığı toplantıda; Türkiye ile yapılacak barış antlaşması (ki sonra Sevr Muahedesi adını almıştır) tasarısının maddeleri üstünde konuşuluyordu. 

Burada en ilginç tartışmalar İzmir ve bölgesi etrafında geçmiştir. 
Bu konuda İzmir'le ilgili madde şöyleydi: 

Türkiye, Yunan Hükümeti tarafından tayin edilecek bir Yunan yöneticisinin eline İzmir ve havalisinin idaresinin verilmesini kabul edecekti. Bu bölgedeki yerli ahalinin de Yunan Meclisine bir temsilci yollamasına ve Yunan Ordusu adına da asker yazmasına müsaade edilecekti. Sözü edilen bu bölgenin mahiyetinin ve sınırlarının genişliği hususu, 17 şubatta Yüksek Konsey tarafından kurulmuş bulunan komisyon tarafından dikkate alınacaktı. 

(Not: Eğer olacaksa, Türkiye'nin süzerenliğinin nereye kadar devam edeceği konusu karar altına alınmalıydı). 

Bunun üzerine Sir M. Hankey, ikinci satırdaki bölge kelimesinden önce: 


«Türk süzerenliği © altında kalacak olan» sözlerinin getirilmesini istedi. 

(Kabul edildi) 

Lord Curzon ise «süzerenlik»in kesin olarak ne anlama geldiğini sordu. 

Loyd Corc da bunun, Türklerin Yunan idaresine hiçbir şekilde karışmaya hakları olmadığı demek olduğunu söyledi. Eklenen sözler, sadece Türklerin amour-proprelarının incinmemesi bakımındandı. Yapabilecekleri en fazla şey, Türklerin kendi bayraklarını çekebilecekleriydi. 

Alınan karara göre: 

Yukardaki paragrafın altındaki not çıkartılacak, onun yerine de «İngiliz Dışişleri Bürosu'nun «süzeren» deyiminin ne anlama geldiği konusunu öne almayı üstlenmiştir» sözü konacaktı. 
Bunun üzerine, M. Bertholet, ertesi gün Londra'ya avdet eden M. 
Millerand'ın refakatinde bulunan M. Fromageot'a «süzeren» teriminin kesinlikle ne anlama geldiğini soracağını söyledi. 
Kendisinin anladığına göre, bu terim o kadar çok anlamlara 


gelebiliyordu ki herkes bunu kendine gore tarif edebilirdi. 

Izmir meselesine gelince, bazi teknik sorularin yakindan tetkik edilmesi gerekiyordu. Meselâ, istikbaldeki idare; gümrükler, ki çok büyük bir önem taşıyordu bu; bir de tedavül meselesi. 
Bundan sonra, M. Bertholet, İzmir havalisinin Yunan idaresi altına konulması meselesinin tetkikini bitirmiş bulunan İzmir komisyonuna, yukardaki meseleleri tetkik etmesi için talimat verilmesini talep etti. Bu havalinin Yunanistan'da bir delege bulundurmasına rıza gösterilmesi konusunda kendisinin hiçbir itirazı bulunmadığını; çünkü geniş bir arazinin idare edilmesinde Yunanlıların büyük güçlüklerle o karşılaşabileceklerini de sözlerine ekledi M. Bertholet. Bundan başka bu konuda şu da vardı ki, İzmir limanının içinde Yunan unsurları hakimken, bu çerçevenin dışında değildi. İkinci mesele, İzmir, Yunanistan'a delege yollamalı mıydı? Kendi görüşüne göre, bu durum, İzmir'in Yunanlılara mı devredilmesi, yoksa Türk hükümranlığına mı bırakılması konusuna dayanan bir husustu. Eğer Yunanlılar burada tek başlarına bir mandacı hüviyette idiyseler, o zaman Atina'ya delege yollanması ters düşerdi. 

Öte yandan, Girit Türk süzerenliği altında bulunduğu sıralarda M. Venizelos'un Girit delegesi olarak seçilmiş olduğunu söylediği zaman bir yanlılık yapmamıştı galiba M. Bertholet. Öyleyse, M. 
Venizelos'un da yukardaki teklife bir itirazda bulunmaması gerekiyordu. Buna benzer bir durum da İtalyanlarla, İtalyanların bulunduğu diğer ülkeler arasında husule gelmişti. Bu bakımdan Konsey, ya İzmir'in Yunan bölgesi olduğunu kabul etmesi, ya da orada bulunan Yunan halkının Atina'ya bir delege göndermesi hususunu reddetmesi gerekiyordu; aksi takdirde, bu durum tehlike arz edebilirdi. 

Bunun üzerine söz alan M. Cambon, Müttefik Devletlerinin başına Yunan Kralının oğlunun geçirilmesi suretiyle Girit'in sözde muhtariyetini tanıdığı zaman, Giritlilerin Atina'ya delege yollamaları konusunda bir mesele geçmemişti hiçbir zaman. 
Daha sonra da M. Venizelos siyasi hayattan yavaş yavaş çekilmişti. Kendisine Yunan Parlâmentosunda bir yer teklif edilmişti bu yüzden. Hatta M. Venizelos, kendisine şahsen Giritli 


olmayıp, Yunanistan'da doğmuş olduğunu söylemişti. Bu yüzden Yunan Meclisine seçilmişti, yoksa Girit ahalisinin bir temsilcisi olarak Meclise girmemişti M Venizelos. Girit, Türklerin hükümranlığı altında bulunduğu sıralar, Atina'ya temsilci gönderilmesi konusunda Giritlilere de karşı çıkmıştı M. 
Venizelos. 

Bundan sonra söz alan Loyd Corc, Türklerin İzmir'deki süzerenliklerinin sadece lafzi olduğunu söyledi. Gelecekteki bir zaman içinde Yunanlılar dikkate değer sayıda askeri birlikler bulundurmalıydı burada. Bu birliklerin İzmir'de kalmaları büyük masraflara yol açacaktı ki bunu da Yunanistan karşılamak zorundaydı. İzmir çok müreffeh bir limandı, belki Atina'dan bile. 
Bu bakımdan Yunanistan'ın kendi ülkesine İzmir'den yapılacak bir katkıya izin verilmiyecek miydi? Bu böyle olmıyacak idiyse eğer ya da buna rıza gösterilmiyecekse, İzmir'den, Atina'ya bir delege gönderilmeden nasıl halledilebilirdi bu durum? 
Demokratik bir ülke olmasından ötürü çoğunluğu kendi ırkından olan ama özgür bir topluluğu teşkil eden bir ahaliye zor kullanamazdı herhalde Yunanistan. Sinyor Nitti'nin belirttiğine göre ise, böyle bir temsilciliğin, Türkiye'nin süzerenliği ile uyuşmadığı ortadaydı. Yok, eğer, müttefikler Atina'da, İzmir'den gelecek bir temsilcinin bulunmasına karar verirse, kim durdurabilirdi bunu? Yüzeydeki görünüşüne göre, bunun bir uyuşmazlık olduğu zehabını uyandırıyordu, Loyd Corc'da. Öte yandan, bu temsilcilik işinin ortadan kaldırılması isteniyorsa eğer, o zaman Türklerin İzmir'deki süzerenliği hususunda M. 
Venizelos'un taleplerinin desteklenmesi için ortaya kuvvetli fikirler atılmalıydı. Yunanlıların Atina'da, İzmir'den gelecek bir temsilci bulundurma hakları hususundaki hükmün Konsey tarafından, Türkiye ile yapılacak barış antlaşmasından çıkartılması (konmaması) mı isteniyordu öyleyse? Kendisi bu konuda (Yunanistan'da bulunan demokratik unsurlara Müttefiklerin çok şeyler borçlu olduğunu Konseye hatırlatmak istiyordu Loyd Corc, ki bu unsurlar, sabık Kral Konstantin, Almanları desteklediği zamanlarda, Müttefik Devletlerle birlikte Selânik'te omuz omuza çarpışmak için iki askeri birlik temin 


etmişti. Kendisi şahsen Türklerin İzmir'de bir süzerenliği olması fikrini savunmuyordu; zorluklar yaratabilirdi bu çünkü, sadece Türklerin haysiyetlerin okşanması (kırılmaması) için teklif edilmişti bu. Yok eğer, bu süzerenlik, İzmir'deki Yunan halkını bir takım demokratik imtiyazlardan alıkoyacaksa, o zaman karşı çıkacaktı buna kendisi. İzmir havalisinin sınırlarına gelince, bu sınırlar oradaki Rumların bulunduğu yerlere kadar genişletilmeliydi. Yunanlıların, kendi haklarını, kendi kendilerine tayin etme imkânının bağışlanmasıydı bu sadece. 

Bu konuda kendileri İzmir'deki çoğunluğun taleplerini göz önünde tutmak zorundaydılar. Yunanlılar bu bakımdan bir talep ileri sürebilirlerdi, çünkü İzmir'deki ahalinin çoğunluğu Rumdu. 
Bu yüzden, konsey, havalinin genişliğini tesbiti konusunda Yunanlılarla büyük bir serbestiyet içinde çalışabilirdi. 

Sinyor Nitti ise Loyd Corc'un söylemiş olduğu şeylerin, ciddî soruları ortaya çıkardığını belirtti. Kendi görüşüne göre, süzeranlığın bir Devlete ait olduğunu, öte yandan ise delegelerin başka bir Devletin Parlâmentosuna ait olduğunu söylemenin imkânı yoktu. 

Konseyin karşısında iki çözüm yolu ihtimali bulunuyordu bu yüzden. Bunlardan ilki, İzmir'in doğrudan doğruya Yunanlılara an olduğunu kestirip atmaktı. İkincisi ise, İzmir'de Türk süzeranlığı bulunduğu için bu havaliden Atina'daki Meclise delege yollamanın imkânı yoktu, Loyd Corcun Yunan unsurlarının önceliği konusunda gerek İzmir limanı dâhilinde, gerekse dışında için söylediklerine gelince, İtalyanların elindeki istatistik bunun böyle olmadığını gösteriyordu. Çok sayıda Müslüman ve Türk vardı bu havalide. Eğer buradaki Türkler, Türkiye nezdinde delege bulundurma hususunda kendilerine müsaade verilmesini talep edecek olurlarsa, bu takdirde Konsey böyle bir şeye rıza gösterecek miydi? Gösterecekse eğer, bazı karışıklıklar çıkacaktı ortaya. Bu sonuçlardan bir tanesi belki de Arap Devletlerine kadar uzanabilecekti. Türklerin süzeranlığı kaybetmeleri pahasına da olsa, Sinyor Nitti, bu konuda açık bir çözüm yolunun bulunmasından yanaydı. Kendisi Türk süzeranlığı altında bulunan bir Yunan halkının Atina'ya delege 


göndermesi hususunu kabul edemiyordu bir türlü. Birçok çözüm yolları vardı oysa. İzmir'de bir Meclis kurulabilip, buradaki Rumiar da bu Meclise kendi seçtikleri delegeleri yollıyabilirlerdi. 
Böyle bir çözüm yoluna karşı Sinyor Nitti'nin yapacağı hiçbir itiraz yoktu. 

Bundan sonra söz alan M. Cambon, Sinyor Nitti'nin söz konusu meselenin mantıki ve hukuki yönünün belirttiğini söyledi. Loyd Corc ise başka 'bir çözüm yolu teklif etmişti. Bu cins oir tartışma kesilmeksizin uzayabileceği için, tutulacak en iyi yol, barış antlaşması tasarısından Rumların Atina'ya delege yollama maddesi çıkartılmalıydı; kendi düşüncesine göre, bu mesele ilerde kendi kendine bir hal yoluna gidebilirdi zaten. 

(Konferans o gün öğleden sonra saat 4'de yeniden toplanmak üzere saat 1:45'de tatile girdi). 


I. İzmir Meselesi 


24 şubatta toplanan Konsey İzmir meselesini yeniden ele aldı. o 
gün yapılan müzakerelere göre Yunanlıların Atina'ya, İzmir'den bir delege göndermesi konusu devam etmekteydi. M. Venizelos da bu müzakereler sırasında orada hazır bulunuyordu. 

Söz alan Loyd Corc, İzmir meselesinde M Venizelos'a şu bilgiyi verdi. Türkiye'nin İzmir'de süzeranlığı bulunması gereği karşısında, bu havalide Rumların Yunanistan'a bir delege yollamaları ileri sürülmüştü. Ancak, Türkiyeye karşı bağlılıklarını beyan etmiş kimselerin, Yunanistan Kralına da, bağlılıklarını bildirmek zorunda kalacakları için böyle bir meselenin zorluklar yaratacağı düşünülmüştü, öte yandan, başka bir devletin tabiyetinde bulunan bir kimsenin Yunan Parlâmentosuna kabulü de çok zordu. 


Üçüncü bir ihtimal öne sürülmüştü bunun üzerine. Bu da İzmir'de mahalli bir Meclisin kurulmasıydı. İşte bu konuda neler düşündüğünü M. Venizelos'tan öğrenmek istiyordu Loyd Corc. 
Bunun üzerine M. Venizelos, hem Türkiye bağlı olma durumunun, hem de bağlı bulunan kimseler tarafından Yunanistan'a delege gönderilmesi hususunun bir uyuşmazlık taşıdığını bütünlükle takdir ettiğini söyledi. Kendisine göre, Atina'ya delege gönderilmesinin önüne geçilmesinden çok, Türkiye'nin süzeranlığının kaldırılması çok daha tercihe şayan bir çözüm yoluydu. Yalnız, yaptığı mütalâanın açıklamasına geçmeden önce, İzmir'in niçin Anadolunun bir parçası sayılmaması gerektiği üstüne kendisinin Konseye bilgi vermesine müsaade edilmesini rica etti M. Venizelos. 

Yunanistan'a bırakılması gereken bölgede 960.000 kişi ikamet ediyordu. Bunlardan 562.000'i Rum, 91.000'i Ermeni, 360.000'i de Müslümandı. Yani, Türkler bu bölgede genel nüfuzun üçte birinden daha az sayıdaydılar. Anadolu'nun coğrafik bir bütünlük arz etmesinden ötürü. Anadolu'nun herhangi bir bölgesinde Rum çoğunluğunun öneminden bahsedilmemesi hali sık sık öne sürülen bir hususu teşkil etmişti. Oysa, Anadolu coğrafik bir bütünlük arz etmiyordu. İtalya dışında Akdeniz'de bulunan hiçbir yarımadanın böyle bir coğrafik bütünlüğü yoktu. Bu gerek İberik yarımadası gerekse Balkanlar için de geçerliydi. Anadolu'nun da böyle bir bütünlüğü yoktu; yüksek plato ve deniz kıyısı olmak üzere ikiye ayrılıyordu Anadolu. Bu konuda M. Venizelos, bin Alman, ötekiyse Fransız olan iki coğrafyacının adım verebilirdi ki, bunlar Phillippson ile Reclus idi. Şunu söylüyordu M. Elise€ Reclus, dokuz ciltlik «Nouvelle Géographie Universelle» adlı eserinde; «Aslında, dağ etekleri ile içteki platoya kadar uzanan adalar, yarımada ve nehir vadilerinin hiçbiri Asya tipine sahip değildi Anadolu'nun; coğrafi ve tarihi olarak Avrupa'ya aitti bunlar», Dr Alfred Phillippson da «Reisen und Forschungen in Kleinasien» adlı kitabında şunları söylüyordu: «Batı Anadolu ile Yunanistan arasında ortak bir benzerlik bulunduğunu farketmemek imkânsızdır» ki bu, iki bölgenin Ege adını alan coğrafik bir bütünlük olduğu fikrini getirmektedir. 


Bunun üzerine Loyd Corc, M. Venizelos'tan, İzmir'de kurulacak mahalli Meclis üstüne olan görüşlerini açıklamasını rica etti, 

M. Venizelos da bundan önce yapmış olduğu açıklamaları Yunanistan'ın taleplerinin sırf bu bölgenin işgali hususuna değil, fakat bu bölgede yaşayan Rumların, Türkiye'ye tabi olunmaktan korunması hususuna da dayanması bakımından yapmış olduğunu söyledi. Kanaatına göre bundan önce yapılan müzakerelere göre İzmir'de mahalli bir Meclis kurulması hususunda bir anlaşmaya varılmıştı. Ama, bu Mahalli Meclis, ilerde çıkabilecek olan zorlukları halletmeye muktedir değildi kendi görüşüne göre. Yunanistan'ın durumu, İngiltere'nin İrlanda karşısındaki durumunun tam tersiydi. İrlanda'da yerliler kendi meclislerini kendileri kurmak istemişler ve Londra'ya bir temsilci göndermemişlerdi. Yunanistan için tamamiyle tersti durum. 
Yunanlılar ayrı bir Mahalli Meclis kurulmasını reddedip, Atina'ya bir delege gönderilmesini talep etmişlerdi. Konsey bu konuda Girit'te olanları hatırlıyacaktır; bunun aynısı İzmir'de de olabilirdi ilerde. İzmir Mahalli Meclisi, Atina'ya bir temsilci gönderilmesi konusunda ısrar edebilirdi. 

M. Venizelos, belirebilecek daha büyük tehlikelerin, meselâ harbin yaratacağı zorluklardan kaçınmak için diplomatik bakımından yarı yarıya bir çözüm yolunu bulmak zorunda kaldığını bütünlükle anlıyordu. Bu şartlar muvacehesinde, muzaffer devletlerin, ilerde belirebilecek çatışmalara sebep olması akıllıca bir iş olmazdı. Atina'da bir delegeliğin bulunması hususu hemen bir çözüme vardıramıyabilirdi. Fakat kendisinin Konseyden istirhamda bulunduğu husus, bütün havalinin Türklerin hükümranlığından kaldırılması ve bağımsız bir bölgenin kurulmasıydı. Mahalli halk ancak bundan sonra kendi kaderlerini kendileri tayin etme yetkisini o ellerinde bulundurduktan sonra bir referandum yaparak Atina'ya delege gönderilmesi konusunda bir karara varabilirdi. 

(M. Venizelos konuşmasını bitirdi ve Konsey toplantıyı tatil etti.) 


SON 


Notlar 


[-1] 


Disraeli, Benjamin: İngiliz devlet adamı ve yazarı, 1804-1881. 


[—2] 


Churchill bu tabiri ile Turancilar1 kastetmektedir. 


[-3] 
«Türkler ve Yeni Türk İdealleri» yazan Tekin Alp; ilk olarak Almanca nesredildi, 
1915. 


Anglo-Russian Entente: (1907) Pact in which Britain and Russia settled their colonial disputes in Persia, Afghanistan, and Tibet. It delineated spheres of influence in Persia, stipulated that neither country would interfere in Tibet's internal affairs, and recognized Britain's influence over Afghanistan. The agreement led to the formation of the Triple Entente. 


Asquith, Herbert Henry, ist earl of Oxford and Asquith, British politician and prime minister (1908-16), 1852-1928; Elected to the House of Commons in 1886, he served as home secretary (1892-95). A leader of the Liberal Party, he became prime minister in 1908. His plan to limit the powers of the House of Lords was enacted by the Parliament Act of 1911. He led Britain in the early years of World War I, but domestic crises combined with British losses in the war led to widespread dissatisfaction. He resigned in 1916 but remained leader of his party until 1926. 


Tirpitz, Alfred von: German naval commander, 1849-1930; The son of a Prussian civil servant, he enlisted in the Prussian Navy in 1865, attended the Kiel Naval School, and was commissioned in 1869. As commander of a torpedo-boat flotilla, he devised new tactical principles. Promoted to rear admiral, he commanded a cruiser squadron in East Asia (1896-97). In 1897 he became secretary of state of the imperial navy department and reorganized the German navy into a formidable high-seas fleet. Promoted to grand admiral (191), he favoured unlimited submarine warfare in World War I, but opposition to his policy led to his resignation in 1916. In 1917 he cofounded the patriotic Fatherland Party. 


Allenby (of Megiddo and of Felixstowe), Edmund Henry Hynman Allenby, 1st Viscount: British field marshal, 1861-1936; He fought in the South African War and served as inspector general of cavalry (191014). In World War I, he commanded with distinction in the Middle East. His victory over the Turks at Gaza (1917) led to the capture of Jerusalem, and his victory at Megiddo, along with his capture of Damascus and Aleppo, ended Ottoman power in Syria. His success was partly due to his innovative use of cavalry and other mobile forces, and he is remembered as the last great British leader of mounted cavalry. As high commissioner for Egypt (191925), he steered that country to recognition as a sovereign state (1922). 


Curzon (of Kedleston), George Nathaniel Curzon, Marquess or Lord Curzon: British viceroy of India (18981905) and foreign secretary (191924), 1859-1925; Eldest son of a baron, he studied at Oxford and entered Parliament in 1886. A world tour left him with an infatuation for Asia, and in 1891 he became undersecretary of state for India; he was named viceroy in 1898. There he reduced taxes and ordered immediate punishment of any Briton who ill-treated Indian nationals. He presided over the unpopular Partition of Bengal and resigned after a clash with Lord Kitchener. He later served in the cabinets of H.H. Asquith and David Lloyd George. 


| ol 
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[—10] 
Triumvira: Önde gelen Üç Müttefik Devleti. 


(nu) 
Yazarı: Lord Ronaldshay 


[—12] 
Spartacist: A member of a German radical socialist group formed in 1916 by Karl Liebknecht (1871-1919), Rosa Luxemburg (1870-1919), and Franz Mehring (1846-1919) and dedicated to ending the war of 191418 through revolution and to establishing a socialist government. 


[—13] 

Ludendorff, Erich: German general, 1865-1937, In 1908 he joined the German army general staff and worked under Helmuth von Moltke in revising the Schlieffen Plan. In World War I he was appointed chief of staff to Paul von Hindenburg, and the two won a spectacular victory at the Battle of Tannenberg. In 1916 the two generals were given supreme military control. They tried to conduct a total war by mobilizing the entire forces of the home front, and in 1917 Ludendorff approved unrestricted submarine warfare against the British, which led to the U.S. entry into the war. In 1918, after his offensive on the Western Front failed, he demanded an armistice, but then he insisted the war continue when he realized the severity of the Armistice conditions. Political leaders opposed him, and he resigned his post. Ludendorff insisted he had been betrayed, and for the next 20 years he led a bizarre life, becoming a leader of reactionary political movements and taking part in the Kapp Putsch (1920) and Beer Hall Putsch (1923). He served in Parliament as a National Socialist (1924-28). 


[—14] 
Alcibiades: Atinalı siyasetçi ve general, İÖ 450-404, Peloponnes Savaşlarında birkaç kere taraf değiştirmesiyle tanınır. 


[—15] 
Mahşer gününde iyilik ve kötülük orduları arasında yapılacak savas; bu savaşın yapılacağı yer. 


[ — 16] 
Başkan Wilson hastalanmış ve yatağa düşmüştü. Clemanceau emekliye ayrılmıştı ve Orlando yenilmişti. 


[—17] 
Adalia: Antalya 


[ —18] 


De facto: fiili olarak, gerçekte mevcut/var olarak. 


[~19] 


Amour-propre: özsaygı, self respect 


[—20] 
quid pro quo: bir sey icin baska bir sey; karsilik 


[-21] 
Süzeren, süzeran: suzerain, sovereign; A nation that controls another nation in international affairs but allows it domestic sovereignty; A dominant nation or state which has control over the international affairs of a subservientstate which has domestic autonomy. 


